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Türkiye'nin haykuşları 


Yunan mitolojisinde Zeus'un kızı tanrıça Athenanın simgesi olan baykuş (Kukumav / Afhene 
noctua), aklı ve bilgeliği simgeler, savaş zamanları 
zaferin habercisi sayılırmış. Romada ise uğursuz 
ve felaket habercisi bir hayvan olarak tanımlanıyor. Anadolu kültüründe de kötü şans getirdiğine 
inanılıyor. Efsanelerin dışında baykuş hikâyeleri 
edebiyatta da önemli bir figür olarak kullanılıyor. Hintli Beydeba'nın orijinali Sanskritçe olarak 
yazılmış Kelile ve Dimne adlı eserinde baykuşlarla kargaların öyküsü yüzyıllardır anlatılagelir. 
Yine fabl türünün ustası La Fontaine'in “Kartal 
ile Baykuş” öyküsü gibi pek çok yazarın, Grimm 
Kardeşler'in, Ezop'un, Andersen'in masalları arasında hep özel bir yer bulur baykuşlar. 

Bu sayıda Türkiye coğrafyasında yaşayan 10 
ayrı tür baykuşu anlatıyoruz. Bu dosyada, TRA- 
KUŞ (Türkiyenin Anonim Kuşları) grubunun 
uzun yıllardır yaptıkları fotoğraf çalışmalarıyla Puhu Kuşu, Kukumav, İshakkuşu gibi türlerine göre farklı isimler taşıyan baykuşların doğal 
ortamlarında nasıl yaşadıklarına, nasıl avlandıklarına ait pek çok ayrıntı yer alıyor. Ayrıca Yunan 
ve Roma mitolojisinde neden bilgiyi, felsefeyi ve 
güzel sanatları temsil ettikleri hakkında detaylar 
içeriyor. 

Bu sayıda bir başka konumuz Akdeniz sahili- 
nin iki şirin komşusu Kaş ve Meis. 

Sinemasever okurlarımız Meis Adası'nın hikâyesini 1991 yılı yapımı Mediterraneo adlı film- 
den hatırlayacaklar. En iyi yabancı film dalında 
Oscar ödülü de alan filmde İkinci Dünya Savaşı 
sırasında Kaş'ın birkaç mil açığındaki bu küçük 
adadaki İtalyan askerlerin başına gelenler anlatılıyordu. Serkan Seymen ve Şahan Nuhoğlu, Kaş'tan 
Meise her yıl düzenlenen yüzme yarışlarını takip 
ettiler. Kaş ve Meis'in çarpıcı güzelliğini anlattılar. 

Ağustos sayımızda Atlas'ın 2015 yılında kaybettiğimiz usta fotoğrafçısı Cüneyt Oğuztüzünün 
anısına Bakırçay havzasını işledik. Tevfik Taş ve 
Turgut Tarhandan oluşan ekibimiz Oğuztüzünün 


4 ATLAS-AĞUSTOS2017 


BALIK BAYKUŞU (KETUPA ZEYLONENSİS / MURAT ÇUHADAROĞLU 
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Hersek konularını okuyacaksınız. 
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Sonsuz küçüğün katları 
Dünyaya küçüğün nitelikleriyle bakmayı önerdi Gottfried Wilhelm Leibniz. 
Bu, insanla doğa arasındaki bağıntıları daha derinden algılamanın da başlıca 
“ imkânlarından biri oldu. 1600'lü yıllarda “Zerreler, evrenin nihai başlangıcıdır” 
dedi filozof. Zerreler zerresindedir yaşam. 
Antalya'nın ışıltı damarlarından Düdensuyu Deresi'nin, Beyyayla Köyü'nün 
yakınında yarattığı düden, bugünün gezgini için, çağlayarak akan derenin, sanat 
“eserine dönüştürdüğü bir mağaradır. Dışarıdan bakıldığında görkemsiz, içine 
girildiğinde göllerini ancak sandalla geçebileceğiniz küçücük bir evren bulur 
insan. Dahası var: Biz onun zaman yapraklarından okuyoruz yeryuvarlağının 
katmanlarını... Yani, kuşların ortaya çıktığı, sürüngenlerin en belirgin özelliklerini 
kazandığı Üst Jura dönemi ve günümüzden 142 milyon yıl önce başlayıp 65 
milyon yıl önce sona eren Alt Kretase, bir başka söylenişiyle “Tebeşir Dönemi.” 
Felsefede pek çok meselenin mihengine sürüldü mağara. Ancak Türkiye 
şiirinin yapıtaşlarından Asaf Halet Çelebi bir başka yanını söyledi: “içimdeki 
mağarada / bir yığın kitap var / bakınca yakından / tasvirlerin gözleri oynar” 
FOTOĞRAF:TURGUT TARHAN 


ATLAS TARİH 


Cem Sultan-Bayezid mücadelesi 


tlas Tarih yeni sayısında 
N da birbirinden ilginç 
konularla dolu. Derginin 

yeni sayısındaki kapak konusu 
Fatih Sultan Mehmet'in 
iki oğlu Bayezid ve Cem'in 
Anadolu'nun bozkırlarından 
Avrupa saraylarına uzanan 
iktidar mücadelesi. Anadolu 
ve Rumeli coğrafyasında 
erken Osmanlı dönemi nüfus, 
kültür ve inanç farklılıkları 
üzerine çalışmaları bulunan 
Harvard Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Cemal Kafadar, 
Bayezid ile Cem Sultan 
arasındaki taht kavgasının, 
devletle taşra arasında 
yüzlerce yıl sürecek olan 
ayrışmaya ilişkin taşıdığı 
işaretleri Atlas Tarihe anlattı. 

Derginin bu sayıdaki dosya 
konusu ortaçağ şövalyeleri. Bu 
konuda “Ortaçağda Şövalyelik 
ve Şövalye Eğitimi” (Denizler 
Kitabevi, 2015) adında bir 
kitap kaleme alan Prof. İsmail 
Güleç ve Neslihan Demiriz, 
sıra dışı yaşamları, yasaları, 
inançları, silahları, efsaneleri 
hatta aşklarıyla ortaçağda 
şövalyelik kurumunu yazdılar. 

Bu sayıda ayrıca Olgay 
Söyler Anadolu ve Rumeli 
kültüründe büyük önem 
taşıyan Sarı Saltık'ın yaşamını, 
söylencelerini, Osmanlı 
coğrafyasına yayılan türbe ve 
makamları ile Cem Sultan'ın 
yazdırdığı Saltukname'nin 
ortaya çıkış öyküsünü 
aktardı. İstanbul Beşiktaş'taki 
Barbaros Hayrettin Paşa 
Türbesi'nin yüzyıllara yayılan 
öyküsünü Nalan Dönmez 
Yakarçelik araştırdı. Gökhan 
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Akçura kahvehaneleriyle 
ünlü Tophane semtinin 
Osmanlıdan cumhuriyetin ilk 
yıllarına taşınan gizli tarihini 
aktardı. Erol Üyepazarcı, 
kurduğu hastane, opera, 
sinema, plaj ve fabrikalar gibi 
çok çeşitli yatırım ve hayır 
işleriyle ismini günümüze 
taşıyan asker, siyasetçi ve 
girişimci Süreyya Paşanın 
(İlmen) hayat hikâyesini 
anlattı. 

Basın tarihinin 
bilinmeyen sayfaları 
hakkında araştırmalarıyla 
tanınan Gazanfer İbar ise 
Türk basınında çıplaklık 
tartışmalarını başlatan 
ilk yayınlar Çapkın Kız, 
Bıldırcın, Güvercin ve bu 
dergiler etrafında sürüp 
giden kavgaları yazdı. Cengiz 
Kahraman 1931'de Modadan 
Suadiye'ye yüzme yarışlarını, 
Pelin Batu yaşadığı dönemde 


kiliseye karşı mücadele veren 
Azize Hildegard'ın öyküsünü, 
Sermet Erkin opera sanatçısı 
Semiha Berksoy'un yaşamını, 
sinema sayfasında Mehmet 
Sindel efsanevi yönetmen Pier 
Paolo Pasolini'nin fırtınalarla 
dolu yıllarını, Erol Makzume 
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Cemal Kafadar, 
Atlas Tarih'e Cem 
Sultan- Bayezid 
mücadelesinin 
bilinmeyen yüzünü 
anlattı. 


Karadeniz vapurunun dünya 
seyahatini yazdı. 

Doç. Dr. Mehmet Ö. 
Alkan St. Petersburg şehrinde 
bulunan Çeşme Savaşı 
anıtlarını yerinde fotoğrafladı 
ve tüm anıtların tarihi arka 
planını anlattı © 


peugeot.cor 
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MOTION g EMOTION 


ISPARTA 


Kuyucak ta lavanta hasadı 

Isparta'nın Kuyucak La 
Köyü'nde yapılan lavanta i 
hasadına bu yıl 20 binden fazla ziyaretçi geldi. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı 
ve Anadolu Efes işbirliğiyle 
yürütülen Gelecek Turizmde 
Projesi kapsamında desteklenen “Lavanta Kokulu Köy'de 
lavanta hasadı temmuz ayının 
ortasında başladı. Ziyaretçiler 
lavanta çayı ve lavanta balı ile 
sunulan kahvaltılar ve lavantalı ürünlerin satıldığı hediyelik eşya standına büyük ilgi 
gösterdi. 

Toroslar'ın eteğinde yüksek bir tepeye kurulmuş olan 


bulunan lavanta sayesinde 
dışarıya verilen göçü tersine 
çevirmeye başlayan Kuyucak, 
turizmden de gelir elde etme- 


Bugün yaklaşık 3 bin dekarlık alanda Türkiyedeki top- 
Kuyucak, lavanta tarlalarıyla lam lavanta üretiminin yüzçevrili şirin bir köy. Lavanta de 93'ünü karşılıyor. İlaç 
ilk defa 1975 yılında köye 
getirildi ve 30 aileye 15'er kök 


dağıtılarak üretime başlandı. 


sanayinden kozmetiğe, gıda- ye başlamış. Adeta bir lavanta 


dan parfümeri sektörüne cenneti olan köy güzelliğini 


kadar pek çok kullanım alanı O ve ekonomisinin önemli bir 


BELGESEL 


Afrika'nın hayal arşivi 


Gazeteci ve belgesel programcısı Hasan Söylemez, 
bisikletiyle Afrika'nın 54 ülkesine yaptığı seyahati, belgesel 
serisi olarak Youtube'dan yayınlanmaya başladı. Bisikletiyle 
altı ayda 3 bin kilometre pedal çeviren gazeteci ve 
belgesel yapımcısı Hasan Söylemez, Ocak 2017'de Fas'tan 
yola çıktı. Önce Sahra'yı aştı, sonra Moritanya, Yeşil Burun 
Adaları ve Senegal'i geçerek Gambiya'ya ulaştı. Afrika'nın 
54 ülkesini gezdi ve çekimlerini “Journey to dreams” 
(Hayallere yolculuk) adıyla 54 serilik bir belgesel haline 
getirdi. Sadece fragmanı sosyal medyada yarım milyondan 
fazla izlenen dizinin 1. bölümü Gambiya'dayken, 
Youtube'da yayınlandı. Söylemez, Afrika'da yaşayan 
insanların hayallerini araştırmayı, Afrika'nın “Hayal 
Arşivi” ni oluşturmayı amaçladığını belirtiyor. 
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bölümünü lavantaya borçlu. Öncelikle evlerin bahçelerinde, sokak kenarlarında, 
gül bahçelerinin kenarlarında 
hobi olarak başlayan lavanta 
üretimi, bugün önemli ticari 
faaliyete dönüşmüş durumda. 


AYŞEGÜL PARLAYAN 


İş Bankası olarak, iştiraklerimiz 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 
ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ile 
birlikte Patara Antik Kenti'nde yapılan 
kazı çalışmalarını destekliyoruz. 
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Türkiye'nin Bankası 


ii N 
TURKİYE $ BANKASI 


ER 


Lİ T.G. > 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 


Yeni Dünya 
Mirası 


Aydının Karacasu ilçesindeki Afrodisias arkeolojik 
alanı, Polonyanın Krakow şehrinde gerçekleştirilen 41. 
Dünya Miras Komitesi toplantısında UNESCO Dünya 
Mirası Listesi'ne alındı. UNESCO Türkiye, Afrodisias 
antik kentinin “Yunan-Roma dönemi mimari ve kent 
özelliklerini çok iyi yansıtan bir yerleşim yeri” olduğunu belirtiyor. Kentteki Afrodit Tapınağı İÖ3. yüzyıla, 
kentin kendisi ise bir yüzyıl sonraya dayanıyor. Arkeolojik alan, Afrodisias ve kentin kuzeyindeki mermer 
ocaklarından oluşuyor. Kentin zenginliği bu mermer 
ocaklarından geliyor. UNESCO Türkiye kentin özelliklerinden en önemlisinin “ocaklardan çıkartılan mermerden yerel okullarca işlenen heykeltıraşlık eserleri- 
nin yayıldığı Akdeniz havzasında bıraktığı derin kültürel etki” olduğunu kaydediyor. Afrodisias arkeolojik 
kentinde tapınaklar, bir tiyatro, bir toplanma yeri ve iki 
hamam bulunuyor. Afrodisias ile birlikte Türkiye'nin 
Dünya Mirası Listesindeki varlık sayısı 17 oldu. 
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Gülhan'ın 26. kişisel sergisi “Unutulmuş 
Sergi, Unutulmuş 
Notalar, Duport 
Notaları, 5 Ağustos-11 
Ağustos 2017 tarihlerin- 
de Büyükadada, Adalar 
Kültür Derneği'nde 
sanatseverleri bekliyor. Sergide Gülhan'ın 
bakır plakalar üzerine 
yaptığı 35 eser yer alıyor. Gülhan, eserlerin- 
de herhangi bir kaydı 
bulunmayan Jean Louis 
Duport'un 7 no'lu etüdünün notalarını kullanmış ve eseri ölümsüzleştirmeyi amaçlamış. 


CÜNEYT OĞUZTÜZÜN 


Jonathan Lopez, 
The Wall Street Journal 


The Guardian 


The Economist 


PANORAMA... 


ANSİKLOPEDİ 


Her yönüyle kuruyemiş 


| ş 


» 


“ 
: 
) 
| 
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Kuruyemiş 


Ansiklopedisi 


Dünden Bugüne 


ANTALYA 


Overteam Yayınları tarafından hazırlanan Kuruyemiş 
Ansiklopedisi, Tadım'ın desteğiyle okuyucuyla buluştu. Kendi alanında ilk olan 
Kuruyemiş Ansiklopedisi akademisyen, uzman ve araştırmacılardan oluşan 33 kişilik 
yazar kadrosunun titiz çalışması sonucunda hazırlandı. 


Me PİLACI 
0 vakmurereNi 
e 


Ansiklopedide 400 yıl öncesinden günümüze ulaşan 
kuruyemişli çorbalar, yemek- 


ler, kuruyemişle ilgili şarkılar, 


Türk edebiyatından örnekler, 
deyimler, atasözleri, yöresel 
bilmeceler, çocuk oyunları, 
tarihi kavramlar, renk adları gibi kuruyemişin başrol- 
de olduğu, tarihi çizimler ve 


1930) lu yıllarda İstanbul 
«#sokaklarinda atra arabasiyle” 
> ln yn Mahmut “Efendi, 


fotoğraflarla desteklenen 550 
madde yer alıyor. 
Ansiklopedi, kuruyemişin dünya tarihindeki ve toplumsal yaşamdaki yerini ve 
önemini dil, tarih, sosyoloji 
ve folklor gibi birçok alanda 
yapılan incelemeler ve ilgili görsellerle okuyucusuna 


aktarıyor. 


Adrasan huzuru 


Adrasan Koyu'nda yer alan butik otel Onuncu Köy el değmemiş 


coğrafyası, kendi çiftliğinden elde ettiği ürünleri, 200 yıllık meşe 
ağacıyla doğayla baş başa kalmak isteyenlere sesleniyor. Yemek 
atölyeleri, yoga, meditasyon, pilates gibi etkinlikleri, Olympos'tan 
Phaselis'e uzanan doğa yürüyüşleri otelin sunduğu olanaklar arasında. 
Odaların her biri ise Frida Kahlo, Picasso gibi isimlere adanmış. 
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Ekonomist 


EN yü 


ör” 


e TEB'İN DESTEĞİYLE 


ANADOLU KAPLANLARI BÜYÜYOR! 


Ekonomist ile birlikte 14 yıldır, Anadolu'nun 
500 Büyük Şirketi araştırmasını yaparak 
Türkiye'nin girişimcilik ruhunu tüm ülkeye 
duyuruyoruz. Siz de şirketinizin verilerini 
paylaşarak araştırmaya katılın, daha kapsamlı 
bir Liste oluşturmamızda katkıda bulunun. 
Anadolu'nun en büyük 500 şirketi listesine girebileceğinizi 


düşünüyorsanız www.teb.com.tr veya www.ekonomist.com.ir 
adresine girerek ilgili formu doldurmanız yeterli olacaktır. 


teb.com.tr / 4440832 


EKREM YANIK 


TRAKUŞ Türkiye'ye kuşlarını tanıtıyor 


Hepsi farklı mesleklerden olmasına rağmen, hayatlarını “bir kuşun peşinde” geçiriyorlar. Yeni türler 
tespit ediyor, kayıt altına alınmasını sağlıyorlar. En fazla sayıda türü fotoğraflamak, ya da bir türün 
“en iyi” fotoğraflarını çekme konusunda aralarında büyük bir yarış var. Bu fotoğrafları, Türkiye'nin 
kamuya açık, belki de en iyi veri tabanı olan trakus.org'ta paylaşıyorlar. Atlas'ın bu sayısında yer 
alan “Türkiye'nin Baykuşları” konusunu hazırlayan TRAKUŞ üyeleriyle konuştuk. 


GÖKHAN TAN 

“€ abah 7'de uçağa yer editörü Ömer Furtun, kuş TRAKUŞ'un üstlendiği misayırtıp, Rize'ye uçup, fotoğrafçılarının yaptıkları yonu anlatmak için yeterli 
öğle uçağıyla geri işe duyduğu tutkuyu anlatır- o değil. Çünkü adeta bir sivil 

dönüp, o arada şehre 150 yıl- o ken bu örneğe başvuruyor. toplum kuruluşu gibi çalı- 

da bir gelen bir martıyı fotoğ- o trakus.org, 5 bin 600 kadar şan bu site, yayına başladığı 

raflayan arkadaşlarımız var. kuş fotoğrafçısının üye oldu- o 2007den bugüne, herhangi bir 

Türkiye'nin Anonim ğu ve fotoğraflarını paylaştığı (o alanda belki de Türkiyenin 
Kuşları (TRAKUŞ) sitesinin bir platform. Ancak bu tanım O en güncel ve güvenilir veri 
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SERHAT TİGREL 


tabanını oluşturdu ve karşılık 


beklemeksizin kamuya sundu. 
Türkiyede tespit edilen toplam 
571 kuş türünün birçoğu ilk 
kez TRAKUŞ üyeleri tarafından belgelendi ve tanımlandı. 

İlerleyen sayfalarda karşılaşacağınız “Türkiye'nin 
Baykuşları” konusunun sahibi TRAKUŞ'u tanımak için 
site kurucusu Serhat Tigrel ve 
Ömer Furtun'la söyleştik. 

Kuş fotoğrafçılığı, yüksek 
kalitede ve değerde ekipman 
gerektirdiği için zaman zaman 
diğer fotoğrafçılar tarafından 
eleştirilen, sanki tüm hüner 
kullanılan ekipmandaymış 
gibi davranılan bir disiplin. 
Gerçekten de TRAKUŞ üyeleri arasında holding yöneticilerden sanayicilere, maddi 
durumu çok iyi fotoğrafçılar 
mevcut. Peki sadece onlar mı? 
“Maddi durumu çok iyi olmamasına rağmen bu uğurda 


bütün lüksünü bu işe ayıranlar da var” diye cevaplıyor 
Ömer Furtun. “Beyoğlu'nda 
döner büfesi işleten bir arkadaş da kuş fotoğrafçılığına 
sevdalanabiliyor” diye ekliyor Serhat Tigrel: Ağır ceza 
reisinden benzinciye, ilkokul öğrencisinden marangoza yayılan bir üye profilimiz 
var. Zaten işin güzelliği de, 

7 yaşla 70 yaşı el ele arazide 
görebilmemiz. 

Ancak TRAKUŞ'un başarısında en önemli faktörler- 
den biri, sitenin kurucuları 
arasında teknolojiye hâkim 
bir ekibin olması. Site için 
yaratılan ve sürekli güncellenen yazılım, fotoğrafçıların 
yüksek çözünürlükte fotoğraflarını yüklemelerine imkân 
sağlıyor. Ancak bu fotoğraflar, 
üye sayısı 18 kişiye ulaşan ve 
aralarında akademisyenlerin 
de olduğu Tür Tanım Heyeti 


tarafından onaylanmadıkça yayına çıkmıyor. trakus. 
orgun kendisinden önce (ya 
da sonra) var olan ve fotoğraf 
paylaşılan diğer sitelerden farkı, sağlamasını yapmadığı bir 
bilgiyi paylaşmaması. Ortaya 
çıkan sonuç, bu alana yönelmek isteyen fotoğraf meraklıları için teşvik edici bir ortam 
sunarken, fotoğrafçılar arasındaki rekabeti de körüklüyor. 
Peki TRAKUŞ üyesi olmak 
için ne yapmak lazım? 
“Doğaya saygılı olmak 
yeterli” diyor Serhat Tigril: 
“Avcılık yapan, doğayı tahrip 
eden kişileri kabul edemiyoruz. Üye İşleri diye ayrı bir 
bölümümüz var. Başvurular, 
belli kriterlere göre denetlendikten sonra kabul ediliyor.” 
Başvurular site üzerinden 
alınıyor. Ömer Furtuna, tüm 
titizliklerine rağmen zaman 
zaman aralarına avcıların 


Fotoğrafçılar, kuşlara yaklaşabilmek 
için farklı kamuflaj yöntemlerine 
başvuruyor. Bu yöntemlerle ve 
hareketsiz durarak kuşa birkaç 
metreye dek yaklaşmak mümkün 
oluyor. Ömer Necipoğlu, Mersin'de 
Göksu Deltası'nda kızılbacak (Tringa 
totanus) çekerken saz görüntüsü 
verilmiş özel bir elbise giyiyor 
(üstte). Timur Türker ise İstanbul 
Riva'da yalıçapkına (Alcedo atthis) 
yaklaşabilmek için kamuflaj örtüsü 
kullanmış (karşı sayfada). 


PANORAMA -ATLAS 17 


TRAKUŞ üyeleri, Türkiye'de birçok kuş türünü ilk kez fotoğraflayarak kayıt 
altına alınmasını sağladı. Emin Yoğurtçuoğlu'nun 2011'de Mersin'de çektiği 
küçük pelikan (Pelecanus rufescens) bu türün Türkiye'deki ilk kaydıydı (en 
üstte). Murat Saltık, Türkiye'de en son 1874'te kaydı bulunan kutup martısını 
(Larus hyperboreus) 140 yıl sonra Rize'de fotoğrafladı (üstte, ortada). Sazak 
mukalliti ((duna rama) 2015'te Soner Bekir tarafından Hakkari Yüksekova'da 
fotoğraflandığında isminin Türkçe'de karşılığı yoktu. TRAKUŞ Kuş Tanım Heyeti, 
Türkiye'nin bu yeni türünü küçük ak mukallit olarak belirledi (üstte). 
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da sızabildiğini söylüyor: 
“Sonuçta doğayla ilgili bir 
paragraf yazmasını istiyoruz. Ona bakıp evet bu adam 
bizim adamımız! diyebiliyoruz. Ama gözümüzden kaçtığı olmuyor mu? Bir avcı 
burnunu sokmuyor mu? 
Oluyor, ama bu türde insanlar da zamanla ortaya çıkıyor 
ve dışarıda bırakılıyor. Üyelik 
biraz meşakkatli bir süreç ama 
herhangi bir parasal yükümlülük gerektirmiyor. 

Kabaca, iki tür kuş fotoğrafçısı var. Birinci grup 
“mükemmel” fotoğraf peşinde 
olanlar; bir türün her zaman 
daha iyi fotoğrafını çekmeye çalışanlar. İkinci grup ise, 
fotoğraf kalitesi çok yüksek 
olmasa da en fazla sayıda türü 
fotoğraflamaya çalışanlar. Her 
hafta önemli bir vaktini bu 
yarışa ayıran bir ekip var. Yeni 
bir tür fotoğraflamak, kendi tabirleriyle “kertik atmak” 
Sonuçta fotoğraf seviyesi ne 
olursa olsun, daha çok sayıda tür belgelemek hemen tüm 
fotoğrafçılar arasında süre- 
gelen bir yarış. Bu yarışın 
somut olarak görülebildiği 
yer sitenin “türminatör” bölümü. Genç fotoğrafçılar Emin 
Yoğurtçuoğlu toplam 429 ve 
Soner Bekir toplam 427 türle, Türkiyede en çok sayıda 
tür fotoğraflayan isimler. Bu 
iki isim, diğer pek çok üyenin 
aksine kuş fotoğrafçılığıyla 
profesyonel olarak ilgileniyor, 
kuş rehberliği yapıyor. 

Site, yayınlanan fotoğrafların izlenme ve beğeni oranını değerlendiren bir algoritma aracılığıyla, her gün dört 
fotoğrafı ön sayfaya yerleştiriyor. Bunun dışında bir de 
“ayın fotoğrafı” var. Ancak bu 


ikinci seçimde site editörü de 
gerekli durumlarda devreye 
girebiliyor. 

TRAKUŞ, fotoğrafçılığı, 
kuşçuluğu, doğada çalışma 
etiğini öğretmek gibi misyonlar da yüklenmiş. Yılda en 
az iki kez, Türkiye'nin değişik yörelerinde 100'er kişinin katıldığı eğitim kampları 
organize ediyor. Serhat Tigril 
“Örneğin Urfa'ya gezi düzenliyoruz. Arazide nasıl dolaşılır, 
kuşa nasıl yaklaşılır, fotoğrafı nasıl çekilir gibi konuları anlatıyoruz. Bunları tek 
başınıza öğrenmeniz çok zor, 
birinin size göstermesi lazım. 
Ama bin kere araziye çıkmış biriyle gezdiğiniz zaman 
size ufuk açıyor. Kampların 
bir amacı da yöreyi tanıtmak. 
Çünkü Türkiyede kuşların 
yoğun olduğu bölgeler bilinmiyor. Bunu düzenlerken de 
gidip o yörede iki ilkokulda 
eğitim veriyoruz.” 

Söyleşinin sonunda bu eğitimlerden birinde TRAKUŞAa 
katılan, en genç üyelerden 
dördüncü sınıf öğrencisi Ada Ulaş Karan görüntülü bağlantıyla bize katılıyor. Kuş gözlemeye Balıkesir 
Kepsut'ta yaşarken başlayan 
ve gözlemlediği türlerin adını 
TRAKUŞ'tan öğrenen Ada'ya 
bugüne dek kaç tür fotoğrafladığını soruyorum. Ada 
bu sorumu “hepsini değil 
de nadir türleri saysam olur 
mu” diye cevaplıyor. Çünkü 
12 yaşındaki Ada bu kısacık hayata 200'den fazla kuşu 
sığdırmış. 

Bu tek örnek bile 
TRAKUŞ'un neden ülkenin 
en başarılı sivil toplum kuruluşlarından biri olarak anılabileceğini açıklamıyor mu? © 


BÜTÜNSEL EĞİTİM MODELİ LE Vag, 
GELECEĞİN İNSANI ; g 
MEKTEBİM'DE YETİŞİYOR | 


ANAOKULUNDAN LİSEYE TEKNOLOJİ ÜRETMEYE ODAKLANAN KAYIT İÇİN 
BÜTÜNSEL EĞİTİM MODELİ; KÜRESEL FARKINDALIK, GİRİŞİMCİLİK 444309 
VE İNOVASYON DERSLERİYLE MEKTEBİM'DE, mektehim.com 


ze 


İKLİM 


Kriz kapıya dayandı 


U SERKAN OCAK 


İstanbul'un diğer 
köşeleri gibi Silivri de 
yağışa hazırlıksızdı. 
Uzmanlara göre bu 
durum hem iklim 
değişikliğine uyum, 
hem de şehirleşme 
politikalarının 
eksikliğini gösteriyordu. 
m 


İstanbul'da Temmuz ayında yaşanan etkili yağmur akıllara “küresel iklim değişikliğinin sonucu mu?” 
sorusunu getirdi. Atlas uzmanlara sordu. Cevaplar krizin şimdiden ne boyutta olduğunu gösteriyor. 


reenpeace Akdeniz Kam- 
İz panyalar Sorumlusu 
Özgür Gürbüze göre, 
her şiddetli yağışın nedeni 
iklim değişikliği olmasa da, 
aşırı hava olaylarının şiddeti 
ve sıklığının arttığı durumlarda iklim değişikliğinden 
bahsedilebilir. Gürbüz, iklim 
değişikliğine karşı hızla hare- 


kete geçilmemesi durumunda, 


Türkiye'nin birçok ilinde sel 
baskınlarının daha sık ve şiddetli şekilde karşımıza çıkabileceği uyarısında bulundu. 
ODTÜ Yer Sistem Bilimi 
Doktora Öğrencisi ve İklim 
Bilimci Arif Cem Gündoğana 
göre de İstanbulda yaşananlar 
aslında hem afet risk azaltma, 
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hem kalkınma ve şehirleşme, 
hem de iklim değişikliğine 
uyum politikalarının eksikligini, yanlışlığını veya yetersizliğini ortaya koyan çok çarpıcı bir örnek: “Bu, “doğal” bir 
durum değil. Politikaların ve 
bu politikaların oluşmasına 
zemin sağlayan sosyo-ekonomik yapının bir sonucu. 
Bu bağlamda İstanbul kader- 
den ziyade halihazırdaki kalkınma, kentleşme, afet ve 
iklim politikalarının iflasını 
deneyimliyor” 

Avrupa İklim Eylem 
Ağından Elif Gündüzyeli ise 
şunları söylüyor: “İstanbul'da 
ve dünyanın her yerinde yaşanan aşırı hava olayları, küresel 


sıcaklık artışlarının sanayileşme döneminin yalnızca bir 
derece kadar üzerine çıkmasının etkileri. Ancak bu daha 
başlangıç. Paris Anlaşması 
doğrultusunda sıcaklık artışları 1.5 derece ile sınırlandırılmazsa çok daha büyük ve 
geri dönüşü olmayan felaketlerle, tahminimizden çok daha 
erken karşılaşacağız.” 

350 Türkiyeden Cansın 
Ilgaz'ın da söyledikleri yaşananların anormalliğini açıklıyor: “İklim değişikliği gelecekte yaşanacak ani bir afet 
değil. Yıkıcı iklim değişikliğini 
durdurmak için harekete geçmezsek, yani fosil yakıt bağımlılığımızdan kurtulmazsak, 


İstanbul'da aşırı yağış da, 
kavurucu sıcaklıklar da yeni 
normalimiz olacak. Otobüs 
duraklarında dizimize kadar 
suyun içinde beklemek normal olamaz. Yaşadıklarımız 
bir fragman niteliğinde, biz filmi görmek istemiyoruz. Daha 
fazla geç kalmadan, yenilenebilir enerji üretimine geçmek 
gerekiyor” En son yayınlanan Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli (IPCC) 5. 
Değerlendirme Raporu'nda da 
kentlerde, iklim değişikliğiyle 
ilişkili fırtına, ısıl stres, aşırı 
yağışlar, iç bölge ve kıyı seller, 
heyelanlar, kuraklık, susuzluk 
artışı, su kıtlığı gibi risklerin 
arttığı vurgulanıyordu © 


DHA, CAN EROK 


Çın'ı Keşfedin! 


Uzak Doğu'yu, en fazla 25 kişilik gruplarla, Türk grup liderleri ve profesyonel 
Çinli rehberlerle, özenle hazırlanmış ve ilginç yerleri en iyi anlatan tur programları ile 
899 €'dan başlayan muhteşem fiyatlarla keşfedebilirsiniz! 
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Yüzyıllar boyu süren, büyük Çin İmparatorluğu'nun ardında bıraktığı, Bir yanda; tarihi ve kültürel mirasıyla geçmişten bugüne ışık tutan Pekin 
geleneksel mega yapılar ve Pekin'in dünü bugünü, rotamızda... ve diğer yanda, Asya'nın en büyük liman kenti, modern Şanghay. 
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AlLAS 


ARTVİN 


RAPORU 


Cerattepe'de doğa kaybetti 
Türkiye'nin en büyük çevre davası, Cerattepe'deki madencilik faaliyetlerine karşı açılmıştı. 
Hukuki süreç bu kez çevrecilerin aleyhine işledi. Danıştay, Cerattepe'de madenciliğe izin verdi. 


rtvinliler 1987'den bu 
N yana yaşam alanlarını 

korumak ve doğal varlıklarına sahip çıkmak amacıyla 
madencilik faaliyetlerine karşı 
hukuki mücadele yürütüyor. 
Gelinen son aşamada Cerattepede madencilik yapılabileceğine dair Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararına karşı iptal davası açılmıştı. 
Bu, Türkiyede en fazla katılımın olduğu çevre davasıydı. 

Ancak Rize İdare 

Mahkemesi, bölgede madencilik yapılabileceğine dair bir 
karar verdi. Dava açan yaşam 
savunucuları kararı Danıştay'a 
götürdü. Danıştay da idare 
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mahkemesinin bu kararını 
onayladı. Yani Cerattapede 
artık madenciliğin önü açılmış oldu. 

Bu kararda bilirkişinin 
hazırladığı rapor etkili oldu. 
Raporda, açık galeri madenciliğinden kapalı galeri madenciliğine geçilmesi ve çıkarılacak bakır cevherinin kapalı 
taşıma kabinli teleferik sistemiyle taşınması halinde 
çevre zararlarının azalacağı 
görüşüne yer verildi. Maden 
sahasında kalan endemik 
siklamen bitkisinin toplanarak yakındaki aynı ekolojik 
koşullara sahip alanlara taşınabileceğini belirten heyet, su 


Madencilik faaliyetleri Artvin doğasında 


kaynaklarının kirlenmeyeceği 
görüşünü de dile getirdi. 

Yeşil Artvin Derneği 
Başkanı Nur Neşe Karahan ile 
avukat Bedrettin Kalın, karara 
tepki gösterdi. Karahan şunları söyledi: “Umudumuz vardı. 
Daha önceki gerekçeli kararları biliyorduk, ama bu kadar 
gerekçesiz bir karar beklemiyorduk. Ancak bunlar bizim 
kararımızda bir değişiklik 
yaratmaz. Gelecek kuşaklara 
bırakacağımız yaşam alanlarını korumamız gerekiyor.” 
Davanın müdahillerinden biri 
olan TEMA Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Deniz Ataç 
da, “maalesef karar bölgenin 


çok geniş bir alanı etkileyecek. 


madenciliğe açılması yönün- 


de; verilen bu kararı üzüntüyle karşıladık, çünkü Cerattepe 
çok kıymetli ve eşsiz doğal 
varlıklara sahip bir bölge” 
dedi. 

Cerattepe'nin madenciliğe 
açılmasının Artvinin merkez 
yerleşiminin 15 katı büyüklügünde bir alanın madenciliğe 
açılması, geleneksel Kafkasör 
Şenlikleri'nin yapıldığı yöre- 
nin, kentin yeraltı ve yerüstü 
su kaynaklarının ve kuş göç 
yollarının etkilenmesi, biyoçeşitliliğin geri dönüşü mümkün olmayan şekilde zarar 
görmesi gibi olumsuzluklara 
neden olacağı belirtiliyor © 
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U 


Afili Bonus ile 
seyahatlerde ayrıcalıklısınız... 


e İstanbul Atatürk ve Ankara Esenboğa Havalimanı iç ve dış hatlarda ücretsiz lounge 
» Vize işlemlerinde yılda bir defa ücretsiz danışmanlık 


e Shuttle hizmetinde 9030'a varan indirim PP 
» Havalimanı ulaşımında VIP transfer hizmeti 


raru 1 1719 


j Diğer ayrıcalıklarınız için: www.afilideniz.com 
——— 


ZA . 
Üg SBERBANK DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur. DenizBank 


f- Y /DenizBank | www.afilideniz.com | 0212 340 21 21 


Ücretsiz lounge hizmetinden faydalanmak için kartınızın bir önceki ay içerisinde en az bir defa kullanılmış olması ve en son kesilen ekstre tutarının 2.000 TL ve üzeri 
olması gerekmektedir. Vize danışmanlığı hizmeti İstanbul için geçerlidir. Shuttle hizmeti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana - Mersin ve Giresun - Ordu havalimanları 
için verilmektedir. VIP transfer hizmeti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman için sağlanmaktadır. 
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Muhteşem atlet 


Güç ve zarafetin birlikteliğini sergileyen atların verimliliği bilimsel araştırmalara konu olmayı 
sürdürüyor. Şaşırtıcı toynak ve kemik yapılarıyla da bilim insanlarının ilgisini çekiyorlar. 


t dünyanın en hızlı koşan 
N hayvanı değil ama, uzun 

süreler hızlı bir şekilde 
koşabiliyor. Yakın bir geçmişte, 
İtalyada bulunan Istituto Tecnologie Biomediche Avanzateden Dr. Alberto Minetti ve 
meslektaşlarının çalışmaları 
enerjiyi ne kadar verimli kullandıklarını göstermişti. Koşu 
bandıyla deneyler yapan araştırma ekibi, saniyede yedi metre hızla koşarken tükettikleri 
enerjinin, bunun yaklaşık yarısı hızla koşarken tükettiklerin- 
den fazla olmadığını tespit etti. 
Yani, aynı mesafeyi daha fazla 
enerji harcamadan daha hızlı 
koşabiliyorlardı. Atlara ilişkin 
araştırması, 2016 yılında Scientific Reports adlı akademik 
dergide yayımlanan Londra 
Oueen Mary Üniversitesi'nden 
Dr. Chavaunne Thorpe, “bir at 
koştuğunda kasları muazzam 
miktarda enerji üretir, bu enerji bacak tendonlarında tutulup 
salınır” diyor. Dr. Thorpe, Atın 
bacak tendonlarını, gerildikçe enerjiyi tutan büyük lastik 
bantlara benzetiyor ve “tendonları oluşturan liflerin birbirlerinin yanından kayarak 
hareket edebilme özellikleri 
olduğunu” söylüyor. İnsan 
tendonlarında da enerji depolanıyor ama, bu atlarınkine 
kıyasla oldukça az. Koşan bir 
atın bacaklarında her adımda 
6 joule/kg kadar enerji depolanırken, koşan bir insanın aşil 
tendonunda ve ayak kavisin- 
de her adımda 0,75 joule/kg 


24 ATLAS - AĞUSTOS 2017 


Londra Oueen Mary Üniversitesi'nden Dr. C. Thorpe ve ekibi, atın bacak tendonlarını, gerildikçe enerjiyi tutan büyük 
lastik bantlara benzetiyor. 


enerji tutulduğu belirtiliyor. 
Dörtnala koşan bir atı ve 
toynaklarını yere vururken 
çıkardığı sesleri düşünün. 
Atların toynakları vücutlarına kıyasla nispeten küçük. 
Ancak, toynağın dış kısmı bilinen en sağlam biyolojik malzemelerden biri. 
Kanada'nın British Columbia 
Üniversitesi'nden Prof. John 
Gosline, yüksek lisans öğrencisi Mario Kasapi ile birlikte 
toynağın üstün nitelikli çatlak saptırma mekanizması 
olduğunu keşfetti. Journal of 
Expermental Biology'de yayımlanan araştırmalarına göre, 
toynağın yapısı ilerleyen bir 
çatlağı önce doksan derece 
döndürüp, daha sonra yetmiş 
beş derece daha çevirerek çatlağın toynağı yarıp atı topal 


bırakmasını önleyebiliyor. 
Gosline, “yanlış yönde ilerleyen bir çatlak, atın enfeksiyon 
kapmasına ve ölmesine neden 
olabilir” diyor. 

Florida Üniversitesi mühendisleri de, at hareket ettikçe 
bacağına binen yükün çoğunu 
taşıyan, bir yüzünde damarın 
kemiğe girdiği yerde küçük bir 
deliği olan üçüncü metakarp 
kemiğini inceleyerek ilginç 
bulgular elde etmişti. Florida 
Üniversitesi'nden yapılan basın 
açıklamasında şu sözlere yer 
verildi: “Delikler doğal olarak 
yapıları güçsüzleştirir. Basınç 
uygulandığında, deliksiz yapılara kıyasla daha kolay kırılmalarına neden olur. Üçüncü 
metakarp kemiği kırılabiliyor, 
bu özellikle yarış atlarında olabiliyor. Ancak kırılma deliğin 


yakınında olmuyor. Kemik 
laboratuarda yapılan basınç 
testlerine maruz bırakıldığın- 
da bile..” NASAdan aldıkları 
fonla araştırmalar yapan ve bu 
konuda bir çok makale yayımlayan makina mühendisi Dr. 
Andrew Rapoff ve ekibi, deligin çevresinin mikroskobik 
bileşimini ayrıntılarıyla inceledi. Bilim insanları deliğin, 
etrafındaki basıncı daha güçlü bölgeye yöneltecek şekilde 
yapılandırıldığını tespit etti. 
Rapoff şöyle söylüyor: “Biz, 
minimum ağırlık, maksimum 
dayanıklılık için deliklerin 
çevresinin nasıl tasarlanması 
gerektiğini dünyaya ilan ettik. 
Artık bu yöntemi kullanarak 
üretim yapmak tasarımcılara ve imalatçılara kalmış bir 


iş © 


Bilinen en ünlü'trekking rotalarından birinde, Everest Ana Kampı Trekking Turu'na katılarak, dünyanın 
en yüksek dağı'Everest ve Khumbu Buzulu gibi muhteşem yeryüzü şekillerini yakından görmek, 

aynı zamanda,Himalayalarda süren doğal hayatı yakından tanımak için benzersiz bir firsat. 
Katılımcılara Atlas Outdoor'dan 20 İndirim 


Everest Ana Kampı Trekking Turu * 28 Eylül-14 Ekim 1.899€ 


Toskana 
Yürüyüş Turu 
uçak dahil sadece 67/9€ 


Cingue Terre 
Yürüyüş Turu i 


uçak dahil sadece 999€ a , 


? 


Bu yürüyüş, bizi, İtalyan Rivierasındaki Liguria bölgesine, UNESCO Dünya Kültür Mirası Keyifli ve uzun bir haftasonu geçirmenizi sağlayacak bu etkinlik, Toskana'yı hafif ve 


Listesinde yer alan Cingue Terre'ye götürüyor. Çarpıcı dağ ve deniz manzaraları kolay yürüyüşlerle keşfetme fırsatı sunuyor. Gezimiz süresince; Floransa ve Lucca şehir 


arasında kendine yer bulmuş şirin kasabaları yakından göreceğimiz gezide, bolca tren 
ve tekne yolculuğu var. 


2017 Tur Tarihleri 24-28 Ekim 


merkezlerinde bol bol serbest zamanınız olacak, yerel lezzetleri tatmaya 
doyamayacaksınız. 


2017 Tur Tarihleri 19-22 Ekim 


Likya Yolu 
Yürüyüş Turu 


Kapadokya 
Bisiklet Turu 


Antik Likya Yolu'nun, Kaş ile Antalya arasında kalan bölümünü, kolay 
yürüyüşlerle keşfetmeye gidiyoruz. Kaya oyma kral mezarlarıyla, kıyıda gizli 
kalmış deniz fenerleriyle ve tadına doyamayacağınız güzellikteki deniz 
manzaralı patikalarıyla benzersiz bir yürüyüş... 

2017 Tur Tarihleri 21-24 Eylül * 12-15 Ekim * 19-22 Ekim 


MO) 


Tur programları ve diğer turlarımız ile ilgili 
detaylı bilgi ve rezervasyon için > 


EN 


yerkürenin en özel yerlerinden olan Kapadokya'yı pedal çevirerek keşfetmeye 
davet ediyoruz. Göreme, Uçhisar, Avanos ve daha fazlası günde en fazla 30 
kilometrelik kolay sürüşlerle... 

2017 Tur Tarihleri 7-11 Ekim 


naturaktif.com 
0242 318 0023-24 
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GALAKSİ 


Çapı 100 bin ışık yılını bulan Samanyolu'nda yıldız sayısını sayarak bulmak mümkün değil. Bunun 
yolu galaksimizin, ardından yıldızların kütlesini hesaplamak ve ortalama yıldız kütlesine bölmek. 


ünyamızı Evliya Çelebi 
gibi geziyoruz ama “yine 
de bitmiyor” diyoruz. 


Peki bir uzay aracımız olsaydı ve dünyadaki gibi, uzak 


mesafelere hızla gidebilseydik, 


kendi Samanyolu galaksimizde nerelere kadar ulaşabilirdik? Benzer bir soruyla, kendi 
galaksimiz acaba ne kadar 
büyük, içinde kaç tane yıldız var? Geceleri gökyüzüne 
bakıp sonsuz sayıda yıldız var 
diye düşünüyoruz ama aslında çıplak gözle sadece Güneş 
Sistemi'ne birkaç on ışık yılı 
uzaklıktaki beş bin kadar yıldızı görebiliyoruz. Sonra da 
“biz bu kadarını görüyorsak 
galaksimizde kumsaldaki 
kum tanelerinin sayısı kadar, 
yani milyarlarca yıldız vardır” 
diyoruz. Peki gerçekten kumsalda kaç tane kum tanesi vardır, ya da Samanyolu galaksimizde kaç tane yıldız vardır, 
bunu bilebilir miyiz? Birinci- 
nin değil de, ikinci sorunun 
cevabını vermeye çalışalım. 
Sürekli bir odanın içinde 
yaşayan bir kişinin hiç dışarı 
çıkmadan ülkesinin fotoğrafını çekmesi ve ülkede kaç kişinin yaşadığını tahmin etmesi 
gibi zor bir problem düşünün. 
Galaksimizdeki yıldız sayısını 
bulmak da biraz buna benziyor. Bu nedenle önce mesafelerden bahsedelim o zaman. 
Samanyolu galaksisinin bir 
baştan bir başa çapı 100 bin 
ışık yılı ve 1 ışık yılı da 9.5 
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trilyon kilometre dersek baya- 


ğı büyük bir mesafeden bahsettiğimiz anlaşılır. Ancak 
işin güzel tarafı, bu oda kalın 
duvarlardan yapılmamış ve 
uzakları da görebiliyoruz. 
Böylece teleskobumuz ile o 
ülkedeki yapıları az çok kestirebiliyor olsak da, hâlâ o ülkede kaç kişinin bulunduğunu 
sayma olanağımız yok. 

Son yapılan çalışmalara 
göre evrende bizim galaksimiz gibi 2 trilyon galaksi 
olduğunu tahmin ediyoruz. 
Bize en yakın Andromeda 
galaksisi ise bize 2.3 milyon 
ışık yılı uzaklıkta, diğer galaksiler ise çok daha uzaklarda. 
Andromeda galaksisinin genel 
olarak fotoğrafını çekebiliyor 
olsak da içerisinde bulunan 
sadece birkaç çok parlak yıldızı ayırt edebiliyoruz, yani 
en yakın galakside bile Güneş 


» 


gibi yıldızları ayırt etmek pek 
olası değil. 

Peki ya kendi galaksimiz... 
Basit bir Google aramasın- 
da, “galaksimizde kaç yıldız 
var” sorusuna farklı yanıtlar alırız; kimisi 100 milyar 
yıldız der, kimisi 400 milyar 
yıldız, kimisi de 1 trilyon yıldız. Hangisine inanacağız 
diye düşünebilirsiniz. Aslında 
sorunun cevabı o kadar da 
basit değil. Galaktik bir uzay 
gemisi yapıp galaksimizin 
dışına çıkıp bütün yıldızların 


fotoğraflarını çekip sayamaya- 


cağımıza göre farklı bir metot 
kullanıp tahmin yapmalıyız. 
En olası tahmin de galaksimizin kütlesini bulabilmekten geçiyor. Yani galaksimizin 
hassas bir şekilde kütlesini 
bulursak, ortalama bir yıldızın kütlesi de örneğin Güneş 
kadar dersek, galaksinin 


kütlesini Güneş'in kütlesine 
bölerek bir sayı çıkarabiliriz. Çok kolay bir hesap gibi 


görünse de iki soru daha orta- 


ya çıktı. Galaksimizin kütlesi 
gerçekten tamamen galaksiyi 
oluşturan yıldızların kütlesinden mi meydana geliyor. Peki 
karanlık madde ne olacak? 
İkinci soru da acaba Güneş, 
gerçekten galaksimizde ortalama bir yıldız mı? 

O halde galaksimizi modellememiz ve hesaplayacağımız 
kütlenin ne kadarı yıldızların 
kütlesi, ne kadarı da karanlık 
maddenin kütlesi ayırt etmemiz gerekiyor. Karanlık mad- 


deyi göremiyoruz ama galaksi- 


lerin dönme eğrilerinden fark 
edebiliyoruz. Kısaca karanlık 
maddenin ne olduğuna da 
değinelim. Örneğin, Güneş 
Sisteminde merkezde Güneş 
ve çevresinde dolanan sekiz 


ESO/S. BRUNLER 


gezegen olduğunu biliyoruz. 
Güneşe en yakın gezegen 
Merkür'ün Güneş'in çevresinde dönüşü 88 gün, Dünyanın 
365 gün, Neptünün ise 164.8 
yıl sürer. Buradan görülüyor ki bir gezegen ya da cisim 
Güneşe ne kadar yakınsa o 
kadar hızlı, ne kadar uzaksa o 
kadar yavaş dönüyor. 

Galaksinin çevresinde dönüşe baktığımızda ise durum bayağı farklı. 
Galaksimizin merkezinde 
Sagittarius A* isimli süper 
kütleli kara delik var ve diğer 
yıldızlar bu merkez etrafında 
dönüyor. Ancak ilginçtir ki, 
galaksi merkezine yakın olan 
da, uzak olan da aynı sürede dönüyor, yani bir tekerlek 
gibi. Buradan hareketle, yıldızların arasını dolduran bir 
karanlık madde terimi ortaya 
çıkmış durumda ve hâlâ bu 
maddenin yapısı hakkında 
araştırmalar devam ediyor. 
Hatta evrende bizleri meydana getiren maddenin oranı 
yüzde 4 iken, kara maddenin 
oranı ise yüzde 23 olarak tahmin ediliyor. Gözlemler ve 
modellemelerden elde edilen 
verilere göre ise Samanyolu 
merkezinden 400 bin ışık yılı 
öteye kadar karanlık madde 
halosu olduğu düşünülüyor, 
yani galaksimiz görünen parlak bölgeden çok daha öteye 
uzanıyor. Buradan ilginç bir 
sonuç daha çıkıyor, bir galaksinin kütle hesabının yüzde 90'ının aslında karanlık 
maddenin kütlesi olduğunu 
gösteriyor. 

Ancak bir galaksinin içinde elbette sadece yıldızlar ve 
karanlık madde yok, toz ve 
gaz bulutları, kara delikler, 


NASA 


Samanyolu'ndaki yıldız sayısıyla ilgili 100 milyar, 400 milyar ya da 1 trilyon gibi farklı tahminler var. 


kırmızı ve beyaz cüceler, her 
bir yıldızın çevresinde dolanan gezegenler var ki bunlar da kütle hesabına katkıda 
bulunuyor. Hatta tahminlere 
göre galaksimizin kütlesinin 
sadece yüzde 3-5'inin yıldızlardan oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Ama bu da tahminden 
öteye gitmiyor. 

Galaksimizin kütlesini 
bulduk diyelim, peki ortalama bir yıldız neye benzer? 
Galaksimiz içerisinde irili ufaklı birçok çeşit yıldız 
var. Güneşimizi ortalama 
büyüklükte bir yıldız olarak 


düşünsek de büyük ihtimalle 
daha küçük yıldız sayısı çok 
daha fazla olacaktır. Bunu da 
nasıl anlıyoruz? Güneş'imize 
yakın birkaç on ışık yılı bölgedeki yıldızları artık tek tek 
tanıdığımız için, Güneş gibi 
büyüklükte bir yıldızın karşımıza çıkma oranına bakarak 
tahmin ediyoruz. Görülüyor 
ki Güneş'ten yaklaşık üç dört 
kat daha küçük kırmızı cüce 
tarzı yıldıza rastlanabiliyor, 
o halde Güneş'imiz bir ortalama standardı yansıtmıyor 
diyebiliriz. 

Netice olarak bu sene 


yapılan bir araştırmaya göre 
galaksimizin kütlesi 1.5 trilyon güneş kütlesi olarak 
hesaplandı. Bu sayının yüzde 
10'unu yıldızların kütlesi olarak alırsak 150 milyar güneş 
kütlesi eder. Tabii Güneş'ten 
küçük yıldızların sayısı daha 
fazla olduğundan, bence en 
yaklaşık tahmin 400 milyar 
yıldız diyebiliriz. Zaman içerisinde yukarıda bahsettiğim 
belirsizlikler giderildikçe 100 
milyar, 400 milyar ya da | trilyon yıldız tahminlerinin hangisinin daha doğru olduğunu 
daha iyi anlayacağız © 
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O İster yemek, 
ister kahve 


Stanley Adventure 
İster yemek, ister French press kahve pişirin. Ayrıca iç içe 
geçen tasarımı ve katlanabilir sapı size hem saklarken 
hem taşırken alandan tasarruf ettiriyor. 190 TL. 


© Aksiyon için 


TechnoStyle Sports H264 HD 

Aksiyon kameraları arasında uygun fiyatıyla dikkat çeken 
bu ürün 30 metre derinliğe kadar su geçirmiyor. 140 derece 
geniş görüş açısı ve Full HD video kaydı da cabası. 100 TL. 
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© Panoramik görüntü 


Subea EasyBreath 

Alıştığınız şnorkel tasarımlarından çok farklı, panoramik bir 
görüntü sunan, kullanımı kolay, buğu önleme özelliğine sahip, 
giyip çıkarması kolay bir şnorkel. 100 TL. 


© Dahahızlı yüz 


Agua Lung Grand Prix Plus 

Ayak vuruş darbesini güçlendiren esnek 
pala bölgesi, suyun akışını yönlendiren 
yükseltilmiş kaburgalar ve tabanda 
kauçuk kaymaz yüzeyler bu paletlerin 
öne çıkan özellikleri arasında. 120 TL. 


© Suda çekim 


Spigen Universal 

IPX8 sertifikalı ve 25 metre derinliğe kadar 
dayanıklı, 6 inçe kadar telefonlarınıza, ya da 
değerli eşyalarınıza ev sahipliği yapabilen 
dokunmaya duyarlı bir su altı kılıfı. 70 TL. 
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Geleceğe giden yolda Türkiye'nin en önemli itici gücü olan 
Anadolu Markaları yarışıyor, başarıları ile tüm Türkiye gurur duyuyor. 


Markanızın hikayesi ile30 Ekim 2017 tarihine kadar başvurun," 
başarınızı “Anadolu Markaları Ödülü” iletaçlandırın. 


Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: www.anadolumarkalari.com 


ANADOLU 
MARKALARI 


Capital | Ekonomist 7 0 YİL, <& Fibabanka 
o 


Kİ 


AUROVİLLE.ORG 


S | OYA AYMAN 


Kendine yeten bir yaşam mümkün 


Günümüzde insanların tamamen doğal, kendine yeterli bir yaşam kurması ütopya gibi görünebilir. 
Ama Italya ve İskoçya'dan Hindistan'a kadar, geleneksel yaşam kültüründen süzülen bilgi ve 
deneyimleri günümüz teknolojisiyle birleştiren toplulukların sayısı giderek artıyor. 


ünümüzde çoğumuzun 
| yaşam kalitesini toprak, 

iklim, tohum, hayvan 
bakımı, gıda saklama, barınak yapma, giysi dokuma gibi 
bilgi ve beceriler değil, satın 
alma, ya da başka bir deyişle parayla sahip olma gücü 
belirliyor. Market raflarındaki gıdalar tanımadığımız 
insanlar, makineler tarafından 
doğal olmayan yöntemlerle, 
çoğunlukla kimyasal madde 
katkısıyla üretiliyor. Tarım 
ilaçları yüzünden topraktan 


alamadığı besinlerin takviyesi, 
ya da uzun süre saklanabilmesi için gıdalara çok sayıda katkı maddesi ekleniyor. Çoğunluk, sofrasına gelen yemeğin, 
harcadığı elektriğin, giydiği 
gömleğin, oturduğu evin kimler tarafından, nasıl üretildiğini, ya da yapıldığını bilmiyor, 
ya da umursamıyor. 

Buna karşın sofrasında, ya 
da kullandığı eşyalardaki kimyasal maddelerin sağlığına ve 
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doğal varlıklara verdiği zararların farkına varanlar, doğal 
yöntemlerle üretilen gıdaların 
peşine düşüyor, ya da kendisi 
üretmenin yollarını araştırıyor. Ekmeğini yoğuruyor, yogurdunu güvendiği sütçüden 
aldığı sütte mayalıyor, tanıdığı 
çiftçilerden edindiği sebzelerle 
turşu kurmayı öğreniyor, kendi 
yetiştirdiği domatesi, maydanozu tatma keyfini yaşamak 
için balkonunda sebze yatakları yapmayı öğreniyor, kendin- 
den defalarca üreyebilen yerli 


tohumları bulmaya çalışıyor. 


“Nasıl, nerede, kim tarafından üretiliyor” sorularını, 
“kendim nasıl üretebilirim” 
sorusu izliyor. Bu sorunun peşine düşenler, sağlıklı ve doğal 
yollardan üretmenin ne kadar 
meşakkatli ve uzun bir yol olduğunun da farkına varıyorlar. Kentte yaşıyorsanız satın 
aldığınız ekolojik meyvelerle 
reçel yapabilir, organik undan 
ekmek yoğurabilirsiniz; tabii 


bu bilgiye ve deneyime sahip 
olmak için ciddi bir zaman ve 
emek vermeniz gerekir. 

Bir de tabağınızdaki sebzeleri, ekmeğinizin ununu, zeytinyağını, tarhanayı ürettiğinizi düşünün. En genel ifadesiyle yapmanız gerekenlerin çok 
küçük bir kısmından söz edeyim... Kilolarca yerli tohum 
bulmak için çaba harcamak, 
toprağı ekime hazırlamak için 
iş gücü ve gübre temin etmek, 
kompost hazırlamak, ya da 
toprağı besleyecek bitkilendirmeleri planlamak, onların tohumlarını bulmak ve ekmek, 
ürününüze zarar verebilecek 
böcekler, hastalıklar ve mantarlar konusunda bilgi sahibi 
olmak, bu zararlardan doğal 
yollardan nasıl korunacağınızı 
araştırmak, kendi ilacınızı hazırlayıp uygulamak, iklimlerdeki değişim yüzünden meydana gelebilecek zararları hesaba katmak, bunun için önlemler almak, hasat ettiğiniz 
ürünü bozulmadan saklamak 
için yöntemler araştırmak, 
araştırdıklarınızı denemek, 
gelir elde etmek için hasat ettiklerinizi pazarlama yollarını 
araştırmak, ambalaj ve lojistik 
sorunlarını çözmek ve daha 
bir sürü iş... 

Bunlar eskiden kırsalda 
yaşayanların günlük yaşamı- 
nın bir parçasıydı, ancak artık 
köylülerin çoğu tohumunu, 
gübresini dışarıdan satın aldığı gibi ekmeği, yumurtayı 
hatta yoğurdu bile bakkaldan 


alıyor. Herkes gibi onun da 
kolayına geliyor, o da evinde bulaşık makinesi, kliması olsun istiyor. İhtiyaç listesi 
uzadıkça ürettiklerinin listesi 
kısalıyor. Sadece gıdada değil, 
temizlik ve barınma gibi konularda da kendine yeten bir 
yaşamın bilgisi yitip gidiyor. 


GERÇEKLEŞEN 
HAYALLER 

Kendinize yeterli bir yaşam 
mümkün mü? Kendinize ne 
kadar yetiyorsunuz? 

Kent yaşamını geride bırakıp yerleştiğimiz Marmariç 
Köyü'nü ziyarete gelenlerin en 
çok sorduğu sorulardan biri 
bu. Bir sürü detayı barındıran devasa bir kültürü ifade 
eden kendine yeterlilik konusunda kolaylıkla ağızdan çıkıveren bu soru, çok sayıda alt 
soruyu barındırıyor: Mutfak 
ihtiyacınızı kendi bahçeniz- 
den karşılayabiliyor musunuz? Ürettiğiniz enerji yetiyor 
mu? Giysilerinizi kendiniz mi 
üretiyorsunuz... 

Kışı sert, 650 metre yükseklikte poyrazı bol, yazları 
kurak, yerüstü sularının yok 
denecek kadar az olduğu bir 
coğrafyada gıda yetiştirmek, 
üstelik mevsimlik olarak 11 
kişilik bir topluluğun bütün 
gıda ihtiyacını karşılamak kolay değil. Yapabildiklerimiz, 
coğrafya, iklim, deneyim, sürekli toprağa emek verecek ve 
pazarlama faaliyetleriyle ilgilenecek insan sayısı ile sınırlı. 


Şimdilik zeytinyağını, pekmezi, sirkeyi, kiraz, dut, erik, 
elma, armut gibi yaz meyvelerini kendi ürünlerimizden 
elde ediyoruz. Yaz aylarında coğrafi şartlar nedeniyle 
çok kısıtlı bir zamanda üretebildiğimiz domates, fasulye, biber, kabak gibi sebzeler 
mutfağımızın sadece bir aylık ihtiyacını karşılayabiliyor. 
İhtiyaçlarımızın çoğunu yörede tanıdığımız çiftçilerden 
ediniyor, onların doğa dostu 
ürün yetiştirmelerini teşvik 
ediyoruz. Örneğin yakınımızdaki Çınardibi Köyü'nden 
komşumuz Nedret, bizim için 
de patates yetiştiriyor, balımız 
doğal yöntemlerle arıcılık yapan komşumuz Volkan'ın kovanlarından... Yoğurdumuzu 
komşumuzun ineklerinin sütünden yapıyor, yumurtamızı 
komşumuzun tavuklarından 
alıyoruz. 

Temel ihtiyaçlarımızı karşılarken izlediğimiz bir yol var. 
Olanaklarımız elverdiğince 
kendi topluluğumuzdan, sonra komşularımızdan, ardından 
yöredeki çiftçi ve ustalardan 
ihtiyaçlarımızı karşılamaya 
çalışıyor ve karşılayamadıklarımız için halkayı giderek 
genişletiyoruz. Ve her seferinde gerçekten ihtiyacımız 
olup olmadığını sorguluyoruz. 
Yapı, bakım gibi işlerde yerel 
ustalarla çalışıyor, yerel malzemeler kullanmaya özen gösteriyoruz. Üretemediklerimizi 
komşularımızın doğal yollardan üretmesine destek oluyor, 
ürünlerini pazarlama sıkıntısı çekenlere destek oluyoruz. 
Enerjimizin bir kısmını kendimiz üretiyoruz, suyumuzun 
bir kısmını da yakındaki kay- 


naktan temin ediyoruz. 


İskoçya'daki Findhorn (üstte), Hindistan'daki Auroville (karşı sayfada) gibi topluluklar gıdadan enerjiye, yapı 
teknolojilerinden eğitime kadar pek çok konuda kendine yeterliliği büyük oranda sağlayabilmiş durumda. 


Kendine yetmek, bizim gibi 
küçük topluluklar için hemen 
her konuda yerel ve bölgesel 
işbirlikleriyle bir yere kadar 
mümkün olabiliyor. “Bir yere 
kadar” diyorum, çünkü bilgisayar, traktör gibi şeyleri satın almak zorundayız. Ancak 
bunları mümkün olduğunca 
verimli ve uzun süre kullanmaya çalışıyoruz. 

Günümüzde tamamen kendine yeterli bir yaşam kurmak 
bir ütopya gibi görünse de, 
geleneksel yaşam kültüründen 
süzülerek bugüne ulaşan bilgi 
ve deneyimleri günümüz teknolojisinin bilgi ve birikimiyle 
birleştirip, topluluk olma ve 
işbirliği yapma becerisine sahip olanlar, kendine yeterlilik 
konusunda daha fazla söz sahibi olabiliyor. 

Dünyada ve Türkiyede 
kendine yeterli bir topluluk 


hayalini gerçekleştirmek üzere çaba gösteren çok sayıda 
insan ve topluluk var. İskoçyada Findhorn, Hindistanda 
Auroville, İtalyada Damanhur 
gibi topluluklar, uzun yıllardır 
gösterdikleri emek ve çabanın 
sonucunda gıdadan enerjiye, 
yapı teknolojilerinden eğitime 
kadar pek çok konuda kendine yeterliliği büyük oranda 
sağlayabilmiş durumda. 
Ekosistem ihtiyaçlarını gözetirken, yeterliliği ve sürdürülebilirliği esas alan permakültür öğretisinin kurucusu 
Bill Mollison gıda, enerji, barınak, ulaşım, eğitim, sağlık 
gibi konularda kendine yeten 
bir topluluktan söz etmek için 
bir yerleşimin en az 30 ila 200 
haneden oluşması gerektiğini 
söylüyor. Daha küçük topluluklarda ise kendine yeterlilik konusunda yerel, bölgesel 


işbirlikleri önem kazanıyor. 
İşbirliği yapabildiğimiz ölçüde 
zenginleşiyoruz. Permakültür, 
doğanın çeşitliliği ve istikrarından ilham alarak, bir sistemde yaşayan tüm canlıların 
gıda, enerji, barınak ve diğer 
maddi ve manevi ihtiyaçları- 
nın sürdürülebilir bir şekilde 
karşılanabileceği kendine yeterli sistemlerin oluşturulması 
konusunda tasarımlar önerir. 

Yeşil ekonomi, ya da ekolojik ekonomi savunucuları 
da “daha fazla”yı körükleyen 
tüketim ekonomisinin aksine, “yettiği kadarı temel alan 
sade bir yaşamdan söz ederken, rekabet yerine işbirliğini 
öneriyor. Hem kırsalda doğa 
dostu üretimi, hem de kırkent arasında bu tür işbirliklerini desteklemek, kendine 
yeterli bir yaşamı da desteklemek anlamına geliyor © 
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Sardalyenin anımsattıkları 


Yaz aylarında balıkseverlerin vazgeçilmezi sardalyedir. Karadeniz'le Akdeniz arasında mekik dokur 
durur. Balıkçılar, Akdeniz'e inişine “katavasya”, Karadeniz'e dönüşüne ise “anavaşya” der. 


az aylarında balığın 
V denizden çıkması yasaktır. Izgaradakiler ya buzluk, ya da çiftlik malıdır. Eğer 
aradaki farkı bilmiyorsanız, 
“olta balığı” hikâyesine inanmak zorunda kalırsınız. 

Şu anda kıyı lokantalarını 
kurtaran balık sardalyedir. 

Sardalye en sevdiğim balıktır. Rakı Ansiklopedisi'nde 
bile maddesi vardır. Maddede, 
“en lezzetli meze” olarak geçiyor. Her balığa nasip olmayacak bir iltifattır bu. Sadece 
akşamcı masalarının malzemesi değildir sardalye. Tıbbın 
da hizmetindedir. İngilterede 
yapılan son çalışmalarda, 
Alzheimer belasına da iyi geldiği keşfedilmiştir. 

Balığın adının, İtalya'nın 
Sardunya Adası'ndan geldiği 
öne sürülür. 15'inci yüzyılda, 
İngiliz balıkçılar bu adanın 
etrafında tonlarca balık yakalayınca, adını “sardalye” koydukları söylenir 

Bu küçük lezzet bombası 
daha çok gece yol alır. Onun 
için balıkçılar sardalyeyi 
karanlıkta tuzağa düşürür. 

Sardalye, Karadeniz'le 
Akdeniz arasında mekik 
dokur durur. Balıkçılar, 
Akdenize inişine “katavasya Karadenize dönüşüneyse “anavaşya” der. Küçük 
kardeşlerinin adı ise “tirkos 
vonozu'dur. Balıkçılar, sadece 
tuzlanmışına “sardalye” der. 

Bir de onu tirsi balığına 
benzeten sahtekârlar vardır. 
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Sardalye balığının adının İtalya'nın Sardunya Adası'ndan geldiğine ilişkin yaygın bir kanı var. Zira balığın en 
yoğun yaşadığı bölgelerden birisi ada çevresi. 


Bazı uyanık balıkçılar, sardalyeyi tanımayanlara, tirsiyi 
yutturmaya çalışır. Dünyanın 
en kılçıklı balığı tirsi ile sardalye arasında dağlar kadar 
lezzet farkı vardır. 

Ne zaman sardalye balığını düşünsem aklıma hemen 
Lizbon kenti gelir. Bunun 
nedenini pek bilmem. Belki 
de, okyanusu hatırlatan gri 
dumanlardır. Atlas Okyanusu 
kıyısındaki balıkçıların mangallarından yükselen bu gri 
dumanlar mis gibi sardalye 
kokar. Portekiz sardalyeleri 
bizimkiler gibi parmak kadar 
değildir. Büyüklükleri uskumru kadardır. Temizlenmeden 
ızgaranın üstüne dizilirler. 

Mangalın üstünde kızaran 
sardalye, hemen kalınca bir 
dilim somun ekmeğin üstüne 


konur. Çatalın tersiyle biraz 
bastırılan balığın yağı ekmeğe geçer. Üstüne birkaç damla 
limon ile bol karabiber ekilen 
ekmek, üstündeki balıkla birlikte bir ziyafete dönüşür. 

Sardalye ayrıca aklıma Amerikalı yazar John 
Steinbeck'i, onun en sevdiğim 
romanı, Sardalye Sokağı'nı da 
getirir. Bir Los Angeles gezim- 
de, üşenmemiş, o sahilin en 
güzel kasabası Montereye 
gitmiştim. 

Her zamanki gibi o roma- 
nın da bir kurgu olduğunu 
unutmuş, sardalye avından 
dönen balıkçıları, onların 
yanaştığı konserve fabrikalarını, kumarbazları, fahişeleri, ayyaşları, serserileri ve 
sanatçıları boş yere aramıştım. Hiçbirini bulamamış ama 


Monterey'i çok sevmiştim! 

Sardalye bana, Sicilyadaki 
küçük, köhne bir lokantayı 
hatırlatır. Balık halinin hemen 
yanındaki bu lokantada yediğim özel bir yemeğin tadı 
hâlâ damağımdadır. Yemek, 
sardalye kafalarından yapılmıştı. Tarifini, yarım yamalak İngilizce bilen garsondan 
almıştım: Gövdesinden ayrılmış sardalye kafaları, içinde 
sarımsak, kekik, kırmızı pul 
biber bulunan sızma zeytinyağında bir güzel çevrilir. Kıtır 
hale gelince üstüne bol limon 
sıkılıp, sosuna ekmek banarak 
afiyetle yenir. 

Sözün özüne gelirsek: Şu 
sıralar denizlerin kraliçesi sardalyedir. Bu çok lezzetli balıkla yaz boyu damağınızı şenlendirin © 


“Rab.mahirdir ama zalim değildir. Doğa sırlarını 
sinsiliğinden değil özündeki yüceliğinden dolayı saklar.” 
i | —Albert Einstein ze 


© Tanrı'nın Formülü, zamanın başlangıcına, evrenin kökenine ve hayatın 
anlamına dair bu müthiş hikâyede kuantum fiziğini dinle, Batı felsefesini 
Doğu mistisizmiyle buluşturan “Tanrı var mı?”, “Doğum ve ölüm nasıl 
— şeyler?” “Evren sonsuz mu yoksa bir gün yok olacak mı?” gibi insanlığın 
her zaman üzerine kafa yorduğu sorulara bir cevap ararken bir yandan da 
“ okurlarâ unutamayacakları bir macera sunuyor. 


“Tanrı'nın Formülü bu yılın bombası.” 
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JMES BESTSELLER 


i dızı... 
türünün veni yıld 


oman 
a yetenekli biry 


a “Matthew Pearl tarihi roman türünün yeni yıldızı... 
Şaşırtıcı, yaratıcı ve oldukça yetenekli bir yazar” 


olduk 
BROWN 


AN BR 


“Pearl Dante Kulübü ile Dante'nin Cehennem'ine 
bir çukur daha ekliyor.” 


“Gizem, tarih ve cinayetle örülü bu kulübe 
siz de katılmak isteyeceksiniz.” 


“Hem tarih hem edebiyat hem de polisiye severlerin 
ilgisini çekecek bir roman.” 


“Dönemin tablosunu çizerken abartıya kaçmadan okuyucuyu 
bilgilendiren, duygusallığa kapılmadan sürükleyici olmayı 
başaran bir roman. Tadını çıkarın!” 


Yy twitter.com/pegasusyayinevi İİ faceböok.com/pagasusyayinlari instagram.com/pegasusyayinlari o www.pegasusyayinlari.com 


iyon 
Denizi'nin 
hazineleri 


Kefalonya, Zakintos, Lefkada, 
Meganisi ve İthaka'yı kapsayan Güney 
İyon Adaları, Yunanistan'ın yıldızı 
yükselen seyahat rotaları. 


YAZI VE FOTOĞRAFLAR: MURAT KÖKSAL 


unan adaları deyince çoğu kişinin aklı- 

na Ege geliyor, ama ülkenin batısında- 

ki İyon Denizi'nde de birbirinden güzel 

adalar uzanıyor. Kefolanya, 904 kilometrelik yüzölçümü ve 250 kilometrelik kıyı şeridiyle İyon Denizi'nin en büyük adası. 
Tarih boyunca Bizans, Norman, Frank, Venedik 
ve Osmanlı hâkimiyetinde kalan Kefalonya, diğer 
İyon Adaları ile birlikte 1864'te Yunanistan'a katıldı. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara ve İtalyanlara karşı önemli direniş gösterdi. Bu direnişler- 
den birini anlatan, Penelope Cruz ve Nicolas Cage'in başrollerini üstlendiği 2001 yapımı “Yüzbaşı 
Corelli'nin Mandolini” tilmi de Kefalonyada çekildi. Havaalanına iki kilometre uzakta Lassi bölgesindeki White Rocks Hoteli, kendine ait mavi 
bayraklı plajı ve muhteşem manzarasıyla adanın 
en güzel oteli. 

Argostoli, 1757'den bu yana adanın başkenti. 
Ortasında taştan bir köprünün yer aldığı lagüne 
bakacak şekilde kurulmuş. Lagün üzerinde 900 
metre uzunluğa sahip, İngilizler tarafından 1813 
yılında inşa edilen, Argostoli'nin karşı kıyı ile 
bağlantısını sağlayan Drapanos taş köprüsü, şehre gelenlerin uğrak fotoğraf çekme noktası. 

Güneydeki Skala'da adanın en güzel plajları 
ve kumsallarının yanı sıra, Roma döneminden 
kalma bir konak ve Apollo Tapınağı harabeleri 
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İthaka Adası'nın başkenti Vathy'e tepeden bakış. Doğal bir liman olan Vathy, Venedik kültüründen 
çok etkilenmiş; kiremit çatılı güzel evleri, dar sokakları ile geleneksel bir yerleşim. 
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Gemi batığının bulunduğu 
ve adanın simgesi olan 
Navagio Plajı. Asıl ismi 
Agios Georgios olan plaj, 
1980'lerde karaya oturan 
ticaret gemisi enkazından 
dolayı “Navagio” 
(Shipwreck Beach) adını 
almış (en üstte). İthaka 
Adası'nın Kioni Köyü'nün 
limanı yatçılar arasında 
oldukça popüler. Köyün 
içi de turistik dükkânları, 
tavernaları ve kafeleri ile 
oldukça hareketli (üstte). 
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de var. Paspalis Taverna'da geleneksel Kefalonya 
usulü “meat pie” ve adaya özgü tavşan yahnisi 
yiyebilirsiniz... 

Kuzeydeki liman kenti Fiskardo, yatçılar arasında çok popüler... Bu suların St. Tropez'si denilen Fiskardo, rengârenk evleri, dar sokakları, 
hediyelik eşya dükkânları, lokantaları, barları ve 
kafeleriyle görülmeye değer. 

Batıdaki en önemli kasaba Liksouri'ye ise adalılar “Küçük Paris” diyor. Şehirde dikkate değer 
kiliseler ve manastırlar var. Başkentten feribot ile 
15 dakikada geçmek mümkün. 

Bir diğer liman Sami, adayı İtalya'ya bağlıyor. Aravomylos Köyü'ndeki göl, Tanrı Pan'ın 


antikçağ ibadet yeri olan Melissani Gölü ve Mağarası görülmesi gereken yerler arasında. “Yüzbaşı Corelli'nin Mandolini” filmi de bu bölgede 
çekildi. 


MAVİ-YEŞİL SULARIYLA ZAKİNTOS 

Zante olarak da bilinen Zakintos Adası, Kefalonya ve Korfu'dan sonra İyon Denizi'nin en 
büyük üçüncü adası. Sayısız çiçeğe ev sahipliği 
yapan Zakintos, bir zamanlar adaya hâkim olan 
Venedikliler tarafından “Fioro di Levante”, yani 
“Doğu'nun Çiçeği” ismiyle anılmış. Zakintos aynı 
zamanda Caretta caretta ve Akdeniz foku popülasyonunun yüksek olduğu ve koruma altına 
alındığı bir ada. 

Zakintos'a, Kefalonya'nın güney limanı Passada'dan 1 saat 15 dakika süren feribot yolculuğu ile ulaşılıyor. İlk durağımız Navagio Plajı... 
Asıl ismi Agios Georgios olan plaj, 1980'lerde 
karaya oturan ticaret gemisi enkazından dolayı 
“Navagio” (Shipwreck Beach) adını almış. Blue 
Caves, (Mavi Mağaralar) ise Navagio'ya giden 
yol üstünde. Mağaraların ve kayaların doğal kemerlerinin içindeki suyun yoğun mavi rengine 
şahit olabilmek için erken saatlerde ziyaret etmek gerekiyor. 

Adanın kuzey batısında Exo Hora Köyü'nde 
koruma altındaki 2 bin yıllık zeytin ağacı, herkesin ziyaret ettiği bir anıt durumunda... Kampi'de 
uçurumun kıyısına konumlandırılmış “Sunset 
Michali's Taverna”da ise muhteşem bir manzara 
eşliğinde ada mutfağının tüm özgün yemeklerini 
tatmak mümkün... 

Zakintos şehri aynı zamanda adanın limanı. 
1953'teki depremin ardından çoğu yapı aslına 
uygun olarak tekrar inşa edilmiş. Solomos Meydanı ve meydandaki Yunanistan'ın milli şairi 
Dionysos Solomos'un heykeli; turistik dükkânlar, 
kafeler, barlar ve restoranlar ile şehrin en kalabalık yeri sahildeki Strata Marina ve Agios Markos 
Meydanı görülmesi gereken başlıca yerler. 


LEFKADA 

Lefkada Adası'na, Kefalonya'dan feribotla bir 
saat 45 dakikada ulaşılıyor. Çevresinde Aristotelis 
Onasis'in meşhur adası Scorpios da dahil toplam 
24 adacık bulunuyor. Yunanistan anakarasına 
yüzer bir köprü ile bağlanan Lefkada ülkenin 
bütün bölgelerinden kolayca ulaşılabilen bir ada. 
Doğu sahilindeki Nidri, tavernaları, dükkânları, kafeleri, canlı gece hayatı, yüzlerce yelkenli 
tekneye ev sahipliği yapan kıyılarıyla büyük bir 
tatil köyü. Alman arkeolog Wilhelm Dörpfeld, 


Nidri'de, krala ve önde gelen önemli şahsiyetlere 
ait antik mezar kalıntıları bulmuş. Dörpfeld bu 
yüzden, Odysseus'un vatanının İthaka değil de 
Lefkada olabileceğini savunur. Batıdaki Agios Nikitas şirin bir sahil köyü. Başkentten 13 kilometre 
uzaktaki köyde tavernalar, barlar ve güzel butik 
oteller mevcut. 


MAVİ CENNET MEGANİSİ 

Nidri limanından kısa bir deniz yolculuğu ile 
ulaşılan (4 deniz mili) Meganisi Adası'nda 1100 
kişi yaşıyor. Porto Vathi ve Porto Spilia olmak 
üzere iki limanı var. Vathi limanı yan yana dizili 
tavernaları ile adeta bir tablo gibi. Adada görülmeye değer diğer yerler; Agios Konstantinos 
Kilisesi, Agios İoannis Kilisesi ile Giovani ve Papanikoli mağaraları sayılabilir. 


ODYSSEUS'UN VATANI İTHAKA 
İthaka, 92,6 kilometrekarelik yüzölçümüyle, 


Paksi'den sonra İyon Adaları'nın ikinci en küçük 
adası. Homeros'un destanının kahramanı Odysseus'un krallığı diye anlatılan İthaka'nın ana 
limanı olan Vathy, kiremit çatılı güzel evleri, dar 
sokakları ile geleneksel bir yerleşim yeri. Limanda 
hem Homeros'un hem de Odysseus'un heykellerini görebilirsiniz. Merkezde Panagia Başkilisesi, 
Taksiarhis Kilisesi, Arkeoloji Müzesi, Deniz ve 
Folklor Müzesi gezilebilir. 

Kafavis'in meşhur İthaka şiiri eşliğinde Odysseus'un peşinde adanın kuzeyindeki Stavros 
Köyü'ne ulaştık. Ana meydanında Odysseus'un 
büstü ve İthaka'ya dönüş yolunu gösteren harita bulunuyor. İthaka'nın kuzeydoğusunda iki 
liman köyünden Frikes'in, Homeros'un bahsettiği Reithros Limanı olduğu düşünülüyor. Frikes'ten Kioni'ye doğru yol alırken sayısız güzel 
koy ve plaja rastlıyorsunuz. Odysseas Taverna 
ise deniz ürünleri tutkunları için en iyi adres- 


lerden biri © 


Adanın doğu sahilinde, 
başkent Lefkada'dan 
güney yönünde 17 
kilometre uzaklıkta 
bulunan Nidri, tavernaları, 
dükkânları, kafeleri, canlı 
gece hayatı, yüzlerce 
yelkenli tekneye ev 
sahipliği yapan kıyılarıyla 
büyük bir tatil köyü. 
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KAMPÇILIK 


BU BİR İLANDIR 


bir ortamda konforlu bir çadır yeri, 
doğru malzeme ve sağlıklı beslenmenin 
bir özeti kampçılık. Adeta başlı başına bir 
beceriler zinciri. Kampçılık yapmak isteyenlerin ilk olarak navigasyon bilgisinden 


malzemeye, çevreye saygıdan çadır kurma- 


ya uzanan konuları öğrenmesi gerekiyor. 
Deneyimi fazla olmayanların ise kampa bu 
işi iyi bilen biriyle gitmesi öneriliyor. 


Malzeme, kampçılık için eğitimden sonraki en önemli konu. Kampın amacına göre 
çadır, uyku tulumu, mat, konforlu bir ayak- 


kabı, iyi bir termos matara, alın feneri, 
kamp ocağı, GPS, harita, pusula, dikiş seti, 
güneş kremi, güneş gözlüğü, çakı, ateş 


Tüm bu ürünler 
www. hepsiburada.com'da. 


Kamp icin 8 ürün burada! 


Kamp yapmak, doğaya açılmanın en cazip yollarından biri. 
Bu konuda ilk adım ise doğru malzemeleri seçmek. 


oğanın içinde, imkânların kısıtlı olduğu 


başlatıcı ve ilk yardım seti gibi malzemeler en başta sayılabilecekler. Burada yaz 
ve kış kampçılığının da birbirinden farklı 
olduğunu unutmamak gerek. 

Doğadaki tüm etkinliklerde en 
önemli konu çevreye saygı duymak ve onu 
korumak. Kampçılık bir yerde uzun süre 
kalmayı da gerektirebildiğinden daha da 
özenli olmak gerek. Doğada her bir taşın 
altında, bir ağacın üzerinde veya dibinde 
birçok canlı türünün yaşamını sürdürdüğü 
unutulmamalı. Daha önce kamp kurulmuş 
noktaları tercih etmek bu noktada faydalı 
olabilir. Bitkileri koparmamak, yabani hayvanlara yiyecek vermemek ve kamp yerini 
temiz bırakmak önemli noktalar. 


Doğa etkinlikleri için çok amaçlı ve uzun ömürlü bir çadır. 220x420x125 
cm. boyutlarındaki çadır çelik mandallar, tamir seti ve küçük cep ağı gibi 


aksesuvarlara da sahip. 


ATLAS: TEMMUZ 2017 


Tasarımı ve dayanıklılığıyla açık havada zaman 
geçirmeyi sevenler için bire bir. Su geçirmez PVC 
kumaştan üretilen sandalye katlanabiliyor ve özel 
çantasıyla rahatça taşınabiliyor. Yüksekliği 85 cm., 
oturma alanı ise 53 x 53 santimetrekare. 


Xiaomi 
10000 mAh 
(Versiyon 2) 
Taşınabilir 
Şarj Gihazı 
Gümüş 
Dışarıda en büyük 
sorunlardan biri 
akıllı telefonların 
şarjının çabuk 
bitmesi. İnce ve 
hafif kasasıyla 
Xiaomi şarj cihazı, 
taşınması daha 
kolay hale getirilmiş. 


ğ— 


Bestway 
Şişme Yastık 
67121 


48 cm.x30 cm. 
boyutlarındaki yastığı rahatça 
taşıyabilir, kampta şişirip 
kullanabilirsiniz. 


Bir diğer konu da diğer kampçıları rahatsız 
etmemek ve gürültü çıkarmamak. Kampta 
zorunlu olmadıkla ateş yakılmamalı. Yemeklerinizi birçok çeşidi bulunan kamp ocaklarında 
pişirebilirsiniz. Ancak mutlaka ateş yakılması 
gerekiyorsa bunun için izin verilmiş yerleri 
kullanmak gerekiyor. Ağaçlardan dal kesmek 
yerine kuru dallar toplanarak ateş yakılmalı ve 
ateş asla büyük olmamalı. 

Kampta beslenme de önemli. Yürüyüş 
sırasında nasıl beslenileceğini, akşam yemeğin- 
de nelerin yeneceğini, bir günde ne kadar sıvı 


Bestway Gift Kişilik 
Şişme Yatak Set 67374 


Eğer taşıtla kamp yapmaya gidiyorsanız konforu şişme yatakla daha da 
artırabilirsiniz. Bestway çift kişilik şişme yatak 203x152x22 cm. ölçülerinde ve 4,9 
kg. ağırlığında. İki yastık ve şişirme pompası da hediye ediliyor. 


Anker SoundBuds NBIO0 
Bluetooth 4.1 Su Geçirmez 
Spor Kulaklık 


Suya dayanıklı dış yüzeyi ve nano 

kaplama içiyle çift katlı suya dayanıklılık 
özelliği olan Anker bleutooth kulaklık, 
dışarıda kulaklığı dert etmemenizi sağlıyor. 


tüketileceğini bilmemek sorun yaratabilir. Kamp 
yeri seçimi bir diğer önemli nokta. Bu konuda 
atlanmaması gereken hususlardan biri rüzgârın 
yönü. Hâkim rüzgâr yönünü belirleyerek çadırını- 
ZI, girişi ters yöne bakacak şekilde kurmak rahat 
etmenizi sağlar. Ayrıca çadırın zemine iyi sabitlenmesi gerek, aksi halde güçlü bir rüzgâr çadırı 
yerinden sökebilir veya patlatabilir. Su kenarları 
kamp için çok uygun değildir. Su kenarındaki 
bitkiler çok hassastır ve görecekleri zararı uzun 
süre telaŞ edemezler. Ayrıca ani bir yağmur sonrasında su yükselebilir ve sel tehlikesi doğurur. 


Pratigo Devrilmez 
Gecko Gri Renk 
Termos/Mug 


6 saat sıcak, 8 saat soğuk tutan 
termos 470 ml. hazneye sahip ve 
bulunduğu pürüzsüz zemini sıkıca 
kavrayan ve devrilmeyen akıllı taban 
tasarımı bulunuyor. 


Stanley Glassic 
Vakumlu 
Termos 1,9 Lt 


Çift duvarlı gövdesi 
içindekileri 24 saat sıcak, 
32 saat soğuk tutuyor. 
İçecekleriniz gün boyu 
sıcak kalıyor. Paslanmaz 
çelik gövdeye sahip 
termos sızdırmıyor ve 
darbelere karşı dayanıklı. 


ATLAS 39 


Gecenin içinde sessizce kanat çırpan, muhteşem duyulara 
sahip amansız avcılardır onlar. Gizemli doğalarıyla insanı hem 
ürkütür, hem hayranlık uyandırırlar. Türkiye'de küçük boylu 
ishakkuşundan kanat açıklığı iki metreye yaklaşan puhuya dek 
toplam 10 baykuş türü yaşıyor. 
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BANGEDE Üç KONUK 


Ankara'da tek katlı bir evin 
bahçesini mesken tutmuş 
kulaklı orman baykuşu 
(Asio otus) grubundan 

üç birey. Bu tür, kış 
aylarında koloniler halinde 
görülebiliyor. Kulaklı 
orman baykuşu için 2000 
yılında 22 ayar altından, 
gözleri pırlantadan hatıra 
parası basılmıştı. 

ASLAN ÜNSAL 
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Dünyada geniş bir dağılıma sahip kukumavlar (Athene noctua), 
İstanbul'da da yaşıyor. Dişi ve erkek kukumay, ilerleyen 
günlerde yavrularını birlikte besliyor, ama dişi kuluçkaya tek 
başına yatıyor ve ilk günlerde yavrulara kendi bakıyor. 


HALİL USUN 


üçlü gagaları ve pençeleri, sessiz uçuşları, olağanüstü görme 
ve işitme duyularıyla muhteşem avcılardır onlar. Antarktika dışında tüm kıtalara yayılmış şaşırtıcı ve becerikli kanatlılardır. Kuşlar sınıfının gece yırtıcıları alt takımında yer alırlar, karanlık çoğu için güvenli bir 
sığınaktır. Bütün bu özellikleriyle insanların da 
her zaman ilgisini çekmiş, tüm kültürlerde kendilerine yer edinmişlerdir. Kimi zaman uğursuzlugun, kimi zaman bilgeliğin simgesi sayılmışlardır. 
Onlar, doğanın gizemli kanatları baykuşlar... 
Baykuşlar Türkiye'de 10 türle temsil ediliyor: 
Peçeli baykuş, kır baykuşu, puhu, ishakkuşu, 
çizgili ishakkuşu, alaca baykuş, paçalı baykuş, kukumav, balık baykuşu ve kulaklı orman baykuşu. 
Baykuşların en küçüğü, Türkiye'de bulunmayan, sadece 12 santimetre boyundaki pigme 


Kukumav (Athene noctua) genelde gece aktif, 
ama gün içinde de kendini gösterebiliyor. Onlara 
sıklıkla ağaçların dallarında, direklerde, ahırların 
çatılarında, ya da taş ve toprak yığınları üzerinde 
dimdik otururken rastlayabilirsiniz. 

KADİR DABAK 


baykuş (Glaucidium minutissimuml), en büyüğü 
ise 70 santimetre boyundaki puhu (Bubo bubo). 
Türkiye'nin en küçük baykuşu ise 21 santimetrelik boyuyla kukumav (A4hene noctua). 

Büyük ve yuvarlak başları, kocaman gözleriyle 
hemen fark edilir baykuşlar. Keskin gagaları aşağı doğru eğimlidir. Dişiler sıklıkla erkeklerden 
yüzde 25 daha büyüktür. Oldukça hafif ve güçlü 
bir iskelete sahip baykuşların büyük kemiklerinin 
çoğunun içinin boş olması, vücut ağırlığının da 
az olmasını sağlar. 

Boynunu kaplayan tüyler nedeniyle baykuşun 
boynu neredeyse yok gibi görünür. Oysa boyun 
omurlarının sayısı insandakinin tam iki katıdır; 
insanda yedi, baykuşta 14 boyun omuru vardır. 
Baykuşlar yaygın inanışın aksine boyunlarını tam 
olarak arkaya çeviremeseler de, sağa ve sola toplam 270 derece hareket ettirebilirler. Bu hareket 
insanda 120-140 derecedir. 


Kuşlar sınıfının gece yırtıcıları ali takımında yer alan baykuşlar, 


Antarktika dışında tüm kıtalarda bulunur. 
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Gece avlandıkları için baykuşların görme yetenekleri çok gelişmiştir. 
Gece görüşleri insanınkinden 10 kat nettir. 


Peçeli baykuş (Tyto 
alba), Adana'da özgürce 
kanat çırpıyor. Gece 
araba yolculuklarında 
farın aydınlığında 
“üzerimizden bir baykuş” 
geçti diyorsanız işte 

o muhtemelen peçeli 
baykuştur. Ama bu 
alışkanlığı hayatına mal 
olabilir (sağda). 

MURAT ÇUHADAROĞLU 


Türkiye'deki nadir 
türlerden biri olan çizgili 
ishakkuşunun (Otus 
brucei) sadece üç ilde 
kaydı var. Şanlıurfa'nın 
Birecik ilçesindeki koloni 
bu nedenle çok değerli 
(karşı sayfada). 

ÖMER FURTUN 
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Baykuşlarda büyük ve düz göğüs kemiğine, 
büyük ve güçlü uçuş kasları bağlanır. Uzun kanat 
kemiklerine sahiptirler ve kanat yüzeyi geniştir. Avlarını taşırken bile zahmetsizce havalanır 
ve uçarlar. Ayak kemikleri (tarso-metatarslar) 
görece kısa ve güçlüdür. Bu pençeler sayesinde 
avlarını kolayca öldürür ve taşırlar. Diğer yırtıcı 
kuşlarda olduğu gibi pençelerinde mandal benzeri bir kilit mekanizması bulunur. Bu mekanizma 
sayesinde kas kasılmasına gerek duymadan avlarını kolayca tutarlar. 


KARANLIKTA GÖRMEK 

Gece avlandıkları için baykuşların görme yetenekleri çok gelişmiştir. Gözlerinde, gece görmeyi 
sağlayan çubuk hücreleri fazla sayıda ve sıktır. 
Gece avlanan diğer hayvanlara benzer şekilde 
baykuşların gece renkli görmeye ihtiyacı yoktur. 
Bu nedenle koni hücreleri az sayıdadır. Baykuşun 
gece görüşü insanınkinden 10 kat daha nettir. 

Baykuşların gözleri, kafanın ön kısmında yer 
alır ve bu sayede net bir binoküler görüşe sahiptirler, (binoküler görüş, bir nesneyi aynı anda 
iki gözle beraber görmektir). İnsanlar da benzer 


şekilde binoküler görürler. Bu görüş, üç boyutlu 
(yükseklik, genişlik ve derinlik) görme sağlar ve 
bu sayede baykuş av sırasında mesafeleri insana 
benzer şekilde algılar, hedefin yerini isabetle saptar. Baykuşun görme alanı 110 derece, binoküler 
görme alanı 70 derecedir. Bu görüş net, ama dar 
açılı bir görüştür. Görme alanındaki darlık, başlarının neredeyse tama yakın (270 derece) arkaya 
dönebilmesiyle telafi edilir. İnsanın görme alanı 
180 derece, binoküler görme alanı 140 derecedir. 
Ağaçkakanın görme alanı ise 360 derecedir, ancak bunun sadece 10 derecesi binokülerdir. 

Baykuşların gözleri oldukça büyüktür. Bazı 
türlerde vücut ağırlığının yüzde beş kadarını 
oluşturur, insan gözleri benzer orana sahip olsaydı, kocaman birer portakal kadar olurdu... 

Baykuş gözleri, insan gözünün aksiye, göz 
yuvalarında hareketli değildir. Gözler, sklerotik 
halkalar tarafından kafatasına sabitlenmişlerdir. 
Bu nedenle bir nesneyi izlemek için gözlerini hareket ettiremez, başlarını çevirmek zorunda kalırlar; yani sadece önlerine bakabilirler. Baykuşların 
çoğu gece aktif olduğundan gözleri ışık toplama 
ve işleme konusunda çok gelişmiştir. 
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Sivas'taki kukumav (Athene noctua), diğer 
türdeşleri gibi etkileyici bakışlara sahip. 
Efsaneye göre bilgelik, sanat, strateji, barış 
ve savaş tanrıçası Athena da bakışlarından 
etkilenip kukumavı onurlandırmıştı. 
ULUSOY BALI 
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Türkiye'nin 10 baykuşu 


Parklar, seyrek ormanlar, çatılar ve telgraf tellerinde görülen, 
iri kafalı, küçük bir baykuştur. Kafasının üstü kare şeklindedir, ya 
da köşelerde kısa tüyler vardır. Gözleri sarı, yüzü oldukça düzdür. 
Seyrek ağaçlı alanlar, seyrek ormanlar, tarım alanları, meyve 
bahçeleri, parklar, bahçeler, küçük yerleşimler, harabelerde yaşar. 
Böcekler, örümcekler, tırtıllar, solucanlar, küçük memeliler, küçük 


kuşlar, sürüngenler ve kurbağalarla beslenir. 


Boy: 16-20 cm. Kanat açıklığı: 47-54 cm. Ağırlık: 60-135 gr. 


Ormanların gece gezen baykuşudur ve 
görebilmek güçtür, kalkık kaşlı yuvarlak 
yüzünde hiç değişmeyen bir hayret ifadesi 
vardır. Taygada ve dağlı arazide, özellikle 
ibreli ormanlarda yaşar. Türkiye'de Bursa ve 
Bolu'da kaydı vardır. Besinleri ağırlıklı olarak 
kemirgenlerden oluşur. Boy: 22-27 cm. 
Kanat açıklığı: 50-62 cm. Ağırlık: 90-194 gr. 
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Küçük, tıknaz, sert bakışlı bir baykuştur. 
Uçuşu alçaktan, hızlı ve dalgalıdır. Genellikle taş 
ve toprak yığınlarına, direklere ve çitlere tüner. 
Her türlü açık arazi, tarlalar, seyrek ağaçlıklar ve 
ormanlar, meyve bahçeleri, kumullar, yarı çöller 
ve taşlık araziler, küçük yerleşimlerde bulunur. 
Akşam karanlığı en aktif olduğu saatlerdir. 

Boy: 21-23 cm. Kanat açıklığı: 14.6-18.1 cm. 
Ağırlık: 105-260 gr. 


İshakkuşuna çok benzer. 
Biraz daha büyüktür. Gövdesi 
açık gri renklidir. Yüzü daha 

açık renklidir. Alt tarafındaki 
çizgiler daha kalın ve düzenlidir. 
Kahverengi donu yoktur. Sesi 
ishakkuşundan daha yumuşaktır, 
kumruya benzeyen, bir, ya 

da birkaç hecenin daha hızlı 
tekrarlarından oluşur. Yarı 
çöllerde yaşar. Türkiye'deki 
bilinen dağılımı Aşağı Fırat 

ile sınırlıdır. Temel besinlerini 
böcekler, olasılıkla küçük 
memeliler ve kuşlar oluşturur. 
Boy: 20-22 cm. Kanat açıklığı: 
58-70 cm. Ağırlık: 75-145 gr. 


Büyük, kahverengi, gececi bir 
baykuştur. Tünemiş durumdayken kafası 
kocaman görünür, kızıl-kahverengi, ya 
da gri-kahverengidir. İbreli ve yaprak 
döken ormanlar, korular, parklarda yaşar. 
Küçük memeliler, sürüngenler, böcekler, 
kurbağalar, yumuşakçalar, kabuklular ve 
kuşlarla beslenir. Boy: 37-43 cm. Kanat 
açıklığı: 81-96 cm. Ağırlık: 325-716 gr. 


Kızıl kahverengi renkli bir 
baykuştur. Puhudan daha küçüktür 

ve tepesi basıktır. Kulak tüyleri daha 
kısadır, yanlara doğru açılır. Gözleri 
sarı renklidir. Bacakları ve ayakları 
tüysüzdür. Ötüşü içi karartıcı bir inilti 
gibidir. Ara sıra “huu” diye seslenir. 
Gececidir. Akarsuların çevresindeki 
ormanlarda yaşar. Genellikle balıkla 
beslenir. Kemirgenler, kuşlar, 
sürüngenler ve böcekler de mönüsünde 
yer alır. Yerde fazla zaman geçirir, 

dere boylarındaki patikalarda yürür. 
Türkiye'de Çukurova havzası ve Antalya 
civarındaki nehirlerde az sayıda yaşar. 
Boy: 50-58 cm. Kanat açıklığı: 125- 
140 cm. Ağırlık: 1105-1308 gr. 


İri gövdeli, büyük kafalı, geniş ve güçlü 
kanatlı dev bir baykuştur. Kulak tüyleri geniş, 
yüzü koyu renkli, gözleri turuncu ve bakışları 
serttir. Uçuşta dış kanat üzerindeki parlak 
leke görülür. Sık ormanlar, kayalık vadiler, 
çöller ve şehirlerde yaşar. Alacakaranlıkta ve 
seher vakti avlanır. Böceklerden memelilere, 
sürüngenlerden kuşlara, hatta diğer baykuşlara 
kadar uzanan geniş bir besin yelpazesine 
sahiptir. Boy: 59-73 cm. Kanat açıklığı: 138- 
170 cm. Ağırlık: 1550-4200 gr. 


Büyük, dimdik duran, gece gezen bir 
baykuştur. İstirahat halinde toparlak görünür. 
İbreli ormanlar, seyrek ağaçlı açık araziler, 
kırlar, bataklıklar ve kumullarda yaşar. Kışın 
onlarcası toplanarak çam ağaçlarında uyur. 
Küçük memelilerle, bazen de kuşlar, böcekler, 
sürüngenlerle beslenir. Boy: 31-37 cm. Kanat 
açıklığı: 86-98 cm. Ağırlık: 210-430 gr. 


Açık renkli, orta boylu bir baykuştur. 
Alçaktan, düzensiz ve oldukça hızlı kanat 
çırparak uçar, avının yerini tespit edebilmek 
için uçmaya ara verir, olduğu yerde döner, ya 
da havada asılı kalır. Genellikle kurak, ya da 
seyrek ağaçlı açık araziler, tarım arazilerinde 
yaşar. Eski binalarda yuva yapar. Genellikle 
gececidir. Boy: 29-44 cm. Kanat açıklığı: 


80-95 cm. Ağırlık: 250-480 gr. 


İri, açık renkli ve sarı-kahverengi bir 
baykuştur. Kanatları oldukça uzundur. Yavaş 
yavaş kanat çırparak uçar, dönerek yükselir. 
Yere yakın süzülür, manevralar yapar. Açık 
kırlar, bataklıklar, fundalıklar ve kumullarda 
yaşar. Kemirgenler, böcekler, küçük memeliler 
ve kuşlarla beslenir. Çoğu baykuşun aksine 
avını pençelerinde taşır. Boy: 33-43 cm. Kanat 
açıklığı: 86-98 cm. Ağırlık: 200-475 gr. 
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Puhu (Bubo bubo), diğer 
yerler gibi Çorum'da da 
yuva için korunaklı sarp 
kayalıkları tercih etmiş. Bu 
türün, diğer büyük kuşların 
terkedilmiş yuvalarını 
kullandığı da görülüyor 
(altta). 

MUSTAFA KEMAL MENGELOĞLU 


Peçeli baykuş (Tyto alba), 
küçük yer memelilerini 
avlama konusunda uzman; 
Adana'da da kendine küçük 
bir kemirgen bulmuş (karşı 
sayfada). 

MURAT ÇUHADAROĞLU 
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YUVADA YAŞAM 

Baykuşlar genellikle tek eşlidir. Üreme döneminde kur davranışları türden türe değişmekle 
beraber kur uçuşu, ötüş ve av sunmadan oluşur. 
Çiftleşme, genellikle dişinin erkeğin sunduğu 
besini kabulünden sonra olur. 

Baykuşlar, özellikle üreme döneminde alan 
koruma davranışları gösterir. Beslenme ve üreme alanlarını özellikle diğer kuşlara karşı şiddetle savunurlar. Yuvaya yaklaşan insanların 
yüzlerine ve gözlerine pençeleriyle saldıran baykuşların belgelenmiş örnekleri vardır. Özellikle 
alaca baykuş yuvasına kesinlikle yaklaşılmamalı, 
fark edildiği anda hızla alandan uzaklaşmalıdır. 

Baykuşlar yuva yapmaz, bunun yerine hazır 
alanları, ya da diğer kuşların terk ettiği yuvaları 
kullanırlar. Ağaçlardaki delikler, doğal kayalık 
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yarıklar ya da çıkıntıları sıklıkla tercih ederler. Ardışık yıllarda genellikle eski yuvalarını 
kullanırlar. 

Tür ve mevsime bağlı olarak değişmekle beraber genellikle 3-4 (1-13) yumurta yaparlar. 
Yumurtalar yuvarlak ve beyaz renklidir. Kuluçka 
süresi 30 gün civarındadır ve bu sürede yumurtalar nadiren yalnız bırakılır. Yavrular yumurtalardan farklı günlerde çıkar (yumurtlama günleri 
de farklıdır). Doğal olarak birbirinden farklı 
büyüklükteki yavrulardan büyük olanlar ebeveynden daha fazla yiyecek alır. Çoğu zaman küçük 
yavrular ya açlıktan ölür, ya da kardeşleri tarafından öldürülür. Görünüşte acımasız olan bu 
durum, en güçlü yavrunun hayatta kalması, gıda 
durumu ne olursa olsun en azından bazı yavruların yaşaması için önemli bir avantaj sağlar. Aksi 
halde bütün yavruların eşit ama az beslenmesi 
durumunda, özellikle besinin az olduğu yıllarda 
tüm yavruların ölmesi olasılığı az değildir. 

Baba baykuş günde en az 10 kez yuvaya besin 
taşır. Büyük avlar parçalanarak yavrulara küçük 
küçük verilir. Yavrular büyüdükçe önce küçük 
avları, sonra da büyük avları bütün olarak yutar hale gelirler. Yavrular türe göre değişmekle 
beraber, birkaç hafta ile birkaç ay arası bir süre 
ebeveyn tarafından yuvada bakılır. Birçok baykuş bir yaş civarında cinsel olgunluğa erişir ve 
üremeye hazır hale gelir. Bazı büyük türlerde 
cinsel olgunluğa erişim ikinci, hatta üçüncü yılda olur. Baykuşlar yerleşik kuşlardır ve göç etmezler. Sert kış koşullarında iç göç yapabilirler. 

Pek çok kuş, avcı kuşlar olan baykuşlardan 
korkar. Bu nedenle bir araya gelen küçük kuşların baykuşları taciz ettiği sık görülür. Baykuş 
bu tacize nadiren karşılık verir. Taciz, baykuşun 
alanı terk etmesine neden olabilir. Yuva ve yavru 
yakınında özellikle bazı türler saldırgan olabilir. 
Özellikle alaca baykuş bu durumlarda insanlara 
saldırılarıyla iyi bilinirler... 


ANADOLU'DA BAYKUŞ İZİ 

Baykuşlarla Türklerin tanışıklığı o kadar eski ve 
yaygın ki, onlara pek çok ad verilmiş. Bunlardan 
bazılarına özellikle dikkat çekmek gerek: Devletli, 
ulukuş, murat kuşu... Bu adlar baykuşun kutsallığı, bilgeliğine, hayırlı kuş olduğuna gönderme 
yapıyor. Batılı masallarda, hatta çizgi filmlerde de 
baykuşları ormandaki bilge hayvan olarak görüyoruz sıkça. Diğer hayvanlar bilge baykuşa danışma- 
ya gidiyor, onun öğütlerinden yararlanıyor. 

Yard. Doç. Dr. Sevda Gülakan Kaman baykuşun Türk kültüründeki yeri hakkında bilgiler 
veriyor. Buna göre Uygurca metinlerde baykuş 


Gece yırtıcıları olan baykuşlar 
omurgasızlar (böcekler, 
örümcekler, solucanlar, 
salyangozlar, yengeçler), 
balıklar, sürüngenler, 
amfibianlar, kuşlar ve küçük 
memelilerle beslenir. Temel 
besinleri baykuş türlerine 

göre değişiklik gösterir. 

Küçük baykuşlar böcekler, 
küçük memelilerle beslenmeyi 
yeğlerken, büyük baykuşlar daha 
büyük memeliler ve kuşlarla 
beslenir. Bazılarıysa balık 
yakalamakta uzmandır. Bununla 
beraber baykuşlar genellikle 


fırsatçı avcılardır, bölgelerinde 
ne bulursa onunla beslenirler. | 


Avcının doğası 


Tüyler ve uçuş: Baykuşların kalın tüyleri, 
gece soğuğunda bile korunmalarını sağlar. 


ön kenarının tarağa benzeyen özel tasarımı 
sayesinde tüylerin arasında süzülerek geçer ve bu 
sayede gürültü engellenir. Baykuş tam tepesinde 
uçarken bile avı herhangi bir ses duymaz. 


Gaga: Gagaları kısa ve kavislidir. Görüşünü 
engellememek için gaga aşağı kıvrıktır. Burun 
delikleri gaga dibine doğru yerleşmiştir. 


Baykuşların çoğunun koku duyusu oldukça kötüdür. 


Baykuşlar çok sessiz uçuculardır. Hava, kanatlarının Avlanma: Baykuşların genellikle gündüz 

: dinlendikleri yerden uzakta bir avlanma 

: bölgeleri vardır. Tüm baykuşlar onları etkili 

£ birer yırtıcı kılan özel donanımlara sahiptir. 

: Özel görüş yetenekleri geceleri loş ışıkta bile 
: kolayca avlanmalarını, hassas kulakları saklanan : 
: avlarını bile saptamalarını sağlar. Kanatlarına 

: adeta susturucu takılmıştır. Bu sessiz UÇUŞ, 

: baykuşun uçuş sırasında avlarının hareketlerini 
: dinlemesine izin verdiği gibi sürpriz saldırıyla 


; onları şaşkına uğratmasını da sağlar 


: Pelet: Baykuşlar avlarını bütün olarak yutar, 

: avlarının sindiremedikleri kemik, tüy, kıl gibi 

: kısımlarını kusarak çıkarır. Pelet adı verilen bu 

: topaçların araştırmacılar tarafından incelenmesi, 
 baykuşun beslenme alışkanlıkları hakkında bilgi 


toplanmasını sağlar. 


Ses: Islık, çığlık, tıslama, horlama gibi çok değişik 
: sesler çıkarabilirler. Genellikle alan koruma ve 
: çiftleşme sırasında seslidirler. 
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artın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dilbilim Bölümü öğretim üyesi Yard. 


Doç. Dr. Sevda Gülakan Kaman, 
Turkish Studies'te “Baykuş Kelimesi ve 
Baykuşla İlgili İnançlar Üzerine” başlığıyla 
yayınlanan makalesinde dünyadaki baykuş 
inançları hakkında şu bilgileri veriyor: 


Kukumav (Athene noctua) 
adını, Atina'nın koruyucu 
tanrıçası Athena'dan 
alır. Baş Tanrı Zeus'un 
kızıdır Athena. Baykuş 
koca kafası, avlanma 
yeteneği, akıl, hüner ve 
marifeti ile Athena'yı 
simgeler. Tanrıçanın 
gözleri de baykuş gözü 
rengindedir. Savaş ve 
Bilgelik Tanrıçası olan Athena, 
savaşçı olduğu halde kolay sinirlenmez, 
sessizdir. Cesaret, adalet, medeniyet, 
yetenek ve bilgelik sembolüdür. Bu 
özellikler, Athena'nın parmağında, ya da 
omuzunda yer alan baykuşta vücut bulur. 
Baykuş, Athena'nın kadınsı sağduyusunun 
ifadesi, cennetin bilgeliğidir. Akıl, saf zekâyı 
değil, bilgi ve anlayışı da içerir. 

Yunan ve Roma mitolojisinde baykuş, 
aklı ve güzel sanatları da simgeler. 
Günümüzde baykuş motiflerinin 
yaygınlaşmasında bunun da payı vardır. 
Athena'nın kutsal kuşu olan baykuş, 
özellikle Avrupa kökenli pek çok masalda da 
bilge olarak anılır. Başka bir Yunan mitinde 
güzel Persephone, Hades tarafından ölüler 
diyarına kaçırılır. Hades'in ona verdiği 
yiyeceği yiyen Persephone'nin bir daha 
yeryüzüne dönme şansı kalmaz. Bunu 
öğrenen Demeter kızı Persephone'nin bu 
hatasını onu bir baykuşa dönüştürerek 
cezalandırır. 

Mitolojide Nyctimene adında bir genç 
kız da kral babasıyla ensest ilişki yaşayınca 
utancından kahrolup ormana kaçar. Genç 
kıza acıyan Tanrıça Athena onu baykuşa 
çevirir. Bu yüzden bu kuş insanlardan ve 


ışıktan kaçar, sadece geceleri ortaya çıkar. 

Roma'da ise baykuş uğursuzluk ve 
yıkımın simgesi de olmuştur. Ötüşü ölüm 
haberi sayılır. Augustus, Aurelius ve Julius 
Caesar'ın öümlerinin baykuş tarafından 
bildirildiğine inanılır. Baykuşun rüyada 
görülmesi ise kötü şansa işaret eder. 
Ortaçağ Avrupa'sında baykuş 
cadılık ve uğursuzlukla, 

, kötüalın yazısı ve ölümle 

> ilişkilendirilmiştir. Eski 
Mısırlılar ve Hintlilerde 
baykuş ölüm kuşudur. 
Çinlilerde felaket 
habercisidir, mutluluk ve 
servet habercisi olan Anka 

kuşunun karşıtıdır. Buna 

karşın eski Çin'de baykuş, 

Gök Tanrısı'nın temsilcisi de 

sayılmıştır. 

Baykuşun genellikle karanlıkta ve 
mezarlıklarda görülmesi, gece keskin bir 
görüşe sahip olması ölülerin ruhlarına 
karanlıkta eşlik etmesine bağlanmıştır. Kimi 
Ortadoğu ve Uzakdoğu kültürlerinde bu 
dünyadan ötekine geçen ruhların gözcüsü 
ve koruyucusudur. 

Kızılderililer, baykuşun şifa gücü 
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olduğuna inanmış, kötü ruhlardan 
korunmak için üzerlerinde baykuş tüyü 
taşımıştır. Kızılderili kültüründe baykuş, 
kutsal bilgilerin ve bilgeliğin simgesidir. 
Afrika ve Avustralya yerlileri baykuşu 
sırların habercisi ve şifacıların refakatçisi 
olarak kabul etmiştir. Avustralya'da 

bazı kabilelerde erkek ve kadın cinsini 
simgeleyen hayvanlar vardır. Buna göre 
erkekleri yarasalar, kadınları ise baykuşlar 
simgelerdi. Yeryüzündeki tüm kadınları bu 
hayvanlar korurdu. Bu inanışa göre, eğer 
bir baykuş ölecek olursa, bu bir kadının 

da ölümü demekti. Bu nedenle kadınlar, 
kendilerini yaşatan bu hayvanı büyük bir 
titizlikle koruyarak sahiplenirdi. 

İslam öncesi Arap inanışına göre katili 
bulunmayıp kısas yapılmayan bir maktulün 
ruhu baykuş suretine girerek geceleri 
gelir ve öterdi. Katili bulunup kısas olunca 
da uçar giderdi. Baykuşun uğursuzluk 
getireceği inancı İslamda ise batıl 
inançlardan sayılmıştır. Bir kuşun ötüşünü 
felaket işareti olarak algılamak dini açıdan 
boş bir inançtır, açıkça hurafedir. Eski İran 
rivayetlerinde ise genel inanışın tersine 
baykuş uğurlu ve sevilen bir yaratık olarak 
görülmüştür. 


Atina'nın 

İri koruyucu tanrıçası 
Athena'nın 
simgesi baykuş, 
gümüş bir antik 
sikkede boy 
gösteriyor (üstte). 
Baykuşlar, çağlar 
boyunca insanda 
hem korku, 

hem hayranlık 
uyandırdı. 
Sebastien Leclerc, 
1676 tarihli 
çalışmasında 
baykuşa dönüşen 
Nyetimene'yi konu 
almış (sağda). 
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kötü, uğursuz yaradılışlı olarak gösterilirken 
Kazaklar baykuş soyundan geldiklerine inanırmış. Şaman giysilerinde ve başlıklarında kartal 
ve baykuş pençeleri kullanılmış. Şamanın tören 
sırasında kullanıldığı pek çok sözcük hayvan 
seslerinin taklitleridir; bunların arasında baykuşun da olduğu biliniyor. Oğuz Türklerinde 
her boyun tanınmasını sağlayacak bir simge 
olarak bayraklarında bir kuş vardır; baykuş ise 
Bayat boyunun simgesidir. Batı Moğol halkı 
Kalmuklar baykuşu kutsal saymıştır. Söylencelerine göre ak bir baykuş Cengiz Han'ın hayatını kurtarmıştır. 

“Baykuşun kısmeti ayağına gelir” atasözü, 
“Tanrı hiçbir canlıyı aç bırakmaz; kımıldamadan 


İshakkuşu (Otus scops), yerini çoğu kez 
insan ıslığına benzeyen sesiyle belli 
ediyor. Genellikle geceleri avlanıyor, 
ancak özellikle yavrularını beslerken 
gündüzleri de yiyecek peşine düşebiliyor. 
SERKAN MUTAN 


duran baykuşun rızkını bile önüne koyar” anlamını taşır. Bu ifadeye dayanarak Konya'da 
her akşam her baykuşa nasip olarak Allah tarafından bir serçenin gönderildiğine inanılır. 
Bu nedenle Konya'da baykuşa “hayırlı kuş” 
derler. Kayseri ve Sivas yörelerinde de “hayırlı 
kuş” adıyla anılır. Bununla beraber Anadolu'da 
“evinde baykuş tünesin”, “evinde baykuş ötsün” 
bedduaları da vardır. Baykuşlar yıkıntılarda, 
ıssız yerlerde, ormanlarda yuva yapar ve bu durum onlara bakışı da olumsuz etkilemiştir. 

Ne yazık ki Türkiye'de günümüzde baykuşlar genellikle uğursuz olarak nitelendiriliyor. 
Bir evin yakınında baykuş ötmesinin o evden 
birinin öleceğini, o evin başına bir felaket geleceğini gösterdiğine inanılıyor. Baykuş ocak 
yıkan, yıkılan ocaklarda yuva kuran bir kuş 
halk inanışına göre. Bu nedenle kimi yerlerde 
sevilmiyor, görüldüğünde taşlanıyor. Baykuş 
ile ilgili inançlar Anadolu'nun eski sakinlerine 
kadar uzanıyor. Hititlerden tutun günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün topluluklarda 
baykuşla ilgili inanışlar yer alıyor. Baykuşların 
Türk halk şiiri ve Divan şiirinde de kendisine 
yer bulduğu görülüyor. 


DOĞANIN BİLGESİ 

Karaağaç dalinda / bayguşlar bağıruyi. / Domuz gocan elecek / eceli çağıruyi. (Karaağaç 
dalında / baykuşlar bağırıyor. / Domuz kocan 
ölecek / eceli çağırıyor.) Bu türküye de baykuş bağırınca birinin öleceği inanışını girmiş. 
Oysa bunun altında çok basit bir gerekçe yatar. 
Köylerde insanlar genellikle erken yatar, çünkü 
sabah erkenden kalkılıp tarlaya gidilecektir. Bu 
nedenle hava karadıktan sonra evlerde ışıklar 
söndürülür, ışığı yanan ev görmek neredeyse olanaksızdır. Gecenin ilerleyen saatinde köydeki bir 
evde ışıklar neden yanar? Orada bir hasta, belki 
de ölüm döşeğinde biri vardır. Bizim “bilge” 
baykuşumuz da ışığa doğru gelir, gecenin karanlığında orada avlanmaya çalışır. Bu sırada öter de 
elbette. Onun sesini duyan evdekiler de baykuşu 
hemen “uğursuz”, “ölüm habercisi” diye yaftalar. 
Kocaman gözlü, kafasını geriye doğru döndürebilen ürkütücü bir hayvandır o! Avlanmak için 


hava karardığında evlerin yakınına gelen baykuşlar da hemen taşlanarak uzaklaştırmaya çalışılır 
bu yüzden... 

Bize düşen de buradaki yanlışlığı, dilimiz 
döndüğünce bıkıp usanmadan anlatmak. Baykuşlar son derece yararlı hayvanlardır oysa. Genellikle küçük kemiricilerle beslenir ve doğadaki 
sayılarını dengelerler. Evinizin yakınında bir 
baykuş sesi duyarsanız bilin ki bir “bilge” sizi ziyarete geldi. Derdiniz varsa ona danışın, içinizi 
dökün ona. Bilin ki o doğadaki arkadaşımız ve 
yardımcımız... © 
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Yapraklı ve karışık ormanları tercih eden alaca baykuş (Strix aluca), Trabzon'da da 
kendine kolayca yaşam alanı buluyor. Bazı ağaç dallarını kendine tünek olarak seçiyor 
ve sürekli aynı noktalarda tünüyor (üstte). HAKAN KAHRAMAN 


Bolu'nun ormanları, paçalı baykuşun (Aegolius funereus) kendini gösterdiği yerlerden. 
Ormanlık alanların azalması tür için en büyük tehdit (altta). MUSTAFA ARIK 
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Kaş'ın sırtlarından Akdeniz'e 
bakınca önce Çukurbağ 
Yarımadası'nı görüyor göz; hemen 
arkasında Meis Adası uzanıyor. 


lal : ” 
MİMİ a man 
ğe sip 


e 


KAŞ VE MEİS ADASI 


İKİ KIYI TEK DENİZ 
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Aynı denizde doğdular, aynı evde doğmuş gibi. Meis Adası ve Kaş asırlardır 
karşılıklı iki kıyıda bakışırlar, görürler birbirlerini, duyarlar. Bu yerleşimler şimdi 
turizmle haşır neşirler, ama hâlâ temiz ve sadeler... Atlas, Türkiye'de Antalya'nın 

Kaş ilçesinin kıyılarına ve Yunanistan'da Meis Adası'na yolculuk etti. 


YAZI: SERKAN SEYMEN / FOTOĞRAFLAR: ŞAHAN NUHOĞLU 
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ostok 1, Kazakistan'ın 
Baykonur Uzay Üssündeki rampada sarsılmaya başladığında 
Yuri Gagarin, endişeli 
bir ses tonuyla tarihe 
geçen sözünü söyledi: 
“Poyekhali!” (Haydi 
gidelim!) Ve insanlık tarihine geçecek yolculuk 
başladı. Saat 6.07'ydi. Gagarin, atmosferin dışına 
çıkıp yörüngede doğuya doğru yol aldı. Büyük 
Okyanus'u çaprazlamasına geçip Hawaii üzerinde tekrar geceyi yaşadı. Güney Amerika'yı boylamasına geçerek, Macellan Boğazı'nın üzerinden 
tekrar kuzey yönünde devam edip Afrika'yı kat 
ederken geceden çıktı. Mısır'ı geride bırakıp alçalırken aşağıda Akdeniz'i gördü. 7.55 sularında 
Kıbrıs'ın batısı ile Kaş ve Meis Adası'nın doğusunda kalan bir noktada tekrar atmosfere girerek Türkiye semalarını şenlendirdi. Karadeniz'i 
geçip yine Sovyet topraklarına indiğinde dünya 
yörüngesinde bir tur atmış ve aradan tam | saat 
48 dakika geçmişti. 

Dünyaya uzaydan bakan ilk insanın dönüş 
yolunda çok yakınından atmosfere giriş yaptığı 
Kaş'ın göbeğinde, Meis manzaralı bir terasta, 
Gagarin'de otururken mekânın iki sahibinden 
biri olan Aylin Aslım hikâyesini şöyle anlattı: 
“İstanbul çok üzerimize üzerimize gelmeye başlamıştı ve sonunda ortağım Eren'le (Keçecioğlu) 
birbirimize, “haydi gidelim” dedik. Buraya geldik. Ne yapalım, ne edelim derken, burayı bulduk ve bu işe koyulduk.” 

Meis Adası'nı işaret edip “manzaramız da güzel, alt tarafı yarım saatlik yol” dedi. “Bostancı'dan 
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Kaş'taki Antiphellos amfiteatrı, Likya dönemine tarihlenen (İÖ 1. yüzyıl) en önemli eserlerinden biri. Dört bin 
seyirci kapasiteli yapı Anadolu'da denize cepheli tek tiyatro olarak biliniyor. 
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motora atlamışsın da Büyükada'ya gitmişsin 
gibi. Ama bu kez hakikaten başka ülkedesin. Bir 
kere iner inmez havadaki huzuru hissediyorsun. 
Lazarakis diye bir restoran var. Sahibi Trabzon 
kökenli. Dünyanın en güzel kalamarı orada pişiriliyor olabilir. Yanına da buz gibi soğutulmuş, 
çam kokulu reçina şarabı.” Yol yarım saat olsa da 
öyle her canı çektiğinde Meis'e gidebilecek hali 
yok ama. Çünkü Gagarin'de ağır bir mesaisi var. 


İsim mi nereden bulunmuş? “İnşaat işleri bitip 


de açılış vakti geldiğinde isme karar vermek gerekiyordu. Gerçek hayatta yaşamış, kült bir isim 
olsun derken Gagarin'de karar kıldık” diye anlattı 
onu da. İşin içinde bir aile anısı da var. Rus kozmonot Gagarin uzaya çıkan ilk insan unvanını 
aldığı gün dedesi, Aylin Aslım'ın annesinden defterine not almasını istemiş: “12 Nisan 1961. Yuri 
Gagarin bugün dünyanın en büyük adamı...” 


“Dünyanın en büyük adamı” uzaya çıkıp atmosfere tekrar girerken Akdeniz'i seyrettiği günlerde aşağıda Türkiye ve Yunanistan, Kaş ve 
Meis yüzünden kısırdöngüye girmiş çekişmelerin içindeydiler. ABD ile Sovyetler uzay yarışının 
kapısını aralarken Türkiye ve Yunanistan gazeteleri o günlerde karasularını ihlal ettikleri için 
Yunan makamlarınca alıkonulan -Türkiye gazetelerine göre “kaçırılan” - bir karayolu memuru 


Gabriel Salvatores'in 1991 tarihli 
Mediterraneo filmi, Meis'in 
yeniden hatırlanıp popüler 
olmasında önemli bir etken. 


Kaş-Kalkan sahil yolu üzerindeki bölgenin namlı plajlarından Kaputaş'a 
ulaşabilmek için kanyon ağzından 187 basamak inmeniz gerekiyor (solda). 
Meisliler cuma günleri Kaş'ta kurulan pazara geliyor ve temel alışverişlerini 
burada yapıyor (altta). 


ve bir astsubayın akıbetini tartışıyordu. Üstelik 
bu tartışmalar henüz 30 yaşını görmemiş Gagarin doğmadan çok önce başlamıştı. 

Uzaya çıkmadan 27 yıl önce, 9 Mart 1934'te 
Kluşino adlı küçük bir köyde sıradan bir çiftçi 
ailesinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldiği 
hafta, 16 Mart 1934 günü Anadolu Ajansı'nın 
geçtiği “Sıtma Mücadelesi” başlıklı habere bakılırsa, Kaş'ın başı dertteydi: “Mücadele mıntıkasında 
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Yaz aylarında yoğunlaşan 
turizm Kaş'ta pek çok 
mekânı “iğne atsan 

yere düşmez” denecek 
kadar kalabalık hale 
getiriyor. Ancak buraya 
sezon açılmadan önce 
gelenler daha sakin zaman 
geçirebiliyor. 


64 ATLAS-AĞUSTOS2017 


Kaş dalış, yamaç paraşütü, 
trekking, rafting gibi farklı 
etkinliklerin hep birlikte 


yapılabildiği nadir yerlerden birisi, 


tropikal sıtmanın diğer nevilerden fazla olduğu 
görülmüş, 2470 kişi tedavi edilmiştir.” 

Ancak Kaş haline şükretse yerinde olurdu, 
çünkü yanı başındaki Meis'in hali çok daha fenaydı. Osmanlı hâkimiyetine 1512'de giren ada, 


400 yıl kadar sonra 1915'te Fransızlara geçmiş, 
1923'te ise 1948'e dek sürecek İtalyan işgali yaşanmıştı. Ve 1934 yılında gelen haberlere göre 
huzursuzluk had safhadaydı. Gazeteler “Meis 
Adası'ndaki İtalyan memurları neşrettikleri beyannamelerde halkın ellerindeki tapu senetlerini getirerek alakadar memurlara göstermelerini 


ilan etmişlerdir” diye naklediyorlardı sorunu. 
Tapusunu gösteremeyenler, ya da ada dışında olduğu için bu karardan haberi olmayanlar mülklerini kaybedeceklerdi. İşin fenası adalarda “söz 
senettir” kabilinden bugüne dek çoğu mülkiyet 
adalıların kendi arasında anlaşarak çözülmüştü, 
yazılı kaydı yoktu. Ve o yıl iş bununla kalmadı. 
Kilise yönetimi, okul idareleri sorunları derken 
Meis'ten “nümayiş” haberleri gelmeye başladı. BBC'yi kaynak gösteren Türkiye gazeteleri 
“Meis'te ihtilal yaşanıyor” diyordu. Olaylar kısa 
sürede Rodos'a da sıçrayacak, dokuz kişi ağır 


yaralanacak ve bir kişi de hayatını kaybedecekti. 
Ancak bunlar bir şey değildi. Daha kötü günler 
kapıdaydı. Yaklaşan İkinci Dünya Savaşı, Meisi yıkıp geçecek, sonraki yıllar 50'lilerin sonu- 
na dek hayatı Meisliler için çok zorlaştıracaktı. 
Meis, 1945-60 arasında Türkiye gazetelerinde 
sürekli olarak kaçakçılık yaparken yakalanıp 
Türkiye'deki hapishanelere düşen Rum balıkçıların haberleriyle anılacaktı. 

Aileden yadigâr, 80'lerin hemen başında babası tarafından işletmeye açılan, kendi adını 
taşıyan mocamp işletmesinde otururken Can 


Kahvecioğlu, bir zamanlar bir çuval kahveye 
karşılık bir çuval fasulye takas etmek için Kaş 
kıyılarına çıkıp tutuklanınca bir yıldan fazla hapiste kalan ihtiyar eski balıkçıların halen hayatta 
olduğundan bahsediyor: “Yıllarca birbirleriyle 
ilişki içinde yaşamışlar. Sonra araya savaşlar 
girmiş. Sınırlar yeniden çizilmiş. Karınlarını doyurmak için takas yapmaya çalışırken kaçakçı 
diye hapislere düşmüşler. Çok acıklı hikâyeler 
vardır burada. Bir de işin bilinmeyen ilginç bir 


tarafı var. Türkiye, İkinci Dünya Savaşı'na gir- 


medi. Ama Kaş, Meis yüzünden savaşı yaşadı. 


Kaş'ta dört bir tarafa 
yayılmış Likya lahitlerinin 
en görkemlisi bugün 
Uzunçarşı Caddesi'nde 
bulunan ve halk arasında 
“Kral Mezarı” olarak 
adlandırılan İÖ 4. yüzyıla 
ait yazıtlı anıt mezar. 
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Meis Limanı'na ayak 
bastığınızda önce 
şaşırıyorsunuz. Rengârenk 
evler, sanki bir film dekoru 
gibi geliyor gözünüze, 


Ben küçükken yaşlılar anlatırdı. Almanlardan 
kaçan İngiliz gemileri bir ara Kaş'a sığınıyorlar. 
Almanlar da nota veriyor Türkiye'ye. Ya İngiliz 
gemileri çıkarılacak, ya da Türkiye savaşa girmiş 
sayılacak. Gemiler çıkarılıyor. Meis'e gidiyorlar. 
Ve uçaklar hem gemileri, hem Meis'i bombalıyor. Kaş'a isabet eden şarapnel parçalarından 
yaralananlar oluyor. Günlerce Kaş sahiline asker 
cesetleri vuruyor. Bu arada Meis tamamen yakılıp yıkılıyor.” 

İkinci Dünya Savaşı Meis'in kaderini öylesine 
değiştiriyor ki, savaştan önce 15 bine yaklaşan 
nüfustan geriye 300 civarı insan kalıyor sadece. 
Meisliler göç ederek Avustralya başta olmak üzere dünyaya dağılıyorlar. 

Şimdi o yıllardan kalma bir miras, Kaş açıklarında Türkiye karasularında denizin dibinde 
yatıyor: 21 metre kanat, 16 metre gövde uzunluğuyla pervaneli 1935 model İtalyan yapımı 
Savoia-Marchetti SM 79 “Sparviero” bombardıman uçağı. Türkiye'nin en önemli dalış merkezlerinden olan Kaş için bugün turistik bir cazibe 
kaynağı. 

Bugün 30'lu yıllar anlatılınca masal gibi geliyor. Motorsuz, yelkenli teknelerle Kaş'tan Mısıra kömür götüren, dönüşte Kıbrıs'a uğrayıp 
meşhur Kıbrıs eşeklerinden alıp Kaş'ta satan tek 
tabanca kaptanlar mesela! 

Kaş'ın durumu Yunanistan'a en uzak, yalıtılmış, hatta unutulmuş Meis Adası'nın kaderinden 
çok farklı değil aslında. Karayolunun tam olarak 
ulaşıma açılması neredeyse 70”lerin sonunu bulduğundan, Kaş da her zaman her yere uzak bir 
hayat sürüyor yıllarca. 


Her gün Kaş'tan kalkan feribot sadece yarım saatlik 
yolculuğun ardından Meis'e ulaşıyor. 
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İkinci Dünya Savaşı, Meis'in kaderini öylesine değiştirmiş ki, 15 bine 
yaklaşan nüfustan geriye, göçler nedeniyle sadece 300 kişi kalmış. 


Kaş'ta dalış noktaları 
dahil değişik rotalara 
günübirlik mavi turlar 
düzenleniyor. Özel tekne 
kiralamak, ya da toplu 
turlara katılmak gibi farklı 
seçenekler bulunuyor 
(altta). Meis'e gelenlerin 
görmeden dönmediği 
yerlerden biri Aya Yorgi 
Plajı (karşı sayfada, 
üstte). Yunanistan'da 
mekân sahipleri, akşam 
gelecek kalabalık için 
günün erken saatlerinde 
hazırlıklara başlıyor (karşı 
sayfada, altta). 
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Masada Can Kahvecioğlu'nun önünde bir kitap 
var, “Işık ve Tabiat Ülkesi Kaş” yazıyor kapağında. 
Bir de bugüne pek benzemeyen bir Kaş fotoğrafı 
yer alıyor. Kitabın yazarı merhum babası; öğretmen Ahmet Kahvecioğlu. Kaş üzerine bugüne kadar kaleme alınmış az sayıda eserin ilki olma özelliği taşıyan kitap 1969'da tamamlanmış, ama ancak 
1973 basılmış. Kitabın girişinde uzun bir şiir var: 
“Tarihlerin beşiği / Anadolu'nun eşiği Kaş / Karşımda elimle dokunacak kadar yakınımda / Horoz 
sesleri duyulan / Yabancı bir ada: Meyis / Sis sis...” 
diye başlıyor. Altındaki imza Antalya Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Mehmet Hamzaoğlu. 

“Babamların kuşağı Kaş için çok çalıştı” diyor. 
“Önce 80'lerin başında İtalyanlar keşfetti burasını. Ortalık İtalyan kaynıyor, ama kalacak yer çok 
az. Gelenler misafirdir, ortada kalmasınlar diye 
belediye anonslar yapardı, turistler evlerde misafir olarak ağırlanırdı. Böylece ev pansiyonculuğu 
fikri geliştirildi. Ev hanımlarına yabancı dil kursları açıldı. Kaş halkı hep birlikte kendini geliştirdi. 
Bugünlere gelindi. Şimdi bir şeyler yapma sırası 
bizim.” 

Ancak gelecek için endişeler de epey fazla. Son yıllarda artan popülarite hoşa gitse de 


“Bodrumlaşma” korkusu da epey fazla Kaş'ta. 
Yine de sevindirici gelişmeler de yok değil. WWE 
(Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Akdeniz'de yedi 
pilot bölgede “sürdürülebilir turizm projesi”ni 
gündeme getirmiş durumda. Türkiye'den seçilen 
yer de Kaş. Kendi kendine yeterli, doğal kaynakları verimli kullanan, alternatif enerji modellerini 
öne çıkaran, klasik “deniz, güneş, kum” turizmi- 
nin ve lüks otel zincirleriyle betonlaşmanın önüne geçmeye çalışan bir proje. Burası dalış, yamaç 
paraşütü, trekking, rafting gibi farklı etkinliklerin 
hep birlikte yapılabildiği nadir yerlerden birisi. Bu 
proje sayesinde Kaş bugün özel çevre koruma alanı ilan edilmiş. Orfoz başta olmak üzere balık türleri koruma altında ve avlanmak tamamen yasak. 

Orfoz ilginç bir balık. Sekiz yaşına dek cinsiyetsiz. O yaştan sonra dişi olabilir. Erkek olması içinse 12-13 yaşını bulması gerekiyor. Mıntıkasına son 
derece bağlı, denizde karşılaştığı dalgıçlarla ilişki 
kurmaya yatkın. Aynı orfozla aynı yere bir daha 
daldığınızda karşılaşmanız mümkün. “Şimdi bu 
balığa zıpkın vurmakla size kuyruk sallayan komşunuzun köpeğine silah sıkmak arasında bence hiç 
fark yok” diyor Kahvecioğlu. “Her şeyi de yemesek 
olmuyor mu?” 
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Meis'in girişindeki koya girenleri rengârenk binalar karşılıyor. Bunların arasında yapımı 1700'lerin ortalarına 
uzanan, bugün müze olarak kullanılan Osmanlı döneminden kalma küçük, zarif bir cami de var (üstte). Her yıl 
düzenlenen Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışması, iki yaka arasındaki dostluğu geliştirmeyi amaçlıyor (sağda). 
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Cuma günü Kaş pazarı Meis'ten gelen müşterilerini ağırlıyor. Ellerde listeler; selamlaşma, hal 
hatır sormanın, esprileşmenin gırla gittiği sohbetler eşliğinde ellerdeki listelerden sebze, meyve torbaları hızla hazırlanıyor. Tekneler Kaş'tan Meis'e 
yükünü almış bir şekilde dönüyor öğleden sonra. 
Sadece yiyecek değil, nalburiyeden giyim kuşama 
her şey var. Bu durumun şöyle bir yansıması da 
var. Meisliler en çok parayı Kaş'ta harcadıkların- 
dan Meis, Türk lirasının her yerde geçtiği tek AB 
toprağı olabilir. Meis'e giderken yanınıza Euro almaya hiç ihtiyacınız yok! 


MEİS'TEN KAŞ'A BAKIŞ 

Kaş'tan kalkan bir feribota binip de şaşılacak 
kadar kısa sürede Meis Limanı'na ayak bastığınızda önce karşılaştığınız yere şaşırıyorsunuz. Rengârenk evler, sanki bir film dekoru gibi geliyor gözünüze. Geldiğiniz tarafa dönüp baktığınızda yine 
karşı kıyıdayken fark edemediğiniz bir manzara 
var. Gökyüzüne doğru yükselen bir dağ tüm ufku 
kaplıyor, sanki dev bir okyanus dalgası yaklaşıyormuş gibi bir his yaratıyor. 

Kaş'tan Meis'e bakmakla Meisten Kaş'a bakmak arasında çok fark var. Türk jetlerinin 1964”te 
Kıbrıs'ı bombaladığı günün gecesinde Meis'te tek 
bir ışığın yanmadığını yazıyor gazete arşivleri. 
O yıllarda Türkiye'de basının Kıbrıs'taki silahlı 
EOKA çetelerinin Meis'e kaçtıklarını bildirdiğini 
de unutmayalım. Aynı yıl Meis'in kaderi masa başında da epey tartışılıyor. Amerikalılar tarafından 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kıbrıs uyumsuzluğunu çözmek için önerilen Acheson Planı 
basına sızdığında Türkiye'ye yapılan tekliflerden 
birinin “Kıbrıs Yunanistan'ın olsun, Meis'i de size 


DEPO PHOTOS 
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Akdeniz'in en iyi dalış noktalarından Kaş, ilk kez sualtı deneyimi yaşayacak olanlara veya verelim” olduğu öğreniliyor. Meisliler adayı terk 
sertifikalı dalgıç olmak isteyenlere eğitim imkânı sunuyor (üstte). Dalış okullarında mesai etmeye yanaşmıyorlar. Türkiye basınında da “koca 


gecenin geç saatlerine kadar sürüyor, tiyatroculuğun yanı sıra dalgıçlıkla da uğraşan Eren Oray 
tüplere kompresörden temiz hava yüklüyor (altta). 


Kıbrıs'a karşılık bu küçücük ada mı? Hani Rodos 
ya da Midilli olsa belki” denilerek teklife burun 
kıvırılıyor. 

İkinci şaşkınlığınızı pasaport kontrolü sırasında 
polislerin arkasında asılı eski bir Meis fotoğrafını 
görünce yaşayabilirsiniz. Şu an var olanın dört katı 
sayıda ev yan yana dizili bu siyah beyaz fotoğrafta. 
Limanda gemiler, deniz uçakları... Meis'in İkinci 
Dünya Savaşı öncesi Akdenizin önemli ticaret 
merkeziyken, nüfusu 15 binin üzerinde olduğu 
eski şaşaalı günlerinde çekilmiş. Bugün yerinde 
olmayan evler bombardımanda un ufak olup yok 
olmuş. 

O günler bugün için hayli tuhaf. Savaş süresince 
Türkiye bir mülteci akınına uğruyor. Ama bugünkünün tersine tam batısından! Sadece Meis'ten 
değil, tüm yakın adalardan mülteciler bir ara öyle 
bir sayıya ulaşıyor ki, sahil kesimlerinde barınma, 
beslenme ve sağlık sorunlarıyla başa çıkmak hayli 
güçleşiyor. Savaşın ardından tüm 50'ler boyunca 
Meis'le ilgili açlık, kıtlık haberlerinin ardı kesilmiyor. 50'li yıllarda bile Meis'ten Kaş'a çıkarak iltica 
talebinde bulunanların haberleri eksik olmuyor 
basında. Gazeteler 27 Mayıs 1955 günü açlık ve 
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sefaletin dayanılmaz boyuta ulaştığı Meis'te nüfusun 127'ye düştüğünü, ada halkının Avustralya ve 
Belçika Kongosu'na kaçtığını aktarıyor. Ve bir de 
not: “Adada kimse kalmaz da Meis, Türkiye'ye geçer kokusuyla Yunan hükümeti 15 günde bir Rodos'tan gemiyle yiyecek göndereceğini vaat etmiş! 

Bugün Meis'e gittiyseniz mutlaka görmeniz gereken yerlerin başında Mavi Mağara var. Liman- 
dan bineceğiz küçük tekneler deniz taksi hizmetini 
verirken, insanları plajlara ve en çok Mavi Mağara'ya taşıyorlar. Tekneci Antonis, 60'ını devirmiş. 
“Merhaba, benim adım Antonis. Burada doğdum, 
yaz kış burada yaşıyorum ve umuyorum ki burada 
öleceğim. Şimdi size Mavi Mağara'yı göstereceğim” diyor. Eskiden gemilerde çok çalışmış, yolu 
İstanbul'a da çok düşmüş. “Taksim'i çok severim” 
diyor. Ve Türkçeye geçiyor aniden: “Taksim'de 
ben hep, önce baklava, bir de Türk kahvesi...” 
Lafın burasında imrenme dolu bir iç çekişin ardından başını gökyüzüne kaldırıp; “Allah büyük!” 
diyor. Ve gene Türkçe devam ediyor: “Ama biliyor 
ben, o Taksim artık yok. Her şeyden haberim var!” 

Sonra “Mediterraneo filmini izlediniz mi?” diye 
sorarak limandaki binalardan hangisinin filmdeki 
hangi sahnede yer aldığını anlatmaya koyuluyor. 
Gabriel Salvatores'in 1991 tarihli filmi 50'lerden 


1990'a dek neredeyse 40 sene boyunca herkes tarafından unutulmuş bu adanın yeniden hatırlanıp 
popüler olmasında önemli bir etken. O yüzden 
sohbet ettiğiniz neredeyse her Meisli bir şekilde 
lafı filme getiriyor. 

Film kadar olmasa da Meis'in tanıtımına en büyük katkılardan bir tanesi de David Gilmour'dan 
gelmişti. Pink Floyd'un efsaneleşmiş gitaristi 
2006'da yayımladığı “On an Island” albümü, Meisin hem dünyada, hem de ada halkı arasında 
daha fazla tercih edilen diğer adı “Castellorizon” 
adlı açılış parçasından da anlaşılacağı üzere tamamen Meis'e adanmış bir çalışma. Meis'te geçirdiği 
süre içinde teknesiyle Kaş'a da uğradığı anlaşılan 
Gilmour, bir dükkânda görüp satın aldığı cümbüşü de çok kısa da olsa albümde kullanınca, 
1930'larda Zeynel Abidin Cümbüş tarafından tasarlanan bu özgün enstrüman, dünya rock çevrelerinde dikkatleri üzerine çekmişti. 

Mavi Mağara'nın girişine vardığınızda belli 
belirsiz daracık bir giriş sizi ürkütebilir. Girişin 
yüksekliği anca teknenin yüksekliği kadar olduğundan yere boylu boyunca uzanmanız gerekiyor. 
Bu klostrofobik giriş çok uzun sürmüyor neyse 
ki. Sonrası dev bir deniz mağarası ve iğne deliği 
kadar olan girişten süzülen gün ışığının yarattığı 


Meis'te de Yunanistan'daki 
siesta geleneği önemli 
ölçüde uygulanıyor; 
insanlar ancak güneşin 
alçalmaya başlamasıyla 
birlikte adanın yılankavi 
ara sokaklarından sahile 
doğru inmeye başlıyor. 


EDİTERRAN 


perıhror Mazlohiroladrsıda CHI 
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Doğma büyüme Meisli olan Tsikos (Çiko), teknesiyle gelip gittiği Kaş'ta Hurigül'e âşık inanılmaz doğal efekt. Suyun içinde dev projekoldu ve onun gönlünü çelmeyi başardı. İkisi artık evli. Bilindiği kadarıyla bu, Meis'le Kaş törler yanıyormuş gibi ışıl ışıl bir su. Ve bir merak 


arasında yapılan ilk resmi evlilik (üstte). Meis'te liman ağzının tam karşı kıyısındaki 


beyaz, yuvarlak bina, bir zamanlar deniz uçaklarına benzin ikmali yapan depoymuş. konusu: Acaba David Gilmour albümündeki “The 


Heykeltıraş Alexandros Zygouris terkedilmiş bu binayı hem ev, hem atölye yapmış. Bina Blue” adlı şarkıyı buraya girdikten sonra mı yazdı? 
bir süre sonra Ortodoks kilisesinin dikkatini çekmiş. “Burası kilise olsun” demişler, fakat Peki Kaş'la Meis arasında o kadar sene yaşa- 
ada halkı sanattan yana tavır almış ve “burada heykel yapılsın” demiş (altta). 


nan o kadar ilginç hadise arasında eksik olan bir 
şey yok mu? Mesela bir aşk hikâyesi? Var elbette. 
Doğma büyüme Meisli Tsikos ile dogma büyüme 
Kaşlı Hurigül'ün aşkı. Kendi teknesiyle Kaş'a indiinde çalıştığı kafede görüp beğendiği Hurigül'le 
ortak bazı tanıdıklar vasıtasıyla tanışmayı başaran, 
ardından Kaş ziyaretlerini olabildiğince artırıp, 
gidemediği zamanlarda da internet üzerinden yazışan Tsikos sonunda muradına ermiş, Hurigül'ün 
kalbini çalmış. Çift dört yıldır evli ve yılın yarısını 
Meis'te, yarısını da Kaş'ta geçiriyorlar. Ve onların 
evliliği Cumhuriyet tarihi boyunca Kaş ile Meis 
arasında yapılmış ilk resmi birliktelik. 

İşletmecisi olduğu St. Georges adlı plajda Tsikos, “biz ilk olduk belki bundan sonra arkası gelir” 
diyor. Sonuçta ada nüfusu sadece az değil, aynı 
zamanda yaşlı. Genç bir insanın evlenmek için 
iki çaresi var. Ya Rodos, ya da Kaş. Birincisi altı 
saat uzaklıkta, diğeri yarım saat! İlk başta adanın 
aşırı milliyetçilerinden de tepki görmüş Tsikos. 
Bir zamanlar kendisinin de milliyetçi eğilimleri 
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Ege ve Akdeniz'de halk 
oyunları birbirine çok 
benziyor, bu benzerlik 
adlandırmalarda da 
var. Zeybekiko, Meis 
gecelerinin olmazsa 
olmazlarından biri. 
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olduğunu gizlemiyor zaten. “Çok da umursamadım söylenenleri” diyor. “Sonuçta gökyüzü aynı, 
deniz aynı, yukarıda Allah aynı. Hepimiz insan.” 


Bir de ricası var: “Şunu mutlaka yazsanız. Türkiye 
Kaş'tan buraya su borusu döşeyip adaya su getirse, ilişkiler baştan yazılsa...” Hurigül'e gelince... 
Tsikos'yla evlendiği için çok mutlu. Herkesle durmaksızın Yunanca konuşuyor. “Şimdi durum iyi. 
İlk geldiğimde hiçbir şey anlamıyordum. Limanda 
feribottan inen Türklerin yolunu gözlüyordum 
konuşmak için. O yüzden başka çarem yoktu, 
mecbur Yunanca öğrendim.” 

Tsikos'un halası Vangelia, tepede bir restoran 
sahibi. Burası Mediterraneo filminde kullanılan ve 
hafızalara kazınan mekânların başında. Hala da 
filmde görünen Meislilerden. Ama Tsikos o konuda şanssız. Sarışın olduğu için yönetmen adanın 
diğer çocukları gibi arka planda koşturup duran 
çocukların arasından onu ayırmış! 

Meis Limanı'nın girişinde yapımı 1700'lerin 
ortalarına uzanan bir cami var. Küçük, zarif ve 
bugün müze olarak kullanıldığı için gayet bakımlı. Liman ağzının tam karşı kıyısındaysa beyaz, 
yuvarlak çatılı bir bina. Hayır bir kilise değil! Bir 
zamanlar deniz uçakları buraya indiğinde onlara 
benzin ikmali yapan depoymuş. Adadaki birçok 


şey gibi o da yıllarca terk edilmiş halde beklemiş. 
Sonunda birisi çıkıp gelmiş. 

Alexandros Zygouris, kuzey Yunanistan'dan bir 
heykeltıraş. Bu terk edilmiş binaya yerleşip yılın 
yarısını burada geçirmeye başlamış. Eski benzin 
istasyonunu hem kendine bir atölye, hem de ev 
yapmış. Mekânın içinde burada tamamladığı heykelleri duruyor. Ama esas büyük eseri, binanın yan 
tarafında zeytin ağaçlarının altındaki kayalıklarda. 
Tam on sene boyunca Meis'in kayalarını oyarak, 
ince bir işçilikle işleyerek, törpüleyerek logos, şiir 
ve felsefe üçlüsünü anlattığını söylediği bir heykele 
dönüştürmüş. “Daha tamamlanmadı, ama çalışıyorum” diyor. 

Bu bina bir süre sonra Ortodoks kilisesinin 
dikkatini çekmiş. Şu soruyu sormuşlar: Limanın 
ağzında bir cami varsa tam karşısına bir kilise yakışmaz mı? Zygouris'i tahliye edip, binayı kiliseye 
çevirme niyetlerini açıkladıklarında ada halkı, bu 
girişimi çok gereksiz bulup heykeltıraştan yana 
tavır almışlar. Kilise de geri adım atmış. Milliyetçiliğin tuhaflığından bahsedip, “ne garip değil 
mi?” diyor Zygouris: “Türkler burası için Yunanca ismini kullanıyorlar. Ada halkıysa İtalyanların 
verdiği Kastellorizo'yu tercih ediyor. Türklerinki 
daha doğru oysa ki!” © 
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adlandırdığımız bir şeyle madde, enerji, zaman ve 6.8” 
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» 8 GB bellek sayesinde 6.000 taneye kadar eKitabı 
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moleküllerin ve aralarındaki etkileşimin hikayesine 
kimya diyoruz. 


Yaklaşık 3,8 mily 
moleküller organizma adı verilen 


ar yıl önce, Dünya adı verilen 


gezegende, bazı 


oldukça geniş ve karmaşık yapılar oluşturdu. 


Organizmaların hikayesine biyoloji diyoruz. 


Homo sapiens'e ait 


Yaklaşık 70 bin yıl önce 
adını verdiğimiz daha da 


organizmalar, kültür 
takip eden insan 


oluşturdular. Bunu 
arih diyoruz. 
devrim şekillendirdi: 


karmaşık yapılar 


kültürlerinin gelişimine t 


Tarihin akışını üç önemli 


Atlas fotoğrafçısı Cüneyt Oğuztüzün'ün anısına saygıyla... 


Zeytinin, üzümün, tütünün, buğdayın, kömürün ve yeşilin vadisi... Ömer Dağı'ndan 
doğup Ege'ye ilerleyen Bakırçay, tarıma elverişli ovalar yaratıyor yol boyunca. Su, 
Manisa'nın Kırkağaç, Gelenbe, Soma yerleşimlerini geçip İzmir sınırlarında Bergama, 

Dikili ve Çandarlı'ya giriyor, insanın her türlü müdahalesine rağmen denize yolculuğunu 
sürdürüyor. Atlas kaynağından, denize döküldüğü yere kadar Bakırçay'la birlikte aktı. 
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Bakırçay'ın 128 kilometrelik yolculuğu, İzmir'in 

Dikili ilçesine bağlı Çandarlı beldesinin doğusunda 
deltada son buluyor. Çayın Ege Denizi'ne kavuştuğu 
alan hem kuşlar için bir üreme ve konaklama yeri, hem 
de tarım bakımından Dikili Ovası'nın parçası. 
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80 ATLAS-AĞUSTOS 2017 


alıkesir'e bağlı Susurluk'un Manisa'ya aşan sırtı biter bitmez 
başlıyor Bakırçay Vadisi'nin serüveni. Ancak, insan kolayca bulamıyor suyun kaynağını. Arıyoruz. Kocaiskân Köyü'nün çayırlarında bir kuş, romantik devirden kalma bir sonatla karşılıyor bizi. Akla Beethoven'in 6. Senfonisi'nin pastoral ritmi gelip gidiyor. Evinin önünde 
oturan Ahmet Ali, “biz buna bahar kuşu diyoruz” 
deyince; peki mevsimlere göre başka kuşlar gelip 


de başka türlü mü ötüyor sorusu ortaya çıkıyor. 
“Değişiyor. Mesala bu kuş yaz sıcağı bindirince 
gidiyor, sonbahar ılımanına başka kuşlar geliyor; 
lakin bu bahar kuşu.” Akşam serinliğinin soluk 
parıltılarla dolu patikaları, zoolojik adını öğrenemediğimiz o kuşun sedasıyla kavrıyor insanı. 
Yazılı bütün kaynaklar, “Bakırçay, Ömer Dagi'nda doğuyor” diyor. Ahmet Ali ise Fırdanlar 
Köyü'ne giden geçidin ikiye ayırdığı yükseltilere 
bakarak “her yazılan öyle kolay bulunmaz” der 
gibi anlatıyor suyu: “Bu civarda” diyor, “suya 


siyer pl 


SE 


erişmek sanılandan da zor.” Sonra zorluğun burada yaşayan köylüler için ne demek olduğunu 
çiziyor elleriyle boşluğa: “Biz suyu yüz yirmi metre derinden çıkarıyoruz. Bunun için seksen metre 
kuyu vuruyor, sonra dalgıç motorla kırk metre 
kadar daha derine gidiyoruz.” Tuhaf dememek 
elde değil; zira kimi köylerde su çeşmelerden gürül gürül akıyor, kimi yerde saklanıyor. 

Biz yolu Çobanlar Köyü'ne vuruyoruz. Manisa'daki Fırdanlar, Çobanlar ve Kocaiskân'ı ayı- 


ran bayıra “Davul Dağı” diyor köylüler... Bu 


Efsanevi akarsu Bakırçay'ın ilk 


çağlardaki adı Kaikos'tu. 


yükseltileri birbirine bağlayan Ömer Dağı'nın 
altında Çobanlar Köyü. Yeni yerel yönetim gereği 
mahalle muhtarı olan Bahtiyar Tosun, Bakırçay'ın 
doğduğu yere “Ericek mevkisi deriz biz” diyor. 
Topraktan kaynayan öteki gözeler gibi, ince berrak... Buradan, Kırkağaç'ın Bakır beldesine dek 
dağ yamaçlarındaki, derelerdeki suları toplayarak 
“Kocaçay” adıyla akıyor; sonra hem suya, hem yarattığı vadiye Bakırçay deniyor. Bakır kasabasının 
eski adının “Nağraş” olduğu söylencesi, ağıllarda 
sağılan süt ve bu işi yapan kadınlarla ilişkilendiriliyor, bu da buranın eski bir hayvancılık yerleşimi 
olduğunu konuşulur kılıyor. Ne var ki, 1965 yılında P. Herrmann ve K. Z. Polatkan tarafından 
Bakır'a yakın Harta (Dönertaş) mevkiinde bulunan ve şimdi Manisa Müzesi'nde korunan hayli 
uzun ve özenle yazılmış Grekçe bir yazıt (Epikrates'in vasiyetnamesi), bu bölgeye Nakrasa dendiğini düşündürüyor: “Nakrasa'nın Pataktibeai adlı 
mevkiindeki, kullanım hakkını karım Laevilla'ya 
verdiğim, içinde annem Tertia ile dayım Secundus'un gömülü olduğu küçük tarla ... karımın 
ölümünden sonra varislerimin uygun gördüğü 
birine verilecektir.” 

Yolda ufkun içine sinmiş gibi duruyor Yunt 
Dağı... Toprak bakır rengi, kızıl alaca. Gelenbe'den geçerken, akıldan geçmez mi Şair Eşref'in 
dizeleri? Buralıdır Mehmet Eşref Efendi (1846- 
1912), yergici şiir geleneğimizin en büyüklerindendir. Özgürlük tutkunudur: “Eşrefa hürriyet 
uğrunda feda olsak nola / Zulmü sultanın yudulmaz bir bela macunudur” der. Sözün, düşüncenin 
sansürünü yazar: “Eskiden derlerdi ki gümrük 
alınmaz laftan / şimdi sansör (sansür) yüzde yüz 
gümrükle kaani olmuyor.” 

Gelenbe'de kuzeye doğru dağlara bakıyorum. 
Bakırçay'ın bir kolu bu dağlardan doğuyor. Karşısında biraz ileride Balıkesir yolunun yükseğinde 
Savaştepe'den geliyor ikinci kolu oluşturan Yarçılı 
Deresi. Onu geçtikten sonra Madra Dağı'nda dogan üçüncü kol katılıyor işe. Bu üç akarsu, neredeyse Bakırçay Ovası'nın bu kesitinin ortalarında 
buluşuyor. Hem Soma-Kırkağaç Ovası olarak 
biliniyor, hem de Bakırçay... Kırkağaç'ın doğusu, 


Bakırçay'ın suladığı 
ovalar, yüzyıllardır Ege'nin 
tarım yaşamında önemli 
yer tutuyor. Bergama'nın 
güneyindeki Sindel Köyü 
yakınlarındaki tarlalarda, 
buğdaydan tütüne pek çok 
ürün yetiştiriliyor. 
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Soma'nınsa doğusunu, kuzeyi ve batısını çevreleyen ova aslında bir tarlalar dünyasıdır diyebiliriz. 
Bunu diyebilmek bugün için birkaç bakımdan 
önemli, ama her şeyden önce bölgede tarım etkinliğinin, yarım yüzyıla yakın bir zamandır biteviye 
darbe yediği gerçekliğiyle yüz yüzeyiz. Bir zamanlar salt Kırkağaç'ta 32, Soma'da 58 köy tütün ekiyordu. Manisa merkezli kurulduğu için, Akhisar 
Tütüncüler Bankası, Akhisar Bağcılar Bankası 
gibi kuruluşlar vardı. Şimdi tütün yok. Bağcılık 
ise, Kırkağaç'ta neredeyse hobiye dönüşecek denli 


Abra 
rn 


A AM Ay 


küçülmüş vaziyette. İşte ovadaki tarlaları görmek, 
insanı bu yüzden heyecanlandırıyor. Bir başka 
olgudan daha söz etmek gerekiyor. Akarsu bu 
bölgede nisbeten temiz akıyor ve ovanın bir bölümünün sulanmasını sağlıyor. 


EN YAŞLI ZEYTİN AĞACI 

Kırkağaç, bir zamanların ağaç cenneti olduğu 
için mi acaba bu adı aldı? Söylenceler arasında bu da yok değil. Zira bugün de Türkiye'nin 
en yaşlı zeytin ağacının Kırkağaç'ta yaşadığını 


Soma'nın Darkale Köyü'nün tarihine ilişkin bilimsel bir bilgi yok; yerel 
araştırmacılar Osmanlı öncesine dayandığını düşünüyor. Tarihi dokusunu ve 
zengin doğasını koruyabilmiş ender güzellikteki bu yerleşimin sırtını dayadığı 
tepenin arkasında devasa linyit ocakları bulunuyor. 


Bakırçay, Ege Bölgesi'nde 
art arda ovalar yaratan bir 
akarsudur. 


öğreniyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vekili Cihan Doğan, “ağaç 1654 yaşında” diyor 
ve ekliyor; “Dünyada İspanya ve Yunanistan'dan 
sonra en Yaşlı ağaçlar arasında üçüncü sırada yer 
alıyor. İlçemizde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan zeytin ağacı popülasyonu içinde asırlık birçok 
zeytin ağacı mevcuttur. Bu ağaçlar içerisinde 1654 
yaşındaki anıt zeytin ağacı tescil edildi. Anıt ağaç 
üzerinde aşılı Edremit, Gemlik, Uslu ve Aydın 
Memecik olmak üzere dört farklı çeşit bulunuyor. 
Ağacımızın verimi, yıllık ortalama 200-250 kilo.” 


ölgede kime sorarsanız sorun; size Kırkağaç denince ilk akla gelenin kavun 
olduğunu söyleyecektir. Öyledir de; Va- 
tan gazetesinin 1952'de verdiği Manisa 
ekindeki şu satırlar ne denmek istendiğini âlâsıyla 
söyler: “Ahmet Vefik Paşa, Paris'te sefir... Verdiği ziyafetlerin birinde misafirlerine kavun ikram 
eder; herkese çatal bıçak, kendisi ise kavun yemek 
için kaşık alır. Ne ki, Fransız kavunu sert, kaşıkla temas eder etmez fırlar gider masadan. Paşa 
gülüşmeler arasında “kavun kaşıkla mı yenir” 
gibi sözleri de sineye çeker. Zaman kaybetmeden 
dönemin İzmir valisine mektup yazar: “500 adet 
Kırkağaç kavunu göndermeniz...” diyerek. Sonra 
aynı misafirleri çağırır, kavun ikramına gelince 
sıra sarılır kaşığına. Diğerleri de kavunun tadını 
kaşıkla daha iyi almaya başlayınca herkese bir 
kaşık verilir.” Siz misiniz koca paşayla alay eden! 
Yukarıda, Bakır yerleşiminin adının kökenini 
düşünürken değindiğim Epikrates'in vasiyetnamesi, bize Kırkağaç ve çevresinin antikçağlardaki 
bağcılığını, zeytinliklerini de anımsatıyor. 
Epikrates, elindeki ve ele geçirdiği mülkü garanti altına almak için dönemin mezar kültünden 
yararlanmaya çalışmış. “Ve şimdi varislerimin ve 
onların varislerinin şunu iyi anlamalarını istiyorum: Aşağıda belirtilen mülkün tamamını, bizzat 
benim saptadığım sınırlarının son noktasına kadar kendi mezarıma ve oğlum Diophantos'un mezarına tahsis ediyorum: Koruluk, güney yönünde 
bitişiğindeki arazi, Plinthoulkion (kiremit ocağı) 
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denen alan, onun ötesindeki zeytinlik, Maksimus'un Yeri adı verilen diğer zeytinlik, Kyllina 
adı verilen şaraplık üzüm bağı, düzlükteki Pteleon 
adlı boş arazi ve Kormos'un Yeri denen mevki.” 

Bulunan taşta, 82 satırı ön, 34 satırı arka yüzde 
olmak üzere toplam 116 satırlık bir yazı yer alyor. 
Yazıtı ilk kez yayınlayan Herrmann ve Polatkan, 
harflerin yapılarına ve içeriğindeki bazı ipuçları- 
na dayanarak eseri İS 1. yüzyıla tarihlemişlerdir. 
Yazıt, Helenistik dönemin sonuyla, Roma ilk 
devirlerindeki bölgenin sosyo-ekonomik yapısı, 
inanç ve gelenekleri, mezar kültü, hukuk sistemi 
ve tarihi coğrafyası bakımından çok büyük bir 
önem taşıyor. Bu nedenle “Ben Epikrates oğlu 
Epikrates bunları vasiyet ediyorum” diye biten yazıt, bulunuşundan bu yana çok sayıda araştırmaya 
konu olmuş. 

Soma yolunda, Bakırçay'ın yarattığı düzlükler- 
den geçiyoruz; su zaman zaman göürünüp yitiyor. 
Ansiklopedik kaynaklar; “Bakırçay'ın ilk çağlardaki adı Kaikos'tur” diye yazıyor. 128 kilometre 
akışı olan suyun ve kollarının taşıdığı alüvyonlar, 
bir dönem Bergama'nın da liman kenti olan antik 
Elaia'nın kalıntılarının, bugün denizden uzakta 
kalmasına yol açmış... Yolum Soma'ya doğru. 
Akarsu, bu bölgeden başlayarak büyük bir kirlenmenin görünümleriyle karşılıyor bakışımızı. 


BALIKSIZ SULAR 

Yakın bir zamanda Bakırçay'daki çeşitli türlerde yüzlerce balığın kıyıya vurması üzerine Dikili 
Belediye Başkanı Osman Özgüven ile Bergama 
Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne başvurdu. Hazırlanan raporda balık ölümlerinin nedeni şöyle 
açıklandı: “Amonyum ve sülfit miktarının çok 
fazla artmış olduğu ve suda çözünmüş oksijen 
miktarının ise neredeyse sıfıra yaklaştığı (0, 14 
mg/l) görülmüştür.” Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğü'nün tahlilleri de suyun balıklar için 
artık elverişli olmadığını söylüyor. 

Şafak Omaç ve bir grup doğasever arkadaşı, 
bisikletleriyle bölgedeki akarsuların kirletilmesine dikkat çekebilmek için yollara düşmüşler; 
şöyle diyorlar: “İnsan eliyle yapılan erozyona 
dikkat çekmek için, Bakırçay Nehri'nin denize 
döküldüğü yerden aldığımız kirletilmiş toprağı, 


Pergamon antik kentinin amfiteatrı 80 oturma sırasından 
oluşuyor ve yaklaşık 10 bin kişilik. Amfiteatr bugün modern 
Bergama kentinin ve ardındaki ovanın izlenebildiği bir teras 
olarak da değerlendiriliyor. 
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TEHLİKE BARAJININ 
RENKLERİ 


Soma'nın kuzeyinde Büyük 
Güney ve Beyce köyleri 
arasında yer alan ve termik 
santralın küllerinin taşınıp 
depolandığı alana “Kül Barajı” 
deniyor. Bu mekanizma suyun 
filtre edilip tekrar santralda 
kullanıldığı bir rezervuar görevi 
de yapıyor. Yine bu nedenle tüm 
kömür santrallarında görüldüğü 
gibi açığa çıkan zehirli 

ağır metallerin bir kısmının 
Bakırçay'a ulaşmasının 
engellenmesine çalışılıyor. 
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Bergama ilçe merkezinin kuzeyindeki Kestel Barajı, Madra Dağı'nın güney yamaçlarından doğan 
ve Bakırçay'ın bir kolu olan aynı isimli çay üzerinde kurulu. Toprak gövde dolgu tipi olan ve sulama 
amacına hizmet eden baraj, tan atımında yıldızları ağırlıyor. 
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Bakırçay, bölgedeki 
dağlarda doğan irili ufaklı 
suları kendine katarak 128 
kilometre yol kat ediyor. 


suyun doğduğu, Ömer Dağı'na bisikletlerimizle 
götürüyoruz.” 

Soma, 301 madencinin ölümünden sonra bir 
burukluk yaratıyor içimde. Daha fazla burukluk 
yaşamamak için, girer girmez kentin görünümü- 
ne hâkimiyetini hissettiren termik santrala bakmamaya çalışıyorum. 

Göründüğü kadarıyla kıymeti pek bilinmiyor, 
eğer özen gösterilse, Soma aslında bölgenin tarihi 
konut mimarisinin hiç de küçümsenmeyecek bir 
kesitini barındırıyor. Şemseddin Sami “eski adı 
Germo ya da Germe'dir” diye kaydetmiş, Ali Cevad ise “Germe”. 


akırçay Vadisi'nin milyonlarca yıl öncesinde, yani miyosen dönemde oluşumunu sağlayan jeolojik çöküntülerin, fayların Soma'ya en önemli etkisi, 
yüzyıllardır yararlanılan linyit damarları olmuş. 
Bunları düşündükçe aklımda gezegenleri, güneş 
sisteminin kararlığını inceleyen filozof matematikçinin o kısa paragrafı dönüyor aklımda: “Doganın basitliği bizim kavrayışımızın basitliğiyle 
ölçülemez. Doğa yalnızca doğurduğu sonuçlar 
itibarıyla basittir; oysa işleyişi çoğu zaman çok 
karmaşık olan çok sayıda olguyu az sayıda genel 
yasa aracılığıyla yaratmasına dayanır” diyor ya 
Pierre Laplace; aslında burada olan da bu... 
Yerin altındaki milyonlarca yılla ölçülmesine 
karşın “genç fay” olarak nitelenen hat, hem çeşitli 
su kaynaklarının yaratıcısı, hem linyit gibi enerji 
kaynağının. Linyit ilçeye ve yakın etrafına önemli 
bir nüfusun yığılmasını, termik santral gibi tesislerin kurulmasını beraberinde getirdi. Oysa 
şimdi kömürü yıkayanlar, onun atık suyunu, termik santral atık sularını Bakırçay'a döküyor. Bir 
zaman bu ovadaki tarımın can damarı, art arda 
düzenlenen bilimsel araştırmalarla anlaşılıyor ki 
tarıma uygunluk kalitesini yitirmiş durumdadır. 
Elektrik üretiminde ucuz olacağı için kullanılan 
kalitesiz kömür ve bacalarda biriken küllerin 
toplandığı “kül barajları” Soma'nın hava ölçümlerindeki kirlilik oranının can yakacak boyutlarda 
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seyeretmesine yol açıyor. Bunları felaket duygularını çoğaltmak için yazmıyorum; çözülebileceği 
halde çözülmemiş sorunların nasıl büyüdüğünü, 
büyümeye devam edebileceğini bir kez daha 
anımsayalım istediğim için yazıyorum. Biz şimdi 
bu sonuçları söylüyoruz. Ama doğanın işleyişin- 
de başka hangi karmaşalar oluyor, bunu sanırım 
pek fazla bilmiyoruz. Akla gelen kaleme de gelsin: 
Bu ova Türkiye'nin en ince lifli pamuğu olarak 
bilinen pamuğun mekânıydı. 

Altın Post'u arayanlar buraya geldi mi bilmiyorum, nitekim Argonotların demir attıkları hemen 


bütün limanların çevresi maden ocaklarıyla doludur. Onlar gelmiş olsun, ya da olmasın, herkese 
bugünkü adı Darkale olan küçücük yerleşimi görmeyi önermekten kendimi alamıyorum. İnsanı 
bambaşka kılıyor; bir dinginlik. Akıp Bakırçay'a 
karışan küçük dere, ortaçağdan kalma duygularla 
insanı ağırlayan ara sokaklar, kimi önemli ölçüde 


hırpalanmış, ama kalan her bir zerresi yapılışın- 


daki özeni söyleyen evleriyle Darkale kentlerin, 

kirlenmenin verdiği bedbahtlıkları silebiliyor. 
Adının ilk kez hangi kaynakta geçtiği bilinmiyor. Modern coğrafya tarihinin önemli isimleri 


arasında sayılan Ramsay “Trakoula” diye kaydetmiş, yerel kaynaklar da “Tarhala.” İki tepenin 
arasına yerleşmiş bu abidenin kuruluşuna ilişkin 
berrak bir veri yok; ama belli ki zamanla bir madenci yerleşimine dönüşmüş. 

Yola çıkmak, insanın alnında aradığını başka yerlere sorması gibidir. Günün beklenmedik 
bir anında billurlaşan söğüt ağaçlarının, kaynağından fışkırarak, ya da dağların dip katmanlarından giderek vadiler yaratan suyun, bükülen koyakların söyleyecekleri, değiştirir insanın 
durgun zamanlarını. 


Kömürün neden olduğu kirlilik, 
Bakırçay Vadisi için büyük bir tehdit. 


Soma sırtlarından aşağılara bakarken, kimi 
yerde temelleri, duvarları ve kemerleri görülen 
Roma devri su kemerleri, kentler arasında su alışverişinin tarihini de düşündürüyor. Ben bunları 
düşünürken, Hürriyet gazetesinden arkadaşımız 
Ömer Erbil, bölgede iş makinesi kiralayarak ve 
işsiz madencilere yevmiye ödeyerek arkeolojik 
alanları tarumar eden definecilerin verdiği zararları saptıyordu. 

Suyu, görülebilen su yapılarını akılda tutarak 
vardıkları yerlerden biri olan Bergama'ya gidiyorum. Bakırçay'ın yarattığı oluktan akıyor yol. Aslında biraz geniş bakıldığında akarsular, Ege'de 
oluşum ve gelişmeleri birbirine çok benzeyen bir 
ovalar zinciri yaratmış. Batıda Çandarlı; ortada 
Bergama ve Soma; doğuda Kırkağaç ile Gelenbe 
ovaları... Bu zincir en belirgin olanlarıdır. 


İZMİR'E GİRİŞ 

Manisa sınırından, yönetsel olarak İzmir topraklarına doğru giderken Bakırçay Vadisi'nin 
esas sınırlarını çizen iki dağı da daha yakından 
hissediyor insan. Kuzeyde Edremit, güneyde Bakırçay olukları arasında neredeyse bir kubbe gibi 
yükselen Madra Dağı'nın en yüksek noktası Maya 
Tepesi'dir (1344 metre). Bu dağın karşılığı, kuzeyde Bakırçay, güneyde Gediz çöküntü alanları 
arasında yükselen ve suların yoğun bir biçimde 
parçalamasından ötürü basık bir görünüm alan 
Yunt Dağı'dır. En yüksek noktası Nemrut Kale 
1075 metredir. Bu jeolojik oluşumlar aslında salt 
vadi oluğunu değil; Menemen ve Foça'nın küçük 
bir bölümüyle Bergama, Kınık ve Dikili bölgelerini kapsayan Bakırçay Havzası'nı da belirliyor. 
Zira, Bakırçay, çok sayıda küçük havzadan oluşan 
Ege havzasının bir parçasıdır. 

Hem bir kesiti Bakırçay Vadisi'nde kaldığı için, hem de biraz serinlerim düşüncesiyle 
Kozak Yaylası'na gittim, ama yerleşimler dolu, 
ev ve arabadan insana pek yer kalmamış. Burası bir fıstıkçamı cennetidir, yerleşimlerden 
uzaklaşıp yürüyüş rotalarına dalınca buluyor 
kendini insan. Bergama bölgesinde Göçbeyli, 
Zeytindağ beldelerinde de çok güzel alanlar var. 
Kozak yolunda birbirine bağlanan su tünelleri, 
kemerler var. Bunlar Roma'dan başlayarak Bergama'ya su taşıyan yapılar. 


Termik santral, bacası 

ve dumanıyla Soma ilçe 
merkezinin görünümünü 
belirleyen öğelerden 

biri. Kömür ocakları ve 
Bakırçay'dan aynı anda 
yaralanan santral, Soma 
ve yakın yerleşimlerin 
hava kalitesi bakımından 
bugün de tartışma konusu. 
İlçenin güneyindeki 
Hamza Tepe'den bakınca 
termik santralla birlikte 
manzaraya eklenen 
rüzgâr türbinleri ve 
güneşin yükselişi, enerji 
kaynaklarına ilişkin 
düşünceleri de kapsayan 
bir ironi oluşturuyor. 
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HÜSEYİN KEÇE 


Cüneyt'in hayali Bakırçay 


Cüneyt Oğuztüzün (altta), önüne serdiği haritada, o ana kadar fotoğrafını çektiği 
yerleri işaretledi. Kavisleri, yükseltileri, akarsu yatakları, kıyıları, yolları, sınır çizgileri 
ve cümle rengiyle bütün bir Anadolu'yu işaretledi. Zira Cüneyt 20 yılda, Anadolu'ya 
150'yi aşkın yolculuk yaptı. Gelgelelim söz konusu coğrafya öyle şaşırtıcıdır ki, kim ne 
kadar keşfederse keşfetsin yetmez; bulundukça, görüldükçe derinleşir. Cüneyt amansız 
bir hastalıkla cebelleşiyordu. Kendisini ziyaret eden arkadaşları “şimdi yola çıkacak 
olsan ilk nereye gidersin" diye sorunca Cüneyt “Bakırçay Vadisi” dedi. 

Fotoğraflarıyla, yeryüzünün belleğine Anadolu'yu bir kez daha armağan etmiş 
olarak 2 Aralık 2015'te ayrıldı aramızdan; bu çalışma Cüneyt'in vasiyetine, anısına 
saygıyla yapıldı. Aydınlık gülüşü, yola çıkma sevinci daima bizimle. 
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Bergama belki denizden içeride, ancak burada 
vadiler yaratan sulara baktığımızda, antik kentin 
buraya kurulma nedenlerinin belki de en önemlisini anlayabiliriz. Bir yanından Bakırçay akıyor, diğer yanı Madra Çayı ve Kozak'tan doğup 
gelen Bergama Çayı. Kent bütün bunların içinde 
sırtını alçak dağlara dayamış; sakin ve güvenli. 

Bakırçay'ın kuzeyinde Pergamon antik kentinin yer aldığı yamaçta durdum. Görüyorum. 
Lakin nasıl anlatacağım bunca eseri. Bergama 
Asklepion'u uzanıyor az ileride, görkemli sade... 
Yayıldığı yamacı, kendine göre yeniden yaratmış tiyatro “Kızıl Avlu” diye anılan bazilika, saraylar, tapınaklar, su yapıları, kent merkezinde 
beyliklerden Osmanlı'ya uzanan geniş bir tarihi 
yapılar yelpazesi. Sadece Allianoi yok içlerinde; 
çünkü gömüldü kaldı sulara. 

Bergama'nın kurgusunda, bütün bu devasa yapıların oluşmasında temel alınan mimari, 
kendini coğrafyaya uydurmuş. Kenti kuranlar, 
geliştirenler bütün bu yamaçları, yokuşları teraslamışlar, yapılarını öyle yapmışlar... 

Bakırçay, Kozak kütlesinden doğan ve akışı 
hızlı olan Sarı Azmak Deresi'nin getirdiği molozlar nedeniyle Dikili Ovası'ndan daha güneye 
doğru sapıyor ve Çandarlı'ya akıyor. Ancak, 
Dikili Ovası'na yeşilini, dilini, görkemini veren 


Bakırçay'dır. Tunç çağına tarihlenmiş Atarneus 
Kalesi'nden seyrettim ovayı... Suyu karadan izleyerek, onun denize döküldüğü yere vardığım- 
da pelikan oynaşmaları karşılıyor beni. 

İnsan evladı saldırmasa, kuşların dinlenip 
yuva yaptıkları geniş bir alan var burada. Denizle ırmağın buluştuğu bu delta, şimdi buraya 
liman yapmak, onun arkasına da siteler kurmak 
isteyenlerin projelerini gerçekleştirecekleri bir 
alana dönüşüyor. Çandarlı'da yapılan kazılarda 
Pitane antik kentinin kalıntıları çıktı. Güneş o 
bölgeyi gölgeleyerek gidiyor. Orada çıkan eserler 
şimdi müzelerde. Biz bir zamanlar şövalyelerin 
mekânı da olan Çandarlı Kalesi'nin denizde oynaşan siluetiyle günü akşam ediyoruz. 

Akşama anlımı dayayıp düşündüm, onca vahşi vadi, dağ, kanyon dolaşmış bir fotoğrafçı 
olarak Cüneyt Oğuztüzün, neden Bakırçay'da 
çalışmayı, bu denli istemiş olabilirdi. Diego 
Valesguez'in, “Nedimeler/Las Meninas” tablosu 
geldi aklıma, iç içe birçok temsil, birçok öykü 
ve ayna alegorisi. Ama beni hep tablonun en dibindeki adam figürü ilgilendirmişti; izleyicinin 
gördüğünü de, ressamın işlediğini de o adam görüyordu. Ama tersinden. Bu kez hayalimde geri 
yürüdüm geldiğim yolu. Doğuranı, yok edeni, 
değişeni düşünerek © 


Bergama kent merkezindeki Üç Kemer Köprü, Roma devrine tarihleniyor. Kurumuş su 
yatağındaki yapı, bugün de yayalara köprü hizmeti veriyor (karşı sayfada üstte). İzmir'in 
Dikili ilçesine bağlı Çandarlı, bir yarımada üzerinde. Antik dönemdeki adı Pitane olan 
yerleşim, Bergama'nın da limanı işlevini üstleniyordu. Bakırçay'ın denize döküldüğü 
kıyı, günün her saatinde Çandarlı Kalesi'nin görünümlerini yansıtıyor (üstte). Soma'nın 
kaderini hep kömür belirledi. 13 Mayıs 2014'teki maden faciasında hayatını kaybeden 
301 işçinin anısına Soma Belediye Mezarlığı'nın bir bölümü Madenci Şehitliği olarak 
düzenlendi. Üzerinden üç yıl geçmiş olmasına karşın Somalılar için her şey sanki dün 
yaşanmış gibi (altta). 
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Bir orman ve su ülkesi olan Bosna Hersek Balkanlar'ın bakir köşesi. Mostar 
Köprüsü'nün altından akan Neretva Nehri, Kravica Şelaleleri, Proko$ko Gölü 
ve diğer doğa değerleri gezginlere zengin seçenekler sunuyor. 


YAZI: GÜVEN İSLAMOĞLU / FOTOĞRAFLAR: BALIM İSLAMOĞLU 


çak, Bosna Hersek 
üzerinde alçaldıkça 
heyecanım arttı. Altımızda yemyeşil bir 
ülke vardı, toprak 
rengi neredeyse hiç 
görünmüyordu. Sonrasında yavaş yavaş 
Saraybosna kendini göstermeye başladı. Bu güzel 
başkent adeta yeşilin içinde kaybolmuş gibiydi... 

Bosna Hersek'e her yıl Avrupa'nın çeşitli yerlerinden binlerce insan doğa turizmi için geliyor, 
ama ülkenin bu yönü ne yazık ki Türkiye'de fazla 
bilinmiyor. Biz de doğa varlıklarını tanımak ve 
bunlara dikkat çekmek için Bosna Hersek'e geldik ve Saraybosna'ya adımımızı attık. 

Saraybosna, dokusu henüz bozulmamış güzel bir şehir. Yerleşimi ikiye bölen Miljacka 
Nehri'ne paralel birkaç büyük cadde uzanıyor. 
Başçarşı (Bağtarsija) adlı merkezin bir tarafında 
Avusturya Macaristan döneminden kalma yapıları görürken öbür tarafta Osmanlı eserleriyle 
karşılaşıyorsunuz. Bu iki mimari tarz arasında 
o kadar kesin bir ayrım var ki, burası sanki yere 
çizilen bir çizgi ile ikiye ayrılmış. Bu bölgede 
camiler, kiliseler ve sinagoglar iç içe. Osmanlı 
döneminden kalma köprü, cami, han, medrese, 
çeşme ve bedestenler mutlaka görülmesi gereken 
yerler. Genel olarak şehir, iki-üç katlı binalardan 
oluşuyor. Daha çok katlı binaları görmek pek 
mümkün değil; bir-iki tane var, onlar da şehir 
merkezinde. 


Neretva Nehri, Bosna Hersek topraklarında doğuyor ve 
kuzeyden güneye ilerleyip Adriyatik Denizi'ne dökülüyor. 
Saraybosna Mostar yolu boyunca size eşlik ediyor Neretva 
Nehri. Mostar'a geldiğinde ise şehrin tam ortasından geçiyor. 
Fotoğrafa göre nehrin sol tarafı Boşnakların, sağ tarafı ise 
Hırvatların yaşadığı bölge. 
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Ormanlarla kaplı Bosna Hersek'in 
her yerinden su çıkıyor ve sayısız 
ırmak oluşturuyor... 


Kravica Şelalesi, Hersek 
bölgesinin güneyinde, 
Ljubuski topraklarında 
yer alıyor. Trebijat Nehri, 
kalker yapıyı parçalayarak 
120 metrelik bir hat 
boyunca 26-28 metreden 
düşüyor. Düştüğü yerde 
100 metre çaplı bir göl 
oluşmuş. İnsanlar yaz 
aylarında buraya yüzmeye 
geliyor (sağda, üstte). 
Saraybosna'daki Başçarşı 
sanatının inceliklerini 
görebileceğiniz, hanlar, 
bedestenler, medreseler 
ve camiler ile bezeli 
klasik Osmanlı ticaret 
merkezi. Alışveriş 
yapmak istiyorsanız 
Kapalıçarşı'dan bir farkı 
yok. Hemen arkada 30 
metrelik saat kulesi 
yükseliyor (sağda, altta). 
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Saraybosna savaşın izlerini de hâlâ taşıyor. 
Kuşatma sırasında mermi isabet etmeyen bina 
neredeyse kalmamış gibi. Bu izleri baktığınız 
her yerde görebilirsiniz. Cam çerçeve yenilenmiş 
ama kurşun izleri kapatılmamış. Ya özellikle bu 
şekilde bırakılmış, ya da ekonomik sebeplerle 
onarılmamışlar. Şahsi görüşüm kasıtlı olarak bu 
şekilde bırakıldıkları. İç savaşın gerginliği ise ne 
yazık ki tamamen bitmemiş. Sırp mahalleleri tamamen ayrı bir dünya. Kiril alfabesiyle yazılmış 
tabelalar size hemen farklı bir bölgeye geçtiğinizi 
hissettiriyor. 

Bosna Hersek, Sosyalist Yugoslavya Federasyonu'nun dağılmasıyla ortaya çıkan yeni devletlerden biri. Ülkede Boşnaklar, Hırvatlar ve 
Sırplardan oluşan üç etnik grup var. Önce Slovenya daha sonra da Hırvatistan 1991 yılında 
Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan 
etti. Bosna Hersek bu adımı 1992 yılında attı ve 
ülke genelinde bir referandum düzenledi. Sırpların oy vermeyi reddettiği referandumda Boşnaklar ve Hırvatların yüzde 98'i bağımsızlık için 
evet oyu kullandı. Sırbistan ise bu sonucu kabul 
etmediğini belirterek Bosna Hersek'e savaş açtı, 
Bosna'daki Sırplar da Sırbistan'ın yanında bu 
savaşa katıldı. Çatışmalar ancak 1995 yılında son 
buldu, bu sırada binlerce sivil katledildi. Biz de 
gezimiz boyunca, aradan yıllar geçmiş olmasına 
rağmen, savaşın izlerine adımımızı attığımız her 
yerde şahit olduk... 


SU ÜLKESİ 

Saraybosna'dan Mostar'a geçtik. Mostar, 1993 
yılında Hırvatların açtığı ateşle yıkılan, ama savaşın ardından Türkiye'nin de desteğiyle yeniden 
inşa edilen köprüsüyle ünlü. Mostar Köprüsü'nün altından akan Neretva Nehri'nin rengine 
hayran kaldım. Mostar'ın 50 kilometre güneyinde ise Kravica Şelaleleri bulunuyor. Burayı da 
mutlaka görmek gerek. 26-28 metre yükseklikten 
dökülen şelaleler muhteşem bir manzaraya sahip. 
Bu bölge mikroklimasıyla da dikkat çekici, yazın 
sıcaklık 40 dereceyi buluyor. Yani Antalya'da 


hangi tarım yapılıyorsa burada da o yetişiyor. 
Orman örtüsü ve nehirler ısıyı dengelediği için 
sabahın erken saatleri ve geceleri hava serin. 
Bosna Hersek'in en önemli gelir kaynaklarından biri enerji. Burayı “sular ülkesi” olarak 
adlandırmak yanlış olmaz. Ormanlarla kaplı 
ülkenin her yerinden su çıkıyor ve sayısız ırmak 
oluşturuyor. Bunlar üzerinde birçok hidroelektrik santralı (HES) bulunuyor. Bunlardan elde 
edilen enerji diğer Avrupa ülkelerine satılıyor. 
Mostar ve Kravica arasında kalan Blagaj Alperenler Tekkesi ve Osmanlı köyü Poğitelj de 
mutlaka görülmeli. Blagaj, Türkiye'den gelen 
ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği yerler arasında. Rivayete göre Sarı Saltuk, Osmanlı'dan 
evvel buralara gelerek İslamiyeti yaymaya çalışmış, Neretva Nehri'nin kollarından biri olan 
Buna'nın doğduğu yere bir tekke inşa etmiş. 
Tekkenin penceresinden baktığınızda muazzam 
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bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Blagaj'a gittiğinizde tekke civarındaki restoranlarda kırmızı pullu alabalık da yiyebilirsiniz. Poâitelj ise 
Osmanlı döneminde kurulmuş ve dokusu korunmuş bir köy. Evlerin çatılarında yöreye özel 
taşlar kullanılmış, iç savaşta yıkılan cami restore 
edilmiş. Köyün kalesinden görünen manzara enfes. Bosna Hersek'in en fazla ziyaret edilen köylerinden biri Poğiteli. 

Vakit kaybetmeden Blagaj'dan kuzeye, Konjice geçtik. Burada Mostar Köprüsü'nü inşa 
eden, Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettinin yaptığı ikinci bir köprü var. Tabii ki bu 


köprü de sağlam bırakılmamış, İkinci Dünya 
Savaşı'nda Alman bombardımanıyla yerle bir olmuş. Neyse ki TİKA'nın katkılarıyla tekrar yapılmış. Bu şehre gelirseniz mutlaka Neretva'da rafting yapın derim. Nehrin ve geçtiği kanyonların 
güzelliğini, biyolojik çeşitliliği ancak bu şekilde 
yakından görebilirsiniz. Hem suyunu içip hem 


de yer yer yüzebileceğiniz bir yer. Anlayacağınız 
Konjic'de doğa tutkunları için çok fazla alternatif 
var. Trekking, hiking, kano, rafting, dağ bisikleti... Bölgedeki tur şirketleri size her türlü aktiviteyi sunuyor. Biz raftingi tercih ettik. Çok sert bir 
etap değil, eğlenceli ve en önemlisi dinlendirici. 


Molada da “Cevapi” dedikleri Boşnak köftesin- 
den ikram ediyorlar. 

Konjic'de en çok merak ettiğim yer, Yugoslavya'nın efsanevi lideri Tito'nun soğuk savaş 
döneminde olası bir nükleer saldırıya karşı yaptırdığı gizli sığınaktı. Halk, 1979'da tamamlanan 
bu sığınağın varlığını Bosna Savaşı sırasında, 
1992'de öğrendi. Yapımına tam 4,7 milyar dolar 
harcanmış ve çok izole bir bölgede yer alıyor. 
Sığınağı inşa edenlerin bile ne inşa ettiklerinden 
haberleri yokmuş. Etrafındaki dağlar sebebiyle 
hava saldırılarına karşı korunaklı. Öyle ki birkaç 
yıl evvel çıkan orman yangınını söndürmek için 


gelen Rus helikopterleri bile bölgeye zar zor girebilmiş. Sığınak Nagasaki'nin iki katı megatonda 
nükleer saldırıya dayanıklı olsa da günümüzde 
bunun pek bir anlamı kalmamış. Sığınak üç ev ve 
altındaki tünellerden oluşuyor. Rehberinizin refakatiyle bu evlerden herhangi birinden girip alt 
kata iniyorsunuz. Küçük bir tünelden geçtikten 
sonra sığınağa ulaşıyorsunuz. Kapalı yer fobiniz 
varsa biraz rahatsız edici. 


YAYLADA AKŞAM 

Konjic'den Vakuf Köyü'ne geçtik. Muhteşem 
bir coğrafya, fazla yükselti yok, o nedenle dağlara ulaşmak kolay. Prokoğko Gölü'ne çıkmak için 
Yukarı Vakuf'a gittik. Geceyi Mirna Dolina Etno 
Köy'de geçirdik. Bu ekolojik çiftliğin sahibi eski 
bir asker. Adı Ramo Omeragi€; 54 yaşında bir 


“delikanlı”. Savaş sonrası yapacak iş bulamayınca alternatif turizme yönelmiş, güzel ve otantik 
bir yer kurmuş. 

Vakuf Köyü'nün yarısı Boşnak, diğer yarısı 
ise Hırvat. Her iki tarafta da bir savaş anıtı var ve 
üzerinde ölenlerin isimleri yazıyor. İkisinin arası yalnızca 200 metre. Köyün her tarafı savaşın 
izleriyle dolu. Beyaz mezar taşları Boşnakların, 
siyahlar ise Hırvatların... 

Gün batımını Prokoğko'da karşılamak için 
biraz bekledik ve akşama doğru yola çıktık. 
Bir saatlik yolun ardından 2 bin metreye ulaştığımızda orman örtüsünü geride bırakmıştık. 


Prokosko Gölü, Fojnitsa 
şehrinden 22 kilometre 
uzakta Vranica Dağı'nın 
yükseklerinde bir vadiye 
gizlenmiş, 1650 metre 
rakımda bir göl. Göl kadar 
çevresindeki yerleşim 

de etkileyici. Yayla evleri 
doğayla barışık yaşamın 
en güzel örneklerinden 
(solda). Vakuf Köyü'nün 
yolu benzersiz manzaralar 
seriliyor. Ülkede 
yerleşimler coğrafyaya 
uygun gelişmiş (altta). 
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Saraybosna Katolik Katedrali 
(1889-Katedrala Srca 
Isusova). İsa'nın Kalbi 

adlı yapı Saraybosnalıların 
buluşma noktası. Çevresinde 
çok sayıda kafe var 

(üstte). Saraybosna'daki 
“Bilge Kral” olarak anılan 
Aliya İzzetbegoviç ve yol 
arkadaşlarının da bulunduğu 
Kovaçi Şehitliği (altta). 
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Uçaktan gördüğüm dağlardan birinin zirvesi- 
ne ulaşmak bana çok keyif verdi. Yavaş yavaş 
gölü görmeye başladık. Tam 2 bin metreden 
gölün bulunduğu 1650 metreye inecektik ki, bir 
sürprizle karşılaştık. Göle giden yol çökmüştü. 
Yani onu görüyor, ama gidemiyorduk. Güneşin batmasına ise çok kısa bir süre vardı, hemen karar vermek gerekiyordu. Yürüyecektik. 
Apar topar malzemeleri toparlayıp kayalardan 


yeti 


il Leh ETİK 
“Tİ 


sekerek dağdan göl havzasına inmeye başladık 
ve göle ulaştık. Kıyıdan dolanıp tepeye tırmandık. Yayla evleri ve göl ayaklarımızın altındaydı. Evleri görünce büyülenmemek elde değil. 
Hepsi ahşap, tek tip evler. Eski ile yeniyi ayırt 
etmeniz neredeyse imkânsız. Bu evlerden bazıları pansiyon olarak hizmet veriyor. Tertemiz, 
enfes bir yaylaydı burası. Her evin etrafı tek tip 
çitle çevrili. Ardında ya hayvan var, ya da ekili 
bir bahçe. Aslında bizim Karadeniz yaylalarına 
çok benziyor. Tek farkı çok daha iyi korunmuş 
olması. Köyde şirin, ahşap bir cami de var. Bize 
rehberlik eden Boşnak dostlarımızdan birinin 
yayla evine konuk olduk, ahşap verandada ayın 
doğuşunu seyrettik. 

Ülkedeki son durağımız “Bosna piramitleri”ydi. Bu oluşumlar, şekilleri benzese de bildiğimiz 
anlamda piramit değil. Bu alanda dar ve uzun 
enerji tünelleri de yer alıyor. Tüneller ahşapla 
desteklenmiş ve küçük odacıklara açılıyor, bu 
odacıklarda doğanın şekillendirdiği ilginç kayalar ve taşlar bulunuyor. Çevrelerine meditasyon 
yapılması için oturma alanları yapılmış. 

Bosna Hersek, el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerine her bölgesinde farklı sürprizler sunuyor. 
Bu yeşil ve güzel ülke Balkanlar'ın gözde seyahat 
rotası olmaya aday... © 
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Türkiye'nin dört bir yanında, halk arasında “yılkı” adı verilen başıboş atlar koşuyor. 
Bunların önemli bir bölümü Kapadokya'da, özellikle Kayseri'nin Hacılar ilçesinde. Bir 
zamanlar sayıları on binlerle ifade edilen bu özgür atlar ne yazık ki yaşam alanlarının 

daralması nedeniyle tehdit altında. 


YAZI VE FOTOĞRAFLAR: SERKAN OCAK 


Yılkı atlarına turistlerin 
ilgisi her yıl artıyor, ama 
atların sayıları her yıl 
azalıyor. Fotoğrafçılar için 
atları doğal ortamlarında 
yakalamak çok zor. Çünkü 
hayvanlar insanları yanına 
yaklaştırmıyor. 
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ayatımda birkaç kez 
ata binmiştim ancak 
binicilik kariyerim kısa 
turlardan öteye geçmemişti. İlk kez dörtnala 
at sürdüm. Üstelik yanımda 400 özgür atla 
birlikte. Meğer dünyanın en muhteşem duygusuymuş... Kayseri'nin 
Hacılar ilçesi, Türkiye'de yılkı atlarının en çok 
bulunduğu yerlerden biri. Çünkü artık burada 
bir çiftlik kurulmuş. “Yılkı”, gece gündüz doğada bulunmak anlamına geliyor. Yılda belirli bir 


dönem kullanılıp doğaya tekrar salınan atlara 
verilen genel bir ad. Köylüler kimi zaman maddi 
nedenlerle, kimi zaman da iş göremezlikten dolayı bırakıyor atları doğaya. Bir süre sonra bu atlar 
doğaya tam olarak uyum sağlamaya, vahşileşme- 
ye başlıyor. Bir anlamda özgürleşiyorlar. 
Türkiye'nin birçok yerinde yılkı atları var. 
Manisa Spil Dağı, Afyon Sorgun, Karaman, Sinop, Sivas... En yaygın olduğu yerlerin başındaysa Nevşehir ve Kayseri çevresi, “güzel atlar 
diyarı” anlamına geldiği söylenen Kapadokya 
geliyor. Burada turistlik amaçlı bazı girişimler 
mevcut. Özellikle çiftliklerden biri, Türkiye'de 


at sayısı bakımından önemli bir noktada. Kayseri Hacılar'a bağlı Hürmetçi Mahallesi'nde “Ali 
Dayı” olarak tanınan Ali Kemer'in çiftliği... Burada yaklaşık 400 at bulunuyor. 

Atları çoğaltmaya çalıştıklarını ancak doğanın tersini yaptığını söyleyen Ali Dayı, bu işi çok 
sevdiğini ve 30 yıldır sürdürdüğünü ancak, hak 
ettikleri desteği alamadıklarını anlatıyor: “Hayvanların sayısı her yıl azalıyor. Çünkü sanayi 
buralara kadar geldi. Doğada yaşam alanı bulamıyor atlar. Biz bakmaya çalışıyoruz, ancak sevgi 
bir yere kadar. Desteğe ihtiyacımız var. Su içecek 
yeri bile yok bu atların. Elimizle su içiriyoruz. 


Tehlike görünce toplanıyorlar 


Anadolu'da özellikle 1920'lerden sonra ordunun atlara 
ihtiyacının azalmasıyla birlikte kitleler halinde kaderlerine 
terk edildiler. 


Çok dayanıklılar, bir gün boyunca su içmeden durabiliyorlar. 


Donları da çok özel (atın rengine don deniyor) Yağız, al, kır, 
doru, kula, kurt kulası, boz, ahreç, beyaz... 


Yılkı atları zamanla insanlardan kaçıyor, evcilleşmesi 
güçleşiyor ve özgürlüğü seçiyor. 
Tehlike anında bir araya gelip, beraber hareket ediyorlar. 


YILKI ATLARI: ATLAS 105 


Sürüdeki bir günlük taylar 
bile annelerinin yanından 
ayrılmadan yetişkin 

atlara ayak uyduruyor 
(üstte). Yılkı atları, doğaya 
bırakıldıktan sonra zaman 
içinde yabani bir kimliği 
benimsiyor. Bir anlamda 
özgürleşiyor (altta). 
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Buradaki dereye fabrikalar atık bırakıyor. Devletten destek bekliyoruz.” 

Kayseri Rahvan Atları Derneği'nden Soner 
Demir ise bölgede nalbantlık yapıyor. Yılkı atları 
konusunda da oldukça bilgi sahibi. Demir'in anlattığına göre, Kapadokya bölgesinde 10 bin dolayın- 
da yılkı atı var. “Daha önce sayı çok daha fazlaydı. 
Sanayileşme, kentleşme nedeniyle atların yaşam 
alanları her geçen gün daraldı. Üstelik zorlu kış 
şartları da atların yok olmasına yol açtı.” 

Demir'in söylediği şu sözlerse son derece önemli: “At sırtında doğup ölen nesillerin torunlarıyız. 
Atlara ilgi artıyor, ancak çok bilinçli bir planlama 
yapılmıyor. Avrupa'da atçılık bilimi bölümleri var. 
Bizim de aslında her türlü olanağımız var, ancak 
harekete geçmemiz gerekiyor.” 


HEPSİ YABANİ DEĞİL 

WWE Türkiye Yaban Hayatı Danışmanı Ahmet 
Emre Kütükçü yılkı atlarının yaşadığı güçlükleri 
şöyle anlatıyor: “Yılkı atlarının tümü yaban hayvanı değil. Sadece bir türü var, onun dışındaki tüm 
atlar yabani statüsüne girmiyor. Çoğu yerde bu atlara araçlar çarpıyor. Kuşadası Dilek Yarımadası'nda geyik yerleştirdikleri için oradaki atların çoğu 
öldürüldü. Kurtlar da bu atların doğal düşmanı. 
Arazide çoğalıp büyüse de belli bir yaşam alanına 
ihtiyaç duyuyorlar. Sayıları azalıyor. Kış şartlarına 
karşı doğada birkaç nesil direnen hayvanlar araziye 
uyum sağlayabiliyor. Vücut aktivitelerini düşürüp 
kışı atlatabiliyorlar. Ancak çoğu da kış şartlarının 
üstesinden gelemiyor. Sert geçen kış dönemleri yılkı atlarının ölümüne neden oluyor.” 

Atları doğal ortamlarında yakalamak çok zor. 
Çünkü hayvanlar insanları yanına yaklaştırmıyor. 
En iyi alternatif çiftlikler. Son yıllarda yılkı atlarına turistlerin ilgisi arttı. Özellikle fotoğraf grupları 
bu atları çekmeye gidiyor. Fotoğraf turları rehberi 
Faruk Akbaş, 1980'lerden bu yana yılkı atlarının 
fotoğraflarını çektiğini belirterek, özellikle bu konu- 
nun turizme kazandırılması gerektiğini anlatıyor: 
“Eskiden fotoğraf çeken kimse bulamıyorduk ancak 
şu anda çok fazla talep var. Türkiye bu konuda çok 
şanslı. Avrupa'da bu kadar yaygın değil. Fransa'da 
Roman ailelerin işlettiği bu tür yerler var. Bizim gibi 
bir de Asya ülkeleri var. Türkiye'de bu kadar organize başka yer yok. Dağlarda küçük sürüler görebilirsiniz ancak yanına gidemediğiniz için buradaki 
gibi güzel fotoğraflar çekemeyebilirsiniz...” © 


ATLAS TARİH ÇIKTI! 


Devletin taşradan kopuşu başlıyor 


Gem Sultan-Bayezid kavgası 


Prof. Cemal Kafadar anlattı 
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HEPSİ VE DAHA FAZLASI 
Atlas Tarih'te 


HAKAN ÖGE 


17 YIL SONRA YENİDEN 


Allianoi'nin Su Perisi 


A tlasın yazar ve fotoğrafçılarının 
yolunun, geçmiş yıllarda dergide konu edilen coğrafyalardan tekrar 
geçmesi olağan. Ancak bu durum, 
tanıdık mekânlara yıllar sonra yapılan 
ziyaretlerin sürprizler barındırmadığı anlamına da gelmiyor: 25. yılı- 
na girmeye hazırlanan Atlas'ın belki 
de en unutulmaz fotoğraflarından 
biri, Hakan Öge'nin 2000'de Bergama 
yakınlarındaki Allianoi antik kenti kurtarma kazılarında çektiği, İÖ 2. 
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yüzyıla tarihlenen Tanrıça Venüs (Su 
Perisi) heykelinin özgün mekânın- 
dan taşınmasını belgelediği fotoğraftır 
(üstte, solda). Bakırçay Vadisi'ni çalışan Turgut Tarhan, Su Perisi'ni bugün 
sergilendiği Bergama Müzesi'nde 
ziyaret etti (sağda, en üstte). Ancak 
Batı Anadolu'nun sıcak su kaynağının 
üzerinde kurulmuş, en büyük ve en 
iyi korunmuş antik yerleşimlerinden 
Allianoi'yi ziyaret etmek artık mümkün değil; 2011'de Yortanlı Barajının 


kapaklarının kapatılmasıyla birlikte 


sular altında kaldı (sağda, üstte). İzmir 
2 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu'nun 1. derece 
arkeolojik sit olmasına rağmen antik 
kent için aldığı “mille kaplanarak su 
altında kalabilir” kararı çok tartışılmıştı. Henüz yüzde 30'u bile gün yüzüne 
kavuşturulamadan baraj suları altında 
yitmiş olsa da, sivil toplum kuruluşlarının Allianoi'yi kurtarmak için hukuk 
mücadelesi devam ediyor © 
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KİTAP 


YEŞİM PÜTGÜL 


SEN SURAT OKUMAYI BİLİR MİSİN? SELÇUK DEMİREL-ORHAN PAMUK 


Kalem ve fırça kardeşliği 


elçuk Demirel, çok sevdiği 

Kara Kitap'ı çizdi; hem de 
Orhan Pamuk'un elyazmalarının üzerine... Ortaya, Sen 


Surat Okumayı Bilir misin? 
adlı bu sıra dışı kitap çıktı. 
Orhan Pamuk'un Kara 


Kitap'ı için Selçuk Demirel'in 
yaptığı resimler, Yapı Kredi Yayınları tarafından “Sen 
Surat Okumayı Bilir misin?” 
adıyla kitaplaştırıldı. Kitap, 
benzerlerine az rastlanan bir 


çalışma. Sadece çizimler değil, 


Selçuk Demirele o desenleri 
çizdiren cümleler de yer alıyor 
kitapta. O cümlelerin Kara 
Kitap'ın hangi sayfasında yazdığı ise, kitabın sonundaki dizinde belirtiliyor. 


KELİMELERİN, 
RESİMLERİN RUHU 
Orhan Pamuk, yazdığı önsözde kitabın nasıl ortaya çıktığını şöyle özetlemiş: 
“Bundan üç yıl önce Galatasaraydan Harbiye'ye yürüdük. Kara Kitap'la ilgili bir 
şey yapmaya Taksime geldiğimizde karar vermiştik. Selçuk'un Kara Kitap'ı ne kadar 
sevdiğini ve kitabı kendi çizgisine ve resmetme mantığına 
yakın bulduğunu sözlerinden 
anlıyordum. Sonra acaba romanın elyazmalarından mı 
yararlansak diye düşündük. 
Selçuk'un çizgisi ve insanları, 
benim elyazmalarım arasında 
gezinecekti. Birkaç kez daha 
buluştuk. Her seferinde Selçuk'un kitaba bir dizi resim 


DENİZYOLUNA TURKUAZ GÖLGELİ DİZELER, GÜNTÜRK ÜSTÜN 


Deniz âşığından derinliklere çağrı! 


ir deniz sevdalısı olan Güntürk Üstün'ün 


beşinci şiir kitabı olan Denizyoluna Turkuaz Gölgeli Dizeler kitabı, Zeus Yayınevi 
etiketiyle raflarda yerini aldı. Daha önce de 
dalgaların ve gemilerin peşine düşen Üstün 
son kitabında, deniz ve denizciliğin adeta 


dokusuna işlemiş macera tutkusunu, emeği, 
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yalnızlığı, başına buyrukluğu, acıyı ve ölümü kendine özgü dizelerle aktarmış. Şiirlerinde deniz canlılarına “Dostlarım” deniz 
taşıtlarına “Kardeşlerim” diye seslendirecek 
kadar deniz âşığı olan Güntürk Üstün'ün 
kitabı, hem enginlerin, hem de şiirin büyüleyici dünyasına açılmayı hedefleyen bir 


SELÇUK DEMİR Ey, 


SEN SURAT OKUMAYI 


BİLİR MİSİN? 


KARA Kitap 
ök İÇİN RESİN ez 


HAN PAMUK: ONSöZÜYLE 


daha yaptığını görüyordum. 
Kitap yavaş yavaş Selçuk'un 
kitabı oluyordu. Öyleyse bana 
da bu kitaba bir önsöz yazmak düşer diye düşündüm. 
Lütfen bir oturuşta okuyun bu 
kitabı... Kelimelerin ve resimlerin ruhunun aynı olduğuna 
inanan ve yazdıkları ve çizdikleri birbirine kardeş olan 
biri yazar, diğeri ressam iki kişinin kaleminden, fırçasından 
çıktı her şey.” 


MASALLAR VE GERÇEKLER ÜLKESİ ANADOLU, AHTER KUTADGU, BÜLENT DEMİRDURAK 


Köprüleri yeniden inşa edelim 


hter Kutadgu ve Bülent Demirdurak'ın 

kitabı, kimi zaman Anadolu'da yaşanan bir hikâye, kimi zaman bir efsane, 
kimi zamansa insanlar aracılığıyla geçmişle günümüz arasında köprü kurmayı 
hedefliyor. 

Turizmci Bülent Demirdurak ile iletişimci Ahter Kutadgu'nun, çeşitli hikâye ve 
efsanelerin yanı sıra binlerce yıldır bu topraklarda yaşamış kişiler arasında bir köprü 
kurmak amacıyla yazdıkları Masallar ve 
Gerçekler Ülkesi Anadolu'da yardımseverlik, hoşgörü, vefa, sadakat, bağnazlık gibi 
50 ana başlık altında, hiç ummadığınız 
kişiler ve olaylar aynı potada eritilmeye 
çalışılmış. Örneğin, Çanakkale Savaşı'ndaki Anzak askerleri, Cunda Adası'nın adının Alibeye çevrilmesi, İneboludaki Salih 
Reis heykeli, adı Kahramanmaraş'ta kurulan üniversiteyle yaşatılan Sütçü İmam, 
şair Yorgo Seferis ve Nobel Ödüllü bilim 


insanı Aziz Sancar “Vefa” başlığı altında 
biraraya getirilmiş. 

Bir diğer ana başlık “Liderlik” Bu başlık altında toplanan isimler; 1. Alaeddin 
Keykubat, Ertuğrul Gazi, Fatih Sultan 


Mehmet ve Mustafa Kemal. “Aşk ve Sevgi” 


başlığı altındaki isimlerse; 1. Abdülhamit, 
Şair Abdülhak Hamit, yazar Halikarnas 
Balıkçısı, Meryem Ana, Mevlana ve Âşık 
Veysel. 


AYNI TOPRAĞIN ÇOCUKLARI 

“Bu isimler nasıl bir araya getirildi” sorusunun cevabı için kitabı okumanız gerek. Geçmişle günümüz arasında bir köprü kurmak amacıyla yazılan çalışma, on 
binlerce yıllık tarihsel süreçte aslında ne 
kadar küçük bir yer kapladığımızı hatırlatıyor, aynı toprağın çocuklarının binlerce 
yılda oluşan köprüleri yeniden kurması 
gerektiğinin altını çiziyor. 


.....2000800050808800980808900588088080808089005009089808089909888080808089005809880805080890988080898080898898000808080808998980808988808800980808000880988080808089008080808980808098 


SEYİR HALİ, İZEL ROZENTAL 


Çeşnili seyahatler! 


eyir Hali, yaptığı seyahatleri üzerine 

biraz tuz biber ekleyerek nakletmekten başka niyeti olmayan karikatürist İzel 
Rozental'in mizahi dille yazdığı bir anı 
kitabı. 

Geçtiğimiz günlerde Kırmızı Kedi Yayınevinden çıkan Seyir Hali, karikatürist 
İzel Rozental'in mizahi diliyle yoğrulan, karikatürleriyle renk kazanan, gezilen yerlere farklı açıdan bakan bir kitap. 
1991'den beri Şalom gazetesinin birinci 
sayfasındaki editoryal karikatür köşesi- 
nin sahibi olan İzel Rozental, Cartooning 
for Peace / Barış İçin Karikatür Vakfı'nın 
üyesi olarak, sıkça yurt dışına çıkan, çeşitli uluslararası karikatür sempozyumlarında bildiriler sunan bir çizer. Şalom 
gazetesine haftada bir yazdığı yolculuk 


temalı köşe yazıları 
ilgi çekince, yazılar kitaba dönüşmüş. 


ŞİŞİNİP DURAN 
GEZGİN! 

Gerek vakıf adına 
görevli olarak, gerek 
işi gereği, gerekse tatil 
amacıyla sürekli gezen; bu nedenle kimi 
okurlarının “adam sürekli 
şuraya gittim diye şişinip duruyor” diyerek görgüsüzlükle suçladığı Rozental, Marsilyadan Napoli'ye, Vietnamdan 
Hindistan'a, Çinden Dominik Cumhuriyetine uzanan yolculuklarını bu kez 
Seyir Hali'nde bir araya getirmiş. Seyir 


Hali, Rozental'in gezi temalı dördüncü kitabı. Kitabı- 
nın giriş kısmında herkesin 
başına gelebilecek sıradan 
olayları, üzerine biraz tuz biber serperek nakletmekten 
ve okurlarıyla paylaşmaktan 
başkaca niyetinin olmadığını 
söyleyen Rozental, “yediklerim, içtiklerim zaten 

ziyan oldu, bari gördüklerimi paylaşayım 

dedim, görgüsüzlük etmişsem 
affola” diyerek başlıyor sözlerine. Fotoğraflar üzerine yapılan çizimler ve karikatürlerle süslenen Seyir Hali, okuru dünyanın dört bir yanına götüren, eğlenceli 
bir kitap. 
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İZMİR / KARAGÖL 


Serin cennet 


Patikalar, patikalarla karışıyor. Kızılçam ve karaçamın hâkim türler olduğu 
ormanın içinde dört ile altı saat arası süren uzun bir yürüyüşle varılıyor 
Yamanlar Dağı'ndaki Karagöl'e. İzmir'in sıcak yazlarına inat bir vaha, 
ormanın ve tepelerin sakladığı gizli bir cennet. 


oğanın en güzel yüzünü 
I sergilemekten kaçınmadığı, yaz olmasına rağmen her türden çiçeğin boy 
gösterdiği, kelebeklerin nemli 
geçen geceden sonra kurumak için kendilerini güneşe 
bıraktığı, onlarca kuş türünün 
sabah şarkıları söylediği, tarihi kalıntıların insanı şaşırttığı, 
alıcı kuşların dallarda avlarını 
beklediği muhteşem bir ormanın içinde bir sırt boyunca 
yürüyorum. Bu kez İzmir'deyim ve hedefim Karagöl. 

Daha önce birkaç kez yürüdüğüm için sırtı terk etmemem gerektiğini çok iyi biliyorum. Rotadan saparsam 
hedefime ulaşmak çok uzun 
bir süre alabilir. Rotadan sapmak da çok zor değil. Çünkü 
patikalar hep aşağılara doğru 
iniyor. Vadide su var. Doğal 
olarak da hayvanlar suya gide 
gele oluşturmuşlar bu patikaları. Erken olmasına rağmen 
güneş yakmaya başladı bile. 
Kızılçam ve karaçam gölgeleri sayesinde güneş ışınların- 
dan korunabiliyorum şimdilik. Ancak güneş biraz daha 
yükselince sert ışıktan korunmak hiç de kolay olmayacak. 
Yaklaşık bir saat yürüdükten 
sonra orman bitiyor ve bir 
düzlüğe varıyorum. Güneşin 
etkisini iyice arttırdığı bir 
zamanda ormandan çıkar çıkmaz güneş insanı sarsıyor. 
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Oysa orman ne kadar serin, 
ne kadar koruyucuydu. Tek 
tesellim yaklaşık 10 dakika 
sonra varacağım çeşme. Gürül 
gürül akan çeşmeye varır varmaz kafamı suyun altına tutuyorum. Bu tür yürüyüşlerde 
bundan daha güzel bir keyif 
olabilir mi? 

Karagöle daha önce hep 
başkalarıyla yürüdüğüm için 
keşif keyfini doyasıya yaşayamamıştım. Şimdi hiç acelem yok. Karagöl, İzmir'in 
Yamanlar Dağı'nda, orman 
içine saklanmış bir doğa 
harikası. Doğa neredeyse 
her mevsim sabahın erken 
saatlerinde bir sis gösterisi sunar. Sis birden tüm gölü 
kısa sürede bir sihirbaz gibi 
yok eder. Göl ve gölün kenarında kurulmuş çadırlar bir 
görünür, bir kaybolur. Orman 
içindeki ağaçlar sisin içinde bazen ürkütücü, bazen 
de çok eğlendirici olur. Kışın 
pek kar düşmez, düşse de çok 
kalmaz, ama yine de gölün 
en güzel görüntülerini izleme fırsatı yaratır. Çocukların 
özgürce koşacağı, kendi başlarına oyunlar kurabileceği ve 
doğanın tadını çıkarabileceği 
böyle güzel bir doğal alan zor 
bulunur. 

Karagöle gidiş, Menemen 
ilçesinin Emiralem Köyü'nün 
çıkışındaki dereyi geçtikten yaklaşık 50 metre sonra 


ortaya çıkan patikadan başlıyor. Katılanların performansına göre dört ila altı saat arasında sürüyor. Dereyi geçtikten 50 metre sonra sola doğru 
giden patikayı buldunuz mu 
yürüyüşünüzün en zor kısmı 
bitmiş demektir. Çünkü insan 
müdahalesi doğayı sürekli 
değiştiriyor. Bir gün sonra bile 
bir patikanın yok olduğunu 
görebilirsiniz. Ayrıca rotayı çok iyi bilenler bile bazen 
rotanın girişini kaçırabiliyor. 

Serinledikten sonra etrafıma bakıyorum. Burada 
sadece orman yok. Yamanlar 
Dağı'nın yüksek kaya duvarları ve bu duvarlarda tutunmayı 
başarmış kara ve kızılçamları 
heyecanla izliyorum. Kayalara 
tutunan kızılçamlar hem kendi yaşamlarını sürdürüyor, 
hem de yeni toprak oluşumunu sağlıyorlar. 

Çeşme başında dinlendikten sonra tekrar çıkıyorum yola. Kalabalık olarak 
gitmekten hiç sıkılmasam 
bile doğada tek başımayken daha mutlu oluyorum. 
Bazen küçük bir taşın başında dakikalarca zaman geçirme özgürlüğüm var çünkü. 
Burada karnımı doyurduktan 
sonra yola çıkarak sağa doğru giden orman yolunu takip 
ediyorum. Yol döne döne 
yükseliyor. Yaklaşık bir saat 
sonra İzmir'den gelen Karagöl 


yoluna çıkıyorum. Sadece beş 
dakika yürüyerek Karagöle 
varıyorum. Yaz olmasına 
rağmen göl yine sisle kaplı. 
Yüksekte olan gölün bulunduğu alan gece soğuk. Sabah 
erkenden etkisini gösteren 
İzmir'in yakıcı güneşi gölde 
buharlaşmaya neden oluyor. 
Gölün sabahları sisler altında 
kalmasının nedeni de bu. 


Karagöl'ün bir de mitolojik öyküsü var. Yüksekliği 
1076 metre olan Yamanlar 
Dağı'nın üstünde bulunan Karagöle yöre sakinleri 
Tantalos Gölü de diyor. Bir 
heyelan gölü olan bu doğa 
harikası, ismini bir zamanlar 
bölgede yaşayan Tantalos'tan 
almış. Tantalos, Zeus'un bir 
ölümlü ile olan ilişkisinden 


p» 


76» 


">, 
“Ey 


doğmuş. Kimi zaman Frigya 
kralı olarak anılsa da bununla ilgili kesin bir delil yok. 
Tantalos, şimdi Manisa sınırları içinde olan Spilos (Spil) 
Dağı'nda yaşarmış. İsminin 
antik dönemlerden günümüze kadar gelmesi, ona uygulanan ve “Tantalos İşkencesi” 
olarak anılan eziyetle ilişkili. Olympos'u ziyaretinde 


tanrılardan nektar çalar 
Tantalos. Zeus da onu bir 
delikten yeraltı dünyasına atarak cezalandırır. Ceza, suyla 
dolu olan bir yerde olmasına rağmen su içememesidir. 
Boğazına kadar suyla dolu 
bir yerdedir, ama canı içmek 
istediğinde su çekilir ve asla 
ona ulaşamaz. Yine acıkınca 
başının üzerindeki meyvelere 


Karagöl'ün etrafında sabah 
saatlerinde daima sis görülüyor, 
çünkü erkenden etkisini gösteren 
İzmir'in yakıcı güneşi gölde 
buharlaşmaya neden oluyor. 


HAFTA SONU -ATLAS 113 


HAFTA SONU 


uzanır, ama meyveler hemen 
yükselerek ondan kaçar. 
Zeus'un Tantalos'u attığı delik 
daha sonra suyla dolarak bir 
göl oluşur. Bu, Yamanlar Dağı 
üzerindeki Karagöldür... 
Karagöl'ün etrafında birçok yürüyüş rotası bulunuyor. Bunlardan biri 
Karaçam Köyü'nden geçerek Çamiçi Köyü'ndeki 
Homeros Mağarası'na uzanıyor. İsterseniz yürüyüşünüzü Homeros Mağarası'na 
kadar da devam ettirebilirsiniz. “Peki ne yiyeceğiz” diye 
soranlarınız da olacak elbette. 
Bence doğaya giderken yanınıza sandviç, içecek ve meyve 
alın. Yiyeceğiniz sizinle olursa 
doğanın her köşesi sizin için 


lokantaya dönüşür. Elbette 
geride çöp bırakmayacağınız- 
dan eminim. Ancak isterseniz göl kenarındaki tesislerde 
yemek yiyebilir, etrafındaki 


küçük rotalarda yürüyüşler 
yaparak doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Eğer kamp malzemeniz varsa gölün kenarında- 


ki düzlüklerde bir gece kamp 


kurun. İzmirde insanlar gece 
yarısı bile sıcaktan kavrulurken siz üşümemek için uyku 
tulumunuza daha sıkı sarılacaksınız © 


Yüksekliği 1076 metre olan Yamanlar 
Dağı'ndaki Karagöl'e “Tantalos 

Gölü” de deniyor. Zira, mitolojideki 
Tantalos'un öyküsünden doğan bir su 
olduğuna inanılıyor. 
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oğaya hangi amaçla çıkarsanız çıkın, mutlaka bir ışık 

kaynağına ihtiyacınız olacak. Işık kaynağından yoksun bir 
dağcı veya kampçının doğada yaşamı işkenceye dönüşebilir. Bu 
nedenle uzun süreli kampa gidenin bir de yedek kafa fenerini 
çantasının bir gözünde bulundurması gerekir. Bu ışık kaynağının 
elde taşınan bir fener yerine mutlaka kafa feneri olması 
şarttır. Bunun iki önemli nedeni var. Birincisi baktığımız yeri 
görebilmemize imkân vermesi, ikincisi ise iki elimizin de boş 
kalmasını sağlamasıdır. Ancak piyasada satılan kafa fenerleriyle 
doğaya giderseniz ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Kafa feneri 
almanın ilk şartı bilinen bir marka olmasıdır. Dağcılık malzemesi 
satan bir yerden almanız birçok sorunu çözecektir. Petzl ve 
Black Diamond piyasadaki en iyi markalardır. Kafa fenerinde 
kullanılan lambalar led olmalı. Ledlerin uzun ömürlü olmaları ve 
ısı üretmemeleri büyük bir avantajdır. Fener eğer ayarlanabilir 
değilse uzak durun. Fenerin çeşitli ayarlarda kısılıp açılabilmesi 
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enerji tasarrufunu da sağlar. Fenerin kırmızı ışık özelliği olması 
yakın çalışmalarda gözleri rahatlatır. Ayrıca yanıp sönerek acil 
durumlarda işaret vermenize de yardımcı olmalıdır. Eğer iyi ve 
sağlam bir kafa askısı yoksa fener gevşeyip ikide bir kafanızdan 
kayar. Bu da ciddi bir sorundur. İyi fenerlerde bu sorun olmaz. 
Kullanacağınız pillerin bilinenin aksine şarjlı olmasına gerek 
yoktur. Hatta uzun yürüyüşlerde şarjlı pil asla kullanılmamalıdır. 
Normal bir alkalin pil her zaman daha avantajlıdır. Çünkü her 
yerde bulabilirsiniz. Kafa fenerleri için söyleyeceğim son söz ise 
su ve toz geçirmez olmalarıdır. Bu özelliği taşımayan fenerler 
kısa sürede bozulup sizi doğada ışık kaynağından yoksun 
bırakabilirler. 
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— #1sO 3832'ye göre, arka koltuklar yatırılmış olarak, tavana kadar tamamen dolu hacimdir. 
** Araç geri vitese geçtiğinde 10 km/s altındaki hızlarda aktiftir. Infotainment Sistemi aracın renkli kuşbakişı 
görüntüsünü, aracın hemen arkasını ve 180 dereceye kadar yanlarını referans çizgileriyle birlikte gösterir. 
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Ortalama yakıt tüketimi 3,9 ile 5,4 1t/100 km arasında, ortalama CO, emisyon değerleri R (EU) 
715/2007 ve R (EC) No. 692/2008 direktifine göre 102/123 g/km arasındadır. 
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